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KERKDIENST  
Zondag 14 april a.s. zal de dienst worden geleid door mw. Petralijn Hellinga.  
Aanvang van de kerkdienst is 9.30 uur. 
 
COLLECTES 

De 1e collecte is bestemd voor ZWO / Rwanda – Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening en  
de 2e collecte is voor de Kerk.  
QR-codes staan onderaan deze nieuwsbrief. Ook kunt u gebruiken maken van de link die is vermeld 
onder de QR-codes.  
  

 
OPPAS EN KINDERNEVENDIENST 
Er is oppas voor de kleintjes en er is geen Kindernevendienst.  
De kinderen van de Hoofdhof zijn uitgenodigd om naar de Goochelpreek-dienst 
van de Ichthuskerk te gaan.  
Deze dienst begint om 9:30 uur. 
 
 
OMDRAAIPASTORAAT 
Op maandagmorgen 15 april is ds. Marijn Rohaan in de Hoofdhof aanwezig voor het 
omdraaipastoraat. Loop gerust bij haar binnen, tussen 10.00 en 11.30 uur. 
 
 

OPEN KERK  
Woensdagmiddag 17 april van 15.00 – 16.30 uur.  
Op het orgel in de kerkzaal speelt Leo van den Boomgaard. 
In de hal is de mogelijkheid mee te doen aan bloemschikken. 
 

Namens de Open Kerk-groep, Hans Veenema 
 

 
ONTMOETINGSCAFÉ 
Het Ontmoetingscafé is vanavond (12 april) geopend vanaf 21.00 uur tot 23.00 uur. 
U bent van harte welkom! 
  
LUTHER EN CALVIJN, WAT BETEKENEN ZE VOOR NU? 
Leeravond op woensdag 17 april a.s. in de Ichthuskerk; van 20.00 uur – 21.30 uur, vooraf koffie. 
 

De 6e en laatste Leeravond van dit seizoen. Een onderwerp dat vertrouwd in de oren klinkt. Er is 
altijd aandacht voor de kerkhervormers geweest in de christelijke wereld. Wat weten we van hen en 
hoe heeft het Lutheranisme en het Calvinisme zich ontwikkeld? Is het beeld dat we hebben wel 
terecht? 
 

Calvijn heeft veel gehad aan Luthers hervormingsactiviteiten, evenals Zwingli (Zwitserland) en 
Melanchton (Duitsland).   
Luther leefde van 1486-1546 en Calvijn leefde van 1509-1564. Waar Luther de belangrijkste eerste 
stap heeft gezet hebben anderen, o.a. Calvijn, dit verder uitgewerkt en in een bredere theologie 
verwerkt. 
Beide kerkhervormers in detail behandelen gaat te ver voor de Leeravond. Belangrijker is dat wij 
herkennen wat van hun werk geworden is. Hoe staan de huidige protestanten in Nederland in deze 
ontwikkeling? De verschillen zijn groot in de verscheidene protestantse kerken.  
In Nederland hebben diverse  evangelische stromingen invloed gekregen. Ook de Rooms-katholieke 
kerk heeft zich ontwikkeld in de loop van de eeuwen.  
Staan we nog even ver van elkaar of is er meer begrip voor elkaar op belangrijke theologische 
geloofswaarheden? 
 



Een aantal video’s van de organisatie ‘Weet Wat Je Gelooft’ van TUU Kampen/Utrecht zijn via de 
website (WWJG), ingesproken door Dr. Herman Selderhuis, te beluisteren uit de serie:  
Reformatie NU (o.a. ‘Calvijns theologie verrassend’, ‘Luthers U-bocht in de theologie’ en de 
‘Onbekende Calvijn’ en ‘Onbekende Luther’). 

Hartelijk welkom op de laatste leeravond van dit seizoen,  
Peter Bareman en Harry Kruizenga  

 
 

  
ZONDAG 21 APRIL 
Het koor ‘Perspectief’ uit Heerenveen neemt ons mee in hun inspiratie,  
onder de naam ‘Spirit of Love’. 
 
We gaan daarmee al een beetje onderweg naar het Pinksterfeest. 
 
 
 
 

 

OORLOG, VER WEG … ?  
De Seniorencommissie van de Ichthuskerk en de 
Diaconie van De Hoofdhof, nodigen u uit om op 
 

woensdag 24 april in De Hoofdhof om 14.30 uur  
 

ons in woord en beeld te verdiepen in het leven van 
dominee Slomp en als voorbereiding op 4 en 5 mei. 
 

Drs. Bert Jan Hartman, docent geschiedenis aan het 
Greijdanus College, schrijft een biografie over dominee 
Slomp, alias Frits de Zwerver. Hij wil zijn kennis graag 

met ons delen. 
 
Op zondagmorgen 12 september 1937 werd dominee Roukema bevestigd als (eerste) predikant van 
de toen nog ongedeelde Gereformeerde kerk te Berkum. Degene die hem in het ambt bevestigde 
was dominee F. Slomp te Heemse.  
Frits Slomp (1898 – 1978) werd later onder zijn schuilnaam Frits de Zwerver bekend vanwege zijn 
verzet tegen de Duitsers, zo was hij medeoprichter van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan 
Onderduikers, afgekort als L.O. 
 

Op de vleugel zorgt Dory van der Veen voor een muzikale bijdrage. 
Van harte welkom!  

De Seniorencommissie van de Ichthuskerk en  
de Diaconie van De Hoofdhof    

De redactie wenst u een goede zondag en een fijne week. 
 

 

  1e collecte ZWO           2e collecte Kerk  

                                         


