
# Durftefotograferen 

“De coronacrisis” 

Deze beelden kennen we allemaal 



# Durftefotograferen 

“De coronacrisis” 

 En deze ook, maar: 
•Wat houdt jou bezig of verontrust je als je denkt over de coronacrisis? 
• Welk beeld blijft bij jou het meeste hangen? 
• Of is er toch iets dat je blij maakt? 



   

 Iedereen kan fotograferen! 

# Durftefotograferen 

Met je mobieltje 

Met een spiegelreflex 

Met een compact camera 

• Een foto is meer dan een druk op de knop 
 
• Achter een foto zit een idee: 

• wat wil je laten zien? 
• hoe ga je dat uitvoeren?  
 

• Dus eerst denken en dan doen 

Het gaat niet alleen om de techniek, maar vooral om de gedachte achter je foto  



Meld je aan bij de Whatsapp-groep #Durftefotograferen  
Stuur een smsje naar Ab Kasper (06-26 900 994) of Marijn Rohaan (06-53 203 778)  

en je bent lid 
 

In de Whatsapp-groep vind je alle informatie en kun je elkaar inspireren  en met 
elkaar overleggen 
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De belangrijkste regels 

•Maak een foto rondom het thema “De corona crisis” 
•Schrijf bij de foto een pakkend bijschrift, waarmee je laat weten 
waarom je deze foto hebt gemaakt. Meer dan 100 woorden is niet 
nodig. 
• Inzending uiterlijk 29 maart 
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• De foto’s worden op groot formaat afgedrukt en ingelijst. 
• Samen vormen ze een fraaie expositie van alles wat ons in 
het afgelopen coronajaar heeft bezig gehouden. 
• Na afloop mag je de foto zelf houden als aandenken aan 

#Durftefotograferen 


