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DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:
kerkelijk bureau:
kerkgebouw:
koster:

scriba:

administrateur:

internet:

WAT TE DOEN

vacant

mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl

Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com

mw. T. van Well,

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
dhr. J. Neuteboom,

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl

dhr. W. van der Meulen,
meulen.wvd@gmail.com
www.hoofdhof.nl

tel.
tel.

tel.

tel.
tel.

038-4533084
038-4535045

038-4214706

038-3377727
06-18441966

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?
Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom,
scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727.

Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips,
tel. 06-42841201.

Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk

Bureau: Klazien Helder,

4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

BANKREKENINGNUMMERS

Kerk:
Collectebonnen:
Diaconie:

ZWO:

Jeugd:

PGB De Hoofdhof
PGB De Hoofdhof

Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-

NL71 RABO 0377 3508 93
NL50 RABO 0313 5432 16

Diaconie PGB De Hoofdhof NL58 RABO 0387 3804 42

ZWO Commissie PGB De Hoofdhof

NLO5 RABO 0373 7109 92

PGB De Hoofdhof
o.v.v. Voor het Jeugdwerk

NL71 RABO 0377 3508 93
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KERKDIENSTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

ANE,

Zondag 29 maart
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

Donderdag 2 april
19.30 uur
Organist

Vrijdag 3 april

19.30 uur

Organist

Muzikale medewerking

15.00 uur Berkumstede
Voorganger

Zaterdag 4 april
19.30 uur

Organist

Muzikale medewerking

Zondag 5 april

9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking
1¢ Collecte

2¢ Collecte

7 S

Palmzondag

dhr. Dirk Jan Steenbergen uit Zwolle
Gert de Jong

Voor de Diaconie / IntermeZZo Zwolle
Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Witte Donderdag — Maaltijd van de Heer
mw. Desiree Lips
Gert de Jong

Goede Vrijdag
mw. Desiree Lips
Robert Helder
Amicanto

Viering Heilig Avondmaal
ds. At Kramer uit Zwolle

Stille Zaterdag
mw. Desiree Lips
Robert Helder
Jennifer Diepman

Eerste Paasdag

mw. Desiree Lips

Gert de Jong

Eric Westerink - trombone
Voor de Diaconie /
Onderwijs voor kansarme kinderen in India
Voor de Kerk


http://www.kerkdienstgemist.nl/

Zondag 12 april
9.30 uur
Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte
Jeugd

Zondag 19 april
9.30 uur
Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte
Jeugd

Zondag 26 april
9.30 uur
Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte
Jeugd

Zondag 3 mei
9.30 uur
Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte
Jeugd

ds. René Coster uit Nieuwleusen
Martin van Heerde

Voor de Jeugd

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

ds. Rianne Nagel-Meter uit Nijkerk

Robert Helder

Voor de Diaconie / Vakanties met Aandacht
Voor de Kerk

Oppasdienst

De kinderen van de basisschool mogen een
tasje vanuit de hal meenemen naar de kerkzaal.

ds. Elly Urban uit Olst

Gert de Jong

Voor de Diaconie /

Stichting de Herberg in Zwolle

Voor de Kerk

Oppasdienst

De kinderen van de basisschool mogen een
tasje vanuit de hal meenemen naar de kerkzaal.

ds. Roel Venderbos uit Zwolle

Robert Helder

Voor ZWO

Voor de Kerk

Oppasdienst

De kinderen van de basisschool mogen een
tasje vanuit de hal meenemen naar de kerkzaal.

KERKDIENSTEN (MORGENDIENSTEN) ICHTHUSKERK
vrijdag 3 april, Goede Vrildag - 19.30 uur ds. Marten van Benthem
zondag 5 april Paaszondag - 09.30 uur ds. Marten van Benthem

zondag 12 april
zondag 19 april
zondag 26 april

- 09.30 uur nog niet bekend
- 09.30 uur ds. Marten van Benthem
- 09.30 uur ds. Marten van Benthem



BlJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Dhr. Dirk Jan Steenbergen (1961) uit Zwolle, hoopt de dienst op zondag
29 maart a.s. te leiden.

Hij is kerkelijk werker bij de Oosterkerk en Adventskerk Zwolle-Zuid en
ouderenwerker in de Protestantse Gemeente Dronten.

e-mail: steenburger@kpnmail.nl of tel. 06 42 00 20 91.

Op zondag 12 april a.s. wordt de dienst geleid door ds. René Coster uit
Nieuwleusen. Hij studeerde in 2022 af als theoloog en predikant en is
geestelijk verzorger in de ouderenzorg (lJsselheem). In het weekend gaat
ds. Coster regelmatig voor in protestante gemeenten in de regio.

e-mail: info@renecoster.nl

Ds. Rianne van der Nagel-Meter (1985), hoopt op zondag 19 april a.s. de
dienst te leiden. Zij is sinds najaar 2021 predikant in Nijkerk en heeft
daarvoor in Linschoten gestaan.

e-mail: ds.vandernagel@kruiskerknijkerk.nl

Voorganger in de dienst van zondag 26 april a.s. is ds. Elly Urban (1969)
uit Olst.

Zij was van 2016 tot 2022 predikant in de Oosterkerkgemeente Zwolle.
Sinds 2022 is zij Hoofd Programma’s ZOA Vluchtelingenzorg.

Ds. Elly Urban studeerde theologie aan de Protestantse Theologische
Universiteit in Kampen. Haar stage was bij de Hoofdhof.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

UIT DE GEMEENTE

Deze maand beginnen we met het feest van Pasen!

Op Witte Donderdag 2 april starten we de Paascyclus met de viering van
de Maaltijd van de Heer. Dit doen we sinds jaar en dag in een Kkorte viering
waarin iedereen welkom is aan de Maaltijd van de Heer. We vormen dan
(ook letterlijk) een kring van gelovigen die gehoor geven aan de vraag en
opdracht van Jezus om ‘Maaltijd te houden tot zijn gedachtenis’.

Een rituele maaltijd waarin we het ultieme offer gedenken van Jezus aan
de mensen: nl. het offer van Zijn leven. Opdat voor ons een weg met God
mogelijk kan worden.

Op 3 april is het Goede Vrijdag waarop we stilstaan bij het lijden en
sterven van Jezus. Opdat tot ons doordringt dat de eenzaamheid, de pijn
en het verdriet waar Jezus doorheen is gegaan verschrikkelijk is geweest.


mailto:steenburger@kpnmail.nl
mailto:email@example.com
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Gedood door de mensen en het gevoel te hebben om verlaten te zijn door
God. Ook Jezus weet wat eenzaamheid is!

We plaatsen een houten kruis in de kerk zodat we niet alleen denken aan
de kruisdood maar ook een kruis zien. In deze viering wordt het licht van
de Paaskaars gedoofd en weggedragen. Ook de tafel op het liturgisch
centrum wordt leeggeruimd.

Als teken van totale leegte en afwezigheid van God.

De Stille Zaterdag begint in de duisternis van verdriet en dood, maar het
kleinste lichtje van hoop kan de diepte van de duisternis al doorbreken. In
deze nacht gloort de hoop op de Opstanding. God houdt zich aan Zijn
woord en laat niet los wat Hij aan Zijn schepping begonnen is. Jezus
wordt uit de dood teruggeroepen naar het leven.

Als teken hiervan wordt een nieuwe Paaskaars, als Licht dat Gods
aanwezigheid in ons midden representeert, de kerk binnengedragen en
mogen we het nieuwe Licht aan elkaar doorgeven.

Het wonder van leven mogen we voluit vieren op de Paasmorgen van
5 april.

Een viering waarin we het leven en de genade als onverdiende liefde van
God voor de mensen mogen vieren. De wetenschap dat we altijd opnieuw
mogen beginnen, dat er ‘een weg terug’ is na gemaakte fouten, dat er
verzoening en vergeving mogelijk is. Werkelijk een reden tot feest!

Als iedereen een bloem meeneemt naar de kerk, kunnen we het kruis
weer laten bloeien. Ooit een symbool van dood en angst wordt zo een
teken van leven in vertrouwen.

Een groepje gemeenteleden (te weten Joke Hoekstra, Klazien Helder,
Inge Bakker, Jaap Wagteveld, Erik Bos en Desiree Lips) heeft de
vieringen voorbereid. Het is fijn dat we dit als gemeenteleden samen
kunnen en mogen oppakken.

Wat de toekomst brengen moge

Zoals u allemaal bekend is, blijkt het niet mogelijk om samen met de
Ichthuskerk tot een nieuwe gemeenschap te komen. Maandag 16 maart is
er een bijeenkomst geweest van beide kerkenraden onder leiding van
procesbegeleider Cors Visser waarin een moment teruggekeken is naar
de weg die we hebben afgelegd en waar we gesproken hebben over de
vraag “hoe nu verder”.

Immers we zijn en blijven buren en er is het besef dat we naast verschillen
toch ook overeenkomsten hebben. Gaandeweg zullen we wegen vinden
voor manieren waarop we goed kunnen samenwerken.



Onze geloofsgemeenschap

De leeskring rond het boek van Jonathan Sacks “Een gebroken wereld
heel maken” is afgelopen. Onder leiding van ds. Harm Bousema hebben
leden van Ichthuskerk, Hoofdhof en de Rooms Katholieke Kerk met elkaar
gesproken over de Joodse manier van denken en geloven. Het was
inspirerend om zo met elkaar in gesprek te zijn over verschillende
manieren van geloven in dezelfde God.

Het zou mooi zijn als uit ons midden weer nieuwe ideeén komen voor
onderwerpen of interessante boeken om samen over van gedachten te
wisselen. Heeft u iets waarvan u denkt: “dit is misschien wel fijn”, kom er
dan mee naar voren. U kunt contact opnemen met Desiree Lips (06
42841201) of met Miny Veenema (06 48945700) .

Samen kunnen we altijd meer dan alleen!

Omzien naar elkaar

“Samen kunnen we meer dan alleen” geldt ook voor het naar elkaar
omzien. Nu we nog steeds vacant zijn en ook de Kerkenraad vacatures
kent, zijn we als gemeenteleden op elkaar aangewezen. Maar laten we
van de nood een deugd maken en naar elkaar (blijven) omzien.

We hebben elkaar immers hard nodig. Schroom niet om naar elkaars
welbevinden te vragen. Bezoeken aan elkaar als gelovigen mag ook
ervaren worden als een omzien naar elkaar met God erbij als ‘ongeziene
derde’.

Mocht er behoefte zijn aan een gesprek met ambtsdragers, dan kan dat
natuurlijk altijd. Namen en contactgegevens vindt u elders in dit blad. Bel
gerust!

Lief en leed

In de wekelijkse nieuwsbrief staan met regelmaat namen genoemd van
gemeenteleden die hun vreugde, maar ook hun zorgen en verdriet met
ons als gemeenschap willen delen. We zijn blij dat hier trouw gebruik van
gemaakt wordt. Immers alleen als we ergens van weten kan er ook
gereageerd worden.

Zo kunnen we zorgzaam omzien naar elkaar, wat helpt om een vitale
gemeenschap te zijn en te blijven.

Groet van de gemeente

Bij dit kerkblad ingesloten vindt u een boekenlegger. Deze is bedoeld om
u allen een gezegend Pasen te wensen.

De foto is gemaakt door Ab Kasper.
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Op Paaszondag zullen er nog een (beperkt) aantal in de hal van de kerk
liggen. Daar kunt u wat van meenemen als u ze wilt weggeven of zelf
meer nodig heeft.

Wij hopen dat u deze boekenlegger veel zult kunnen gebruiken.

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips

BEHOEFTE AAN GESPREK?

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even
bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers
om een afspraak te maken.

De contactgegevens staan hieronder vermeld:

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl
Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

ZINGEND DE BEVRIJDING TEGEMOET

Onder dat motto nodigt Amicanto u uit voor een bijeenkomst met muziek
en (samen)zang, op zondagavond 3 mei om 19.00 uur in De Hoofdhof.
Organist Gert de Jong zal ons daarbij begeleiden.

Als uitgangspunt voor het programma hebben we gekozen voor Mozarts
‘De profundis clamavi ad te Domine’ (KV 93), de Latijnse tekst van psalm
130.

Een somber uitgangspunt, zult u misschien denken, maar daar willen we
niet in blijven hangen.

Van ‘Uit de diepte roep ik tot u, Heer’ ontwikkelt de psalm zich immers
naar een hoopvol ‘Bij de Heer is genade, bij Hem is bevrijding, altijd weer’.

Die hoop willen we in de keuze van liederen tot uitdrukking brengen.
Het lijkt ons een passend thema aan de vooravond van 4 en 5 mei.

Namens Amicanto, Theo Zijjlstra
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VAN DE DIACONIE
In de maand april 2026 doet de Diaconie een beroep op u voor de
volgende collectes:

Zondag 5 april a.s. / Diaconie, Onderwijs voor kansarme kinderen in India
Deze zondag besteden we de collecte voor een project in India.

In India worden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat
ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk
in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen.

Te vaak vallen deze kinderen uit op school, omdat ze moeten werken of
omdat hun ouders het belang van onderwijs niet inzien. Deze kinderen zijn
voor en na schooltild welkom in een Bala Bata, bijles in hun eigen dorp.
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en kunnen ze meedoen aan muziek,
dans en sport. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun
schoolprestaties.

In contact met familie wordt gekeken hoe de situatie van de kinderen kan
verbeteren. Als het leven van hun ouders verbetert kunnen ze ook beter
voor hun kinderen gaan zorgen. En als kinderen goed presteren op
school, kunnen ze uit de spiraal van armoede komen, wat ook goed is
voor hun families. Zo kunnen bijna 10.000 kansarme kinderen een betere
toekomst krijgen.

Zondag 19 april a.s. / Vakanties met Aandacht

Het vakantiebureau maakt deel uit van de Protestantse Stichting
Diaconaal Vakantiewerk (PSDV).

PSDV wil er aan bijdragen dat mensen zich niet buitengesloten voelen.
Daarom bieden zij in samenwerking met en steun van de Protestantse
kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het
door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te
gaan. De vakanties hebben een open-christelijk karakter en zijn voor
iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert
vakanties in één van de aangepaste accommodaties in Nederland.

Wij ondersteunen het vakantiebureau financieel om deze vakanties
mogelijk te maken. Met de bijdragen kunnen zij hulpmiddelen aanschaf-
fen, uitstapjes maken en/of recreatiemateriaal voor de vakantieweken
aanschaffen.

In de hal van de kerk kunt u de brochures vinden “Vakanties met aandacht
2026”.
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Zondag 26 april a.s. / Stichting de Herberg in Zwolle

Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo
vanzelfsprekend, maar dat geldt niet voor iedereen.

Wie door omstandigheden tijdelijk even geen dak boven zijn hoofd heeft
en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg aan de
Nijverheidsstraat 1a in Zwolle.

De Herberg is een opvanghuis voor dak- en thuislozen. De werkers in de
Herberg proberen het leven van de gasten weer op de rit te krijgen.

De koffie/theeschenkers
Elke zondag staan er twee Hoofdhoffers klaar om de gastheer/gastvrouw
te ondersteunen bij het inschenken van een kop koffie of thee na de
zondagse viering. Hier zijn we heel blij mee.
Het kan gebeuren dat je door omstandigheden verhinderd bent. Dit is niet
erg. Wel is het goed om dan even te kijken wie u kan vervangen.
Ook dit is samen kerk zijn.
Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700

LAND VAN VERWONDERING
Op zondag 19 april staan de deuren van de Hoofdhof weer open voor de
laatste Land van Verwondering van dit seizoen.

We verwonderen ons dan over het verhaal van Jozef.

We hopen jullie, eventueel met je ouders of grootouders, te ontmoeten om
15.00 uur in de Jeugdruimte van de Hoofdhof.

Groetjes, Marianne, Margriet en Ineke
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2026

Actie
Kerkbalans

BLIJF DE HOOFDHOF TROUW!

In het vorige mededelingenblad hebben we beloofd in het nummer dat nu
voor u ligt de definitieve resultaten van de Actie Kerkbalans 2026 bekend
te maken.

We zijn blij en dankbaar dat we u de volgende eindresultaten kunnen
melden:

Toezeggingen: VVB: € 117.201 (begroot € 115.000)
Diaconie: € 18.700 (begroot€ 12.150)
ZWO: € 11.882 (begroot€ 12.000)

Voor de geinteresseerde lezer van de Hoofdhof volgen hieronder de
cijfers van 2026 ten opzichte van (2024):

Aantal reacties met toezegging: 210 (206)

Begrote toezeggingen VVB: € 115.000 (€ 115.000)
Ontvangen toezeggingen VVB: €117.201 (€ 113.943)
Gemiddelde van de reacties met toezeggingen: € 558 (€ 553)
Ontvangen toezeggingen voor de Diaconie: € 18.700 (€ 15.945)
Ontvangen toezeggingen voor de ZWO: € 11.882 (€ 11.736)

Een fantastisch resultaat waarmee we met elkaar hebben laten zien De
Hoofdhofgemeente trouw te blijven en te ondersteunen. Hartelijk dank
voor al uw toezeggingen en hartelijk dank voor het werk van alle
vrijwilligers!

Namens het Team Actie Kerkbalans
en het Kernteam Beheer en Financién,
Gerard Gerritsen / Wim van der Meulen
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OPEN KERK

Elke woensdagmiddag bent u van 15.00 — 16.30 uur van harte welkom in
De Hoofdhof voor ontmoeting, gesprek of om een spelletje te doen. Er is
altid een gastvrouw of gastheer die u verwelkomt en een kopje thee
aanbiedt.

Commissie Open Kerk

KRUISEN STRUINWAARD BERKUM

In de Stille Week voor Pasen op woensdag 1 april t/m Tweede Paasdag,
6 april, staan er drie kruisen in de Struinwaard.

Gedurende deze periode kun je de kruisen bezoeken voor een meditatief
moment en/of het plaatsen van een steen met tekst of tekening bij de
kruisen.

Woensdag 1 april om 18.30 uur is er een Stiltemoment bij de drie kruisen
voor jong en oud(er):

"Als ik in gedachten sta, bij het kruis van Golgotha".

Om met elkaar in gedachten symbolisch stil te staan bij de kruisiging van
Jezus Christus.

Aangepast schoeisel kan wenselijk zijn als de Struinwaard drassig is.

Namens Kerk in de Wijk, Ineke Neuteboom-Visser
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COLLECTE OPBRENGSTEN

Deze maand een overzicht van de collecten die gehouden zijn in 2026
vanaf 15 februari.

Voor de collecten die gehouden zijn voér deze datum zijn geen nieuwe
bedragen binnengekomen.

15-02 Bloemen € 155,65
15-02 Kerk € 129,10
22-02 Diaconie / Stichting 't Hoefijzer Zwolle € 111,80
22-02 Kerk € 124,90
01-03 Diaconie €127,70
01-03 Kerk € 164,70
01-03 Koffie € 59,60

Alle geefsters en gevers: hartelijk dank!

In de hal van De Hoofdhof hangt een QR-code,
waarmee eenvoudig een (extra) gift overgemaakt kan
. worden aan de kerk.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen a € 2,00
€ 40,00), 20 bonnen a € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen a € 0,50
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening
van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!
ledereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte
beschikbaar is en vervolgens te reserveren.
Kernteam Beheer en Financién,
Gerard Gerritsen


mailto:hoofdhof@gmail.com
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MICHAELSVIERINGEN
Grote of Sint-Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur.

Goede Vrijdag 3 april, om 22.00 uur
Kruismeditatie
De Michaélscantorij zingt het eerste deel van ‘The Lamentations of
Jeremiah’
Cantor-organist is Luuk Schuurman

Paaszondag 5 april 2026 17:00 — 18:00 uur
Michaélscantateviering
In deze Michaélscantateviering voeren solisten, de Michaélscantorij en
Musica Michaelis o.l.v. Toon Hagen, het Oster Oratorium (BWV 249)
uit.
Voorganger is ds. lemke Epema
Solisten: Elles Venhuizen, sopraan; Eske Tibben, Roelof Polinder; Jan
Kruisselbrink, bas

Zondag 12 april: Michaélsviering, voorganger ds. Harm Bousema
Zondag 19 april: Vesper, voorganger ds. Ad Geerling
Zondag 26 april: Michaélsviering, voorganger ds. Nelleke Eygenraam

Aan alle vieringen werken leden van de Michaéls-cantorij mee o.l.v.
cantor/organist Toon Hagen, tenzij anders aangegeven.

Zie de website www.michaelscantorij.nl

Christa van Stappen

A D

~)
v

0



http://www.michaelscantorij.nl/
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— DUURZAME TIP

Yo Bij verantwoorde thee denk je (terecht) al snel aan
. losse thee, omdat je dan geen zakjes gebruikt.
Veel theezakjes bevatten helaas microplastics.
Toch is ook daarin een verantwoorde keuze mogelijk.
Onderstaande merken letten op eerlijke handel, biologische
ingrediénten én verpakken hun thee zo milieuvriendelijk mogelijk.
o Tea of life, verkrijgbaar bij Plus en Jumbo
e Local Tea (uit Brabant!), verkrijgbaar bij AH en Jumbo
e Yogi Tea, verkrijgbaar bij Jumbo, AH, Holland & Barrett en
Ekoplaza
o Pukka Herbs, verkrijgbaar bij de (betere) supermarkten
o Clipper Tea, verkrijgbaar bij AH en Jumbo
Hampstead Tea, verkrijgbaar bij Ekoplaza en
Holland & Barrett
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AGENDA
01-03/
31-03 Actie Voedselbank

01-04  Stiltemoment bij de 3 kruisen Struinwaard

03-04 Kruismeditatie, Grote Kerk
05-04 Cantateviering, Grote Kerk
08-04 Open Kerk, de Hoofdhof

12-04 Michaélsviering Grote Kerk

13-04 Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof

15-04 Open Kerk, de Hoofdhof

19-04 Land van Verwondering, de Hoofdhof
19-04 Michaélsviering, Vesper, Grote Kerk

22-04 Open Kerk, de Hoofdhof
26-04 Michaélsviering, Grote Kerk
29-04 Open Kerk, de Hoofdhof

03-05 Zingend de bevrijding tegemoet, de Hoofdhof

18.30 uur
22.00 uur
17.00 uur
15.00-16.30 uur
17.00 uur
19.30 uur
15.00 -16.30 uur
15.00 uur
17.00 uur
15.00-16.30 uur
17.00 uur
15.00-16.30 uur

19.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 30 april 2026 en bevat gegevens

over de maand mei 2026.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 06-14507784 tot uiterlijk maandaq 20 april 2026.

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com



mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

