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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     vacant  

kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
  phelder@home.nl       tel.    038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.    038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle  tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Neuteboom, 

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle 

       scriba@hoofdhof.nl        tel.  038-3377727 

administrateur:     dhr. W. van der Meulen,     tel.     06-18441966 

                            meulen.wvd@gmail.com  

internet:     www.hoofdhof.nl 

 
WAT TE DOEN  

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden? 
Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom, 
scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727. 
 
Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips, 

tel. 06-42841201.  
 
Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk 
Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-
4533084, 06-40503273, phelder@home.nl   
 
 
 

BANKREKENINGNUMMERS                           

Kerk:         PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:  PGB De Hoofdhof        NL50 RABO 0313 5432 16 
Diaconie:   Diaconie PGB De Hoofdhof   NL58 RABO 0387 3804 42 
ZWO:      ZWO Commissie PGB De Hoofdhof       

NL05 RABO 0373 7109 92 
Jeugd:       PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 

         o.v.v. Voor het Jeugdwerk 

mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:phelder@home.nl
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KERKDIENSTEN  
De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 
Zondag 1 december   Eerste zondag van Advent 
10.00 uur       ds. Hans Tissink uit Zwolle 
Organist        Robert Helder 
Muzikale medewerking   Amicanto 
1e Collecte   ZWO/Kerk in Actie/Moldavië: Kinderen en 

ouderen worden gezien. 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 
     
Zondag 8 december   Tweede zondag van Advent 
10.00 uur       dhr. Mark Schippers uit Zalk 
Organist        Robert Helder 
Muzikale medewerking   D-Vote o.l.v. Anne Verhart 
1e Collecte   Voor de Diaconie / Mission Aviation 

Fellowship Nederland (MAF) 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 

 
Zondag 15 december   Derde zondag van Advent 
10.00 uur       ds. Ale Pietersma uit Zwolle 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       ZWO: Kerk in Actie: Werelddiaconaat: 

Palestina: een stem in de samenleving voor 
jongeren 

2e Collecte        Voor de Kerk 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 

 
Zondag 22 december   Vierde zondag van Advent 
10.00 uur       ds. Reinier Gosker uit de Wijk 
Organist        Robert Helder 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte        Voor de Diaconie 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst  
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
In de dienst van zondag 1 december a.s. kunt u ds. Hans Tissink(1960) uit 
Zwolle als voorganger verwachten. 
Ds. Tissink staat sinds 2010 in Zwolle, Adventskerk. Hij heeft daarvoor de 
gemeenten Kootwijkerbroek, Nieuw-Vennep, Pijnacker-Nootdorp gediend. 
Het mailadres van ds. Tissink is dstissink@adventskerk.nl 
 
Dhr. Mark Schippers (1982) uit Zalk (markschippers@outlook.com)  hoopt 
voor te gaan in de dienst van zondag 8 december a.s. .  
Dhr. Schippers is sinds mei 2024 kerkelijk werker in Wesepe. 
In de afgelopen jaren heeft hij de kerk verschillende functies gehad. Van 
pionier in Amsterdam, kerkelijk werker in Akkrum en Zwolle 
(Oosterkerkgemeente) tot dorpskerkenambassadeur voor het 
dienstencentrum van de Protestantse Kerk.  
 
Op zondag 15 december a.s. hoopt ds. Ale Pietersma (1948) uit Zwolle, in 
de dienst voor te gaan. Ds. Ale Pietersma was tot zijn emeritaat, april 
2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij heeft eveneens 
de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.  
Mailadres is ale.pietersma@home.nl . 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
 

 
BEHOEFTE AAN GESPREK? 
 
Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even 
bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers 
om een afspraak te maken.  
 
De contactgegevens staan hieronder vermeld: 
 
Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl 
Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl 
Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com 
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com 
 

 
 

mailto:markschippers@outlook.com0
mailto:ale.pietersma@home.nl
mailto:desireelips@kpnplanet.nl
mailto:alice-tanis@planet.nl
mailto:minyveenema@gmail.com
mailto:mcjwagteveld@outlook.com
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UIT DE GEMEENTE 
De komende maand december is de eerste volledige maand dat we 
officieel vacant zijn. Als gemeente staan we voor een nieuwe en 
uitdagende periode. Wat willen we graag en wat is mogelijk.  
 

Op de gemeenteavond op 31 oktober jl. hebben gemeente en kerkenraad 
gesproken over de mogelijkheden en de beperkingen van onze 
geloofsgemeenschap.  
U vindt het verslag van de gemeenteavond elders in dit kerkblad.  
 
Dankdagmaaltijd 
Woensdag 6 november stond in het teken van delen met elkaar.  
Een aantal gemeenteleden had een heerlijke maaltijd bereid. 
 
 

 
 
Tijdens de bijeenkomst vertelde Martin Zoer van Kerk In Actie over het 
project in Moldavië.  
De ZWO-commissie zet zich ook in 2025 weer in voor dit belangrijke 
project.  
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Open Kerk – Seniorenmiddag 13 november 
Bé Snijders nam ons deze middag mee naar het Andesgebergte in Zuid-
Amerika, een prachtige presentatie met mooie filmbeelden en voorzien 
van muziek. 
Samen met de Seniorencommissie van de Ichthuskerk en de Diaconie 
van de Hoofdhof kunnen we terugkijken op een boeiende middag met fijne 
ontmoetingen. 
 
Lezing 
Donderdag 14 november was er een avond over breuklijnen in de familie.  
Ds. Annette Melzer, therapeut en docente aan de hogeschool Windes-
heim, liet ons nadenken over familieverhoudingen aan de hand van het 
verhaal van de verloren zoon.  
Ook werd er een fictieve casus besproken. Zij liet de aanwezigen 
meedenken over het waarom van het handelen van familieleden en ons 
eigen handelen.  
 
Als we begrijpen waarom de ander zo handelt ontstaat er ook ruimte voor 
het begrijpen van de ander. In gesprek blijven met elkaar, zonder dat je 
het per. se eens hoeft te zijn, voorkomt of verzacht moeilijke verhoudingen 
in een familie.  
 
Niemand wordt ‘blanco’ geboren, we dragen allemaal sporen mee van de 
familie waarin we worden geboren en/of opgroeien.  
Een avond die aanleiding gaf tot veel napraten.  
 
Buurtjes  
In verschillende buurtjes zijn al onderlinge bijeenkomsten gehouden. In 
het ene buurtje is men enthousiaster dan in het andere. En dat mag. 
Nieuwe gebruiken hebben altijd wat tijd nodig voordat mensen eraan 
gewend geraakt zijn.  
We hebben er vertrouwen in dat het goed zal komen met de contacten in 
de buurtjes.  
 
Enkele diensten 
Zondag 10 november was er 
een blijde Belijdenisdienst met 
Top-2000 liederen die we als 
gemeente goed hebben 
meegezongen.  
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Er was blijdschap en dankbaarheid dat vier jonge mensen, Marc van der 
Meulen, Tijmen Buijs, Hannah van Veen en Marjet Zijlstra, in het hart van 
de gemeente belijdenis aflegden van hun geloof.  
 
 
Opgegroeid binnen de 
geloofsgemeenschap 
van de Hoofdhof 
wilden ze alle vier 
graag belijdenis doen 
in de kerk waar ze zich 
thuis voelen.  
 
 
 
 
Zondag 17 november werd Marijn Rohaan ‘losgemaakt’ van onze 
gemeente. Zoals bekend gaat zij in het St Jansdal-ziekenhuis aan het 
werk als geestelijk verzorger. Haar eerste indrukken van haar nieuwe 
baan zijn goed: mooi en zinvol werk in een klein team met een fijne 
collega.  
 

Hoewel het vertrek van Marijn ons verdrietig stemt, overheerste in de 
dienst het gevoel van warme verbondenheid en dankbaarheid voor wat we 
de afgelopen 5½ jaar samen mochten ontvangen uit Gods hand.  
 

Een uitgebreider verslag van deze dag staat elders in dit blad.  
 

Vertrek van de Oekraïners uit Berkum 
Begin december zullen de Oekraïners die bijna twee en een half jaar 
gewoond hebben aan de Kerkweg gaan verhuizen.  Ze hebben de 
afgelopen jaren een Schuilplaats gehad en zij vertrekken nu naar de 
locatie aan de Oosterenk. Zij hebben een fijne tijd in Berkum gehad. Veel 
vrijwilligers hebben zich ingezet voor de opvang.  
Laten we deze medeburgers niet vergeten 
 
Meeleven met 
In de afgelopen maand hebben verschillende gemeenteleden een opname 
in het ziekenhuis doorgemaakt.  Na een ziekenhuisopname volgt de 
periode van ‘zo goed mogelijk herstellen’ thuis, dicht bij de mensen die je 
lief zijn. Wij leven mee met iedereen die zorgen heeft om gezondheid of 
anderszins.  
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Op de avond van 14 november over ‘Breuklijnen in de familie’ is ons op 
het hart gedrukt om niet alleen de mooie momenten te delen met elkaar, 
maar ook verdriet: dat versterkt de onderlinge band.   
Zo kunnen we samen gemeente zijn en voor elkaar bidden.  

 
Hartelijke groet,  

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips 
 

VAN DE DIACONIE 
In de maand december 2024 doet de Diaconie een beroep op u voor de 
volgende collecte: 
 

Zondag 8 december a.s. / Mission Aviation Fellowship Nederland (MAF) 
De visie van de MAF is om mensen in isolement te zien veranderen door 
de liefde van Christus. MAF vliegt voor meer dan 1400 kerken en 
(hulp)organisaties wereldwijd.  
De organisatie is een non-profit vliegtuigmaatschappij en heeft als 
doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het evangelie moeilijk 
verkrijgbaar zijn, te helpen. Dit doet MAF door te vliegen in de meest 
afgelegen gebieden zoals jungles, bergen en woestijnen. 
Het werk van MAF is afhankelijk van giften en donaties. 
 
Zondagmiddagopvang dak- en thuislozen in de Bres 
Het komend winterseizoen (1 november 2024 – 1 april 2025) is er weer 
een zondagopvang voor dak- en thuisloze mensen in het inloophuis de 
Bres. Op die middagen zorgt een aantal vrijwilligers uit de kerken van 
Zwolle van half twee tot half vijf voor gastvrijheid. 
 
Wellicht iets voor u om daar als gastvrouw of gastheer naast de zondagse 
kerkdienst concreet invulling aan te geven van wat jij of u op zondag hebt 
gehoord. Wat te betekenen voor mensen die geen dak boven hun hoofd of 
een thuis hebben.  
 
We zoeken dringend vrijwilligers om deze opvang ook dit seizoen weer 
mogelijk te maken. Vraag gerust meer informatie of doe een keer 
vrijblijvend mee. (meer informatie en aanmelding bij de diaconaal 
consulent: consulent-diaconie@pknzwolle.nl of telefonisch 06-1018 6422).  
 

Miny Veenema, tel. 06 48945700 
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ONS ZWO PROJECT 2024-2025 - BETHANIA IN MOLDAVIË 
Door de hoge werkloosheid in Moldavië 
werken veel mensen in het buitenland. 
Kinderen en ouderen blijven achter en 
krijgen thuis niet de zorg en aandacht die 
ze nodig hebben. 

In de twee opvangcentra van de 
christelijke organisatie Bethania worden 
deze kwetsbare kinderen na schooltijd 
opgevangen, krijgen eten en drinken en 
hulp bij hun huiswerk.  
Ouderen krijgen thuis een gezonde 

maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke 
activiteiten en een warme douche.  
 

Wat betekent dit project voor Nastea? 
“Als mijn school uit is ga ik direct naar Bethania. Dat doe ik al héél lang, 
want mijn moeder is daar ook. Ze is juf in een van de huiswerkklassen. 
Eerst krijgen we in de eetzaal een warme maaltijd. Het is altijd zo lekker! 
En gezellig, want mijn vrienden Alex en Nathan zijn er ook. Na het eten 
mogen we een poosje buiten spelen op het grote sportveld. Na een poosje 
roept de juf ons en gaan we in de klas ons huiswerk maken. En als er nog 
tijd over is, mag ik schilderen. Dat doe ik het aller-, allerliefst!” 
 

De ZWO-collecte van 1 december a.s. is bestemd  
voor ons project in Moldavië. 

 

Op reis naar Moldavië 
Wil je nog meer leren en ervaren hoe het is om in Moldavië te wonen en te 
leven? Schrijf je dan in voor de actielandenreis van Kerk in Actie naar 
Moldavië van 4 tot 14 april 2025. 
 
Programma  
Ontdekken wie de mensen achter de Kerk in Actie-projecten in Moldavië 
zijn? Dát doe je met deze reis.  
Je ontmoet initiatiefnemers en medewerkers van de projecten, maar ook 
de mensen voor wie zij zich inzetten.  
Sterker: juist met hén trek je een aantal dagen op, je logeert bij hen en 
doet mee met hun dagelijkse activiteiten.  
We vertrekken met 28 deelnemers naar Moldavië. Na een gezamenlijke 
start in de hoofdstad Chisinau, splitsen we op in groep A en groep B.  
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Groep A verblijft een aantal dagen in een dorp waar Moldovian Christian 
Aid (MCA) actief is en een aantal dagen op een locatie van organisatie 
Bethania.  
Groep B verblijft eveneens in een MCA-dorp, en daarnaast op een plek 
waar Youth For Christ werkt.  
Twee aan twee logeer je deze dagen bij een Moldavische familie en breng 
je een groot deel van de dag met hen door.  
Meld je je aan voor deze reis, dan kun je je voorkeur voor groep A of B 
aangeven. De tiendaagse reis wordt vervolgens gezamenlijk afgesloten in 
Chisinau, waar we op Palmzondag een dienst meemaken in een 
orthodoxe kerk.   
 

Met zowel groep A als B reizen 2 Kerk in Actie-reisleiders mee. Uiteraard 
is er gedurende de hele reis alle ruimte voor bezinning en reflectie op wat 
we zien, horen en ervaren.   
Enkele voorwaarden: 

• Slechts 2 gemeenteleden van de Hoofdhof mogen deelnemen aan       
deze reis (geen echtpaar). 

• Je bent bereid om na afloop van de reis je ervaringen te delen in je  
     eigen gemeente én daarbuiten.  
Een unieke kans om meer te leren over andere culturen en plaatsen.  
De actielandenreis Moldavië kost € 1.594,00 per persoon.  
In deze prijs is inbegrepen: vliegticket Amsterdam-Chisinau v.v., transport 
in Moldavië, accommodatie en maaltijden, mogelijke excursie, reisver-
zekering. 
De actielandenreis Moldavië is geen luxe reis. Je logeert een groot deel 
van de tijd bij de lokale bevolking en ontdekt hoe het leven in Moldavië 
écht is. Daardoor is de reis wel een onvergetelijk avontuur, vol met 
bijzondere ontmoetingen, verrijkende ervaringen en nieuwe inzichten.  
 

Zelf ben ik ook een keer mee 
geweest met een Kerk in Actie-reis 
naar Oeganda. Ik spreek uit 
ervaring: het is een unieke kans om 
de mensen waarvoor we altijd actie 
voeren daadwerkelijk te ontmoeten. 
 

Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u contact op nemen met 
ondergetekende. 

 
Namens de commissie ZWO,  

Ineke Neuteboom-Visser  
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EEN WAARDIG AFSCHEID 
Zondag 17 november was het dan zover: ds. Marijn Rohaan nam afscheid 
van De Hoofdhof, en wij van haar. Een afscheid dat ons niet gemakkelijk 
viel, maar als het toch moet, dan maar zo goed mogelijk. 
 
We begonnen de dienst een half uur later dan gebruikelijk, met koffie voor 
de dienst, voor gasten die van ver kwamen. En gasten waren er, de kerk 
zat vol!  

  

 
 
 
Dankzij de medewerking van Amicanto,     

D-Vote, de Top-2000 groep, het Hoofdhofkoor en Robert Helder was het 
een muzikaal gevarieerde en feestelijke dienst.  
 
Ook het liturgisch bloemstuk weerspiegelde hoe een bont palet van 
gemeenteleden een mooi veelkleurig geheel vormt.  
 
In haar afscheidspreek hield Marijn ons voor dat wij actief moeten 
wachten op God. Wij vinden niet Hem, maar Hij ons.  
De kerk wordt niet gered door beleidsplannen te schrijven en mee te 
hollen met een steeds snellere samenleving, maar door stil te worden, ons 
open te stellen voor Gods geest en door Hem in beweging te worden 
gezet. Dan kunnen wij gaan resoneren en klinkt Zijn stem door ons heen 
in de wereld. 
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Kenmerkend voor Marijn 
had ze bij de voorbereiding 
van haar afscheidsdienst 
de kinderen van onze 
gemeente niet vergeten.  

 
Zij kregen een workshop vliegers maken en 
maakten er ook één voor Marijn.  
 

Daarmee symboliseerden ze de hoop dat 
het contact zal blijven, ook nu zij uitvliegt en 
verder van ons af komt te staan. 
 

Vervolgens werd Marijn door ds. Iemke 
Epema officieel losgemaakt van De 
Hoofdhof.  
 

Daarna zong de Top2000 groep een 
afscheidslied voor haar, waarbij de 
emotie goed hoorbaar en zichtbaar 
was.  
Samen met het Hoofdhofkoor zongen 
we tenslotte: ‘Ga met God, en Hij zal 
met je zijn’. 
 
 

Na de dienst werd Marijn toegesproken door ds. Evers van de Sionskerk, 
die haar namens de Zwolse predikanten bedankte voor de inspirerende 
samenwerking.  
 
Peter Bareman sprak namens de buren van de Ichthuskerk de hoop uit, 
dat het contact tussen beide gemeentes, dat mede dankzij Marijn is 
ontstaan, verder zal groeien. Ook heette hij haar welkom om in de 
toekomst als gastpredikant vaker bij hen voor te gaan.  
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Tenslotte mocht ondergetekende namens de kerkenraad van de Hoofdhof 
onze dank aan Marijn uitspreken, waarbij korfbalpaal en -mand een 
doeltreffende kapstok voor mijn verhaal vormden.  
 

Marijn vroeg als afscheidscadeau hetzelfde als haar voorganger Lily 
Burggraaff, namelijk een kleine replica van ons kleurige kerkraam. Helaas 
zal ze daar vanwege een mankement aan de oven van de glazenier nog 
even op moeten wachten, maar wat in het vat zit verzuurt niet.  
Velen van u hebben gul gegeven voor het afscheidscadeau, waardoor we 
Marijn naast het beloofde kerkraam ook een mooi geldbedrag kunnen 
geven om met het hele gezin iets leuks te doen. Want we nemen niet 
alleen afscheid van Marijn, maar ook van Hans, Anne Roos, Tijn en Coen. 
We wensen hun het allerbeste en hopen dat ze altijd een goede MATCH 
zullen blijven. 
 

Met een gezellige borrel en een fantastisch verzorgde lunch mochten we 
de dag feestelijk besluiten. Dank aan iedereen die aan deze dag heeft 
bijgedragen, in het bijzonder de  organisatiecommissie: Joke Hoekstra, 
Jantine Kramer en Els Pierik. Dankzij jullie inzet kunnen Marijn en wij allen 
terugzien op een waardig en hartverwarmend afscheid. 
 

Theo Zijlstra 



14 
 

 

Afscheidslied voor Marijn Rohaan 
Melodie: You’ll be in my heart (Phil Collins) 

 

De hele Hoofdhof is nu van de leg. 
Brok in mijn keel, jij gaat weg. 

Ik kan niet praten, kan amper zingen, 
Maar luister naar wat ik zeg. 

 

Een kleine vrouw, een groot persoon. 
Spreekt van het Heilige, maar heel gewoon. 

Je bracht verbinding tussen mensen, 
en dus verdien jij oprecht… 

 

een plekje in ons hart, een plekje in ons hart. 
Je zit verankerd, nu en voor altijd. 

Plekje in ons hart, al zijn we ook verward, 
je blijft diep in ons hart, altijd. 

 

Vond jij de Hoofdhof wel eens zonderling? 
Was het een land van verwondering? 

Een zwangerschap en toen kwam corona, 
knap dat je toen niet onderging. 

 

Maar jij gaf ons je hart, direct vanaf de start. 
Je diende ons met heel je hart en ziel. 

 

Je ging in gesprek, met jong en met oud. 
Had oog en oor voor wat ons bezighoudt, 

vertelde ons van God. 
 

Vier jongeren deden belijdenis, 
signaal dat de kerk van alle tijden is. 

Voor jou een mooi cadeau om nooit te vergeten! 
 

Een plekje in ons hart, je krijgt een plekje in ons hart, 
Ja Marijn, al ga je weg, jij houdt bij ons altijd… 
een plekje in ons hart (warme plek in ons hart) 

Al ga je ook naar Harderwijk, je houdt een 
plekje in ons hart, (in ons hart,) altijd. 

 

Marijn…., ‘k ga je missen, ‘k ga je vreselijk missen! 
Maar ik wens je het beste. 

 

’t Ga je goed in ‘t Sint Jansdal, ’t ga je goed in ‘t Sint Jansdal, 
’t ga je goed in ‘t Sint Jansdal. 

Ga met God, Marijn. 
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HET ONTMOETINGSCAFÉ 

Vrijdag 13 december a.s. is het Ontmoetingscafé weer geopend.  
We nodigen jullie hierbij, gasten van de Ichthuskerk en de Hoofdhof, van 
harte uit op vrijdag 13 december aanstaande. Welkom vanaf 20.30 uur. 
 

Met vriendelijke groeten, 
          gastheer resp. gastvrouw Ontmoetingscafé 

 
 

WORKSHOP KERSTBAKJES MAKEN 
Op vrijdag 20 december wordt er, onder 
leiding van Gerda Dekker, in de Hoofdhof 
een workshop ‘kerstbakjes maken’ 
georganiseerd.  
 
Aanvang 14.00 uur. Kosten voor deze 
workshop bedragen € 17,50.  
 

U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar 
ireneheideveld@gmail.com 
 

 
HOOFDHOF – OPEN KERK 
Elke woensdagmiddag bent u 
van 15.00 – 16.30 uur van 
harte welkom in De Hoofdhof 
voor ontmoeting, gesprek of 
om een spelletje te doen. 
 

Er is altijd een gastvrouw of gastheer die u verwelkomt en een kopje thee 
aanbiedt. 
In de kerkzaal zijn werken van Christa Rosier opgehangen en in de hal 
kunt u tot eind 2024 prachtige schilderijen van Margaretha Leskens-
Mulder bezichtigen. 

Commissie Open Kerk 
 

mailto:ireneheideveld@gmail.com
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DE HERDERS VAN DE KERSTNACHT: onbetrouwbare lieden?  
Met Kerst gaat het niet alleen over de geboorte van Jezus, maar ook over 
herders. Aan hen berichtten engelen uit de hemel het nieuws van de 
pasgeboren Messias allereerst. In de buurt van Bethlehem hielden zij  
’s nachts de wacht bij hun kudde. Zo lezen we dat in het evangelie van 
Lucas, hoofdstuk 2.   
Hierover is vaak gezegd dat het joodse volk destijds op herders neerkeek. 
Alsof zij onbetrouwbare, verachtelijke lieden waren. Daaraan kon een 
mooi motief verbonden worden: God stuurt zijn engelen in de Kerstnacht 
het eerst naar mensen die niet meetelden. Mensen die buitengesloten 
werden, hoorden als eersten de heuglijke tijding van Jezus’ komst. Net 
zoals Jezus later zich bekommerde om mensen aan de rand van de 
samenleving: zieken, gehandicapten, mensen die geestelijk niet in orde 
waren.   
  
Herders in de Bijbel  
Die uitleg dat herders destijds veracht werden, spreekt niet vanzelf.  
In de Bijbel wordt verteld dat Abraham veel vee had. Mozes en David zijn 
zelf herders geweest. God wordt in Psalm 23 ‘mijn herder’ genoemd. 
Israëls profeten houden aan de koningen het herdersambt voor. Ook die 
profeten vergelijken God met een herder. Jezus vertelt van de herder die 
aandachtig op zoek gaat naar één verdwaald schaap. Hij noemt zichzelf 
‘de goede herder’, net als God dat was, volgens een profeet.  
De evangeliën zeggen nergens dat herders veracht werden. Waar komt 
die opvatting dan vandaan?   
 
Dat is wel uit te leggen. Het staat in handboeken en Bijbelcommentaren 
van 50 à 100 jaar geleden. De schrijvers daarvan baseerden zich op 
boeken die waren geschreven door joodse geleerden, rabbijnen. Zo is de 
Talmoed een omvangrijke collectie van joodse boeken. Daarin worden 
commentaren en discussies van rabbijnen beschreven. Andere boeken 
bevatten doorlopende verklaringen van de boeken van Mozes, de profeten 
en de overige geschriften. Christenen noemen die ‘het Oude Testament’. 
In zulke rabbijnse boeken staat her en der dat herders onbetrouwbaar 
waren. Dat zij hun schapen lieten weiden op andermans grond. Ze golden 
dus als dieven. Daarom mochten zij in rechtszaken niet als getuigen 
optreden. Vroeger gebruikten christelijke uitleggers zulke rabbijnse 
boeken als ‘achtergrond’ van het Nieuwe Testament. Die slechte reputatie 
van herders hebben zij ook toegedicht aan de herders van het 
Kerstverhaal; al zegt de evangelist Lucas daar niets over.   
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Wat vergeten werd  
Eén ding werd hierbij over het hoofd gezien. Die joodse boeken zijn 
eeuwen na Christus geschreven. Een commentaar op de Psalmen 
(midrasj, in het Hebreeuws) is van ongeveer 1000 na Christus.  
In de uitleg van Psalm 23 (‘De HEER is mijn herder’) staat dat herders 
een zeer verachtelijk beroep uitoefenden.  
De schrijver beroept zich hiervoor op een rabbijn uit de derde eeuw. Maar 
in een joods boek van ongeveer 200 na Christus (de Misjna) staat niets 
negatiefs over herders. Volgens dat boek mochten mensen van sommige 
beroepen niet getuigen in rechtszaken.  
Dobbelaars en woekeraars bijvoorbeeld. Herders staan daar niet bij.  
Maar in een boek van ongeveer 500 na Christus zijn de herders aan de 
ontoelaatbare getuigen toegevoegd. Waarom? Daar gaat het nu niet om. 
Het gaat erom dat we zulke opvattingen van eeuwen na Jezus’ geboorte 
niet mogen zien als ‘achtergrond’ van het Nieuwe Testament.   
  
Wat er veranderde  
De laatste 50 jaar gebruiken de specialisten op dit gebied zulke joodse 
bronnen niet meer zo. In goede Bijbelcommentaren van de laatste tijd 
staat dus niet meer dat herders in Jezus’ tijd veracht werden.  
In oudere Bijbelcommentaren en populaire boekjes staat dat nog wel. Die 
opvatting is dus achterhaald. Het uitgangspunt klopte niet: dat je latere 
joodse boeken zomaar zou kunnen gebruiken voor de uitleg van het 
evangelie. Soms kan het wel, maar lang niet altijd.  
 
Het vereist een grondige kennis van die joodse boeken om te 
onderscheiden wat daarin echt oud is en wat niet.   
 
Voor dit soort inzichten is een degelijke studie van groot belang. Maar met 
die conclusie preek ik voor eigen parochie!   

Riemer Roukema  
 

De schrijver is emeritus hoogleraar Nieuwe Testament en vroeg 
christendom en predikant van de Waalse gemeente te Zwolle. 
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BEGROTINGEN 2025 
Bij het samenstellen van dit Hoofdhofblad, waren nog niet alle begrotingen 
voor 2025 in concept vastgesteld, inmiddels zullen de concept- 
begrotingen ter inzage in de consistoriekamer liggen.  
De begroting van PGB de Hoofdhof laat een tekort zien van                       
€ 10.106,00. Als we dit realiseren, dan teren we dit bedrag in op onze 
reserves. Dat kunnen we nog steeds opbrengen, maar het tekort moet wel 
binnen de perken blijven. Het is een begroting, de jaarrekening van 2023 
omvatte een tekort van € 5.609,00. De trend is wel een groter tekort. Dat 
geeft wel aan dat we de kosten scherp moeten bewaken en de inkomsten 
hard nodig hebben.  
De begroting van de ZWO laat een klein plusje zien (+ € 100,00) en de 
Diaconie heeft besloten tot nieuw beleid, waardoor de concept-begroting 
nog niet helemaal rond is; die volgt zeer binnenkort.  
 

Afronding toezeggingen 2024 
De jaarrekeningen van 2024 moeten nog opgemaakt worden, het jaar is 
nog niet om, maar ook dit jaar is het helder dat de kerk uw toegezegde 
vaste vrijwillige bijdragen volledig nodig heeft.  
Kijkt u nog eens uw afschrijvingen na. Soms is iemand van gedachte dat 
hij/zij een incasso geregeld heeft, maar dan blijkt dat er geen incasso 
heeft plaats gevonden, bijv. omdat dit op het formulier niet juist is ingevuld. 
Soms gaat men uit van een incasso vanaf januari, maar wij incasseren 
alleen van maart t/m december. Soms zijn er verhogingen toegezegd, die 
niet, of later in het jaar, in de automatische betalingen zijn doorgevoerd. 
Dan ontbreekt er een klein stukje aan de ontvangsten-kant, ook dat deel 
hebben we nodig.  
Met dit relaas, zou je een andere indruk kunnen krijgen, maar in het 
algemeen geldt dat ook in 2024 de VVB ontzettend goed en regelmatig 
betaald is!  
Daarvoor dank! Dank aan al die trouwe leden die, ook financieel, onze 
gemeente dragen. 
 
Kerkbalans 2025 
In 2024 hebben we in onze gemeente de Actie Kerkbalans gehouden.  
De Hoofdhof-gemeente houdt één keer in de twee jaar de Actie 
Kerkbalans, dus niet in 2025. Maar we kunnen in 2025 natuurlijk niet 
zonder VVB. De jaarlijkse toezegging in 2024 geldt vanaf 2024, en 
daarmee ook voor 2025.  
Dat geldt ook voor uw toezeggingen aan de Diaconie en de ZWO.  
Het is een lastige vraag, maar als er ruimte is voor ophoging in 2025, dan 
vragen wij u om dat te overwegen.  
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Er is nog steeds sprake van een lichte teruggang in leden (2 tot 3%), en 
de inflatie, volgens de Nederlandse Bank 2,8% in 2024, gaat, in de vorm 
van hogere kosten, niet aan de kerken voorbij.  
 
Andere inkomsten 
Het Kernteam Beheer en Financiën (B&F), de kerkrentmeesters, maken 
zich dan ook zorgen over de ontwikkeling van de inkomsten. De leden 
betalen een flinke bijdrage aan VVB, de beheerder realiseert een goede 
verhuur en exploitatie van de zalen, en inmiddels is besloten om in elke 
dienst voor de kerk te collecteren.  
Maar toch loopt het tekort op, vooral omdat we krimpen in aantal en omdat 
de kosten meestijgen met de inflatie.  
We kunnen gelukkig nog de tekorten opvangen doordat we voldoende 
reserves hebben vanuit eerdere giften, erfenissen en legaten.  
Ik praat er niet graag over, maar als we nog jaren op de huidige wijze 
willen doorgaan, en als we de Hoofdhof een warm hart toedragen en nog 
jaren willen voorthelpen, dan hebben we ook in de toekomst erfenissen 
en/of legaten (kortweg: een bedrag of een klein percentage van een 
erfenis) nodig. Als u toch met een testament aan de slag gaat, overweeg 
dan ook een bijdrage aan het voortbestaan van de Hoofdhof-gemeente.  
 
Tijden veranderen, niet iedereen zit meer wekelijks in de kerk. Dat hoeft of 
kan ook niet altijd, mensen hebben ook andere activiteiten of een andere 
kijk op de dienst, zijn in het weekend elders of zijn gewoon niet in staat te 
komen. Maar laten we met elkaar de collecten niet vergeten. Stort eens op 
een voor u goed moment een extra éénmalige gift. Ik geef dit graag ter 
overweging. Kerk, Diaconie en ZWO houden zich aanbevolen. 
 
Natuurlijk zijn we zeer dankbaar voor al die bijdragen en giften die we, ook 
in 2024, weer ontvingen, velen blijven ruimhartig geven! 
 
Bij voorbaat dank voor al uw bijdragen! in 2025, in welke vorm dan ook. 
 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Administratie PGB De Hoofdhof,      

Wim van der Meulen 
e-mail: meulen.wvd@gmail.com 

 
 

mailto:meulen.wvd@gmail.com%20%20%20%20l
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Zondag 8 december 2024  

15.00 uur 
De Hoofdhof 

 
 

Kamerorkest Het Consort 

 
Het laatste concert alweer in 2024 bij Muziek met een Plus. 
Terugkijkend hebben we in het afgelopen seizoen een aantal prachtige 
concerten mogen beleven waar 425 muziekliefhebbers van mochten 
genieten. 
 
Op 8 december kunt u  genieten van prachtige muziek door het 15 leden 
tellend Kamerorkest Het Consort.  
 
Zij brengen een wervelend programma op de mandoline en andere 
snaarinstrumenten. Werken van Antonio Vivaldi, Johann Stamitz, John 
Craton en vele andere componisten. 
 
Als primeur speelt de Italiaanse mandoline virtuoos Carlo Aonzo. 
Ook doen twee zeer bekende Zwollenaren mee aan dit concert. 
 
Een zeer bijzonder concert om het jaar mee af te sluiten.  
 
Dit wil je toch niet missen? 
 
Kaarten kunt u verkrijgen bij de kassa of zijn te bestellen online op 
www.muziekmeteenplus.nl/kaarten   
 
Toegangsprijs € 16,50 incl. consumptie.  
Jongeren t/m 16 jaar € 7,50 
 
Heel graag tot ziens op 8 december 2024.  
                       

Namens het bestuur van Muziek met een Plus, 
Andries Westerholt, Peter Bareman, Peter van Zwieten,  

Jaap Drupsteen, Mark Heideveld en Jaap Wagteveld 
 
 

http://www.muziekmeteenplus.nl/kaarten
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
Hieronder het overzicht van de opbrengsten van de collecten vanaf  27 
oktober 2024 tot en met 10 november 2024; voor eerder gehouden 
collecten zijn geen aanvullende bedragen meer binnen gekomen. 
 
27-okt  Kerk  € 169,50 
27-okt  Diaconie / Hulp voor Helden  € 173,20 
03-nov  Diaconie / Artsen zonder Grenzen  € 233,85 
03-nov  Kerk  € 183,30 
06-nov  ZWO: Bijdrage Dankdagmaaltijd  € 147,50 
10-nov  Kerk  € 256,10 
10-nov  Diaconie  € 217,07 
 
Er is nog een gift voor de Kerk van € 5,00 en een gift voor de Diaconie 
van € 40,00 ontvangen. 
 
Wist u dat:  
in de hal van De Hoofdhof nu ook een QR-code 
hangt, waarmee eenvoudig een (extra) gift 
overgemaakt kan worden aan de kerk?  
 
Hartelijk dank voor alle bijdragen! 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 
bonnen á € 2,00  (€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 
(€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50 (€ 10,00). 
Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 
Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van 
de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
 
GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN! 
Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren 
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte 
beschikbaar is en vervolgens te reserveren 

 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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MICHAËLSVIERINGEN EN – VESPERS 
Op onderstaande datums worden in december Michaëlsvieringen 
gehouden in de Grote Kerk Zwolle. Aanvangstijden zijn 17.00 uur met 
uitzondering van de Kerstnachtviering op 24 december om 22.00 uur. 
 
01-12   Voorganger ds. Bert Schüssler, psalm 93 
08-12   Voorganger ds. Ad Geerling, psalm 94 
15-12   Voorganger ds. Lieke van Houten, psalm 95 
22-12 Voorganger ds. Harm Bousema 
24-12 Voorganger ds. Nelleke Eygenraam 

Kerstnachtviering met cantate en cantorij (22.00 uur) 
     

Christa van Stappen 
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ADVENTSVERHAAL 
 

Heel langzaam brandden eens vier kaarsen. 
De omgeving was zo rustig  
dat men ze kon horen spreken. 
De eerste kaars zei: "Ik ben de VREDE. 
Ik deed zolang mijn best 
opdat mensen geen ruzie zouden maken, 
dat ze geen wapens zouden gebruiken, 
dat ze niet zouden slaan voor een meningsverschil. 
Maar er blijft oorlog overal, 
en waar mensen in groepen samenkomen blijven er twisten ontstaan. 
Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand? 
Niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof." 
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit. 
  
De tweede kaars zei: "Ik ben het VERTROUWEN. 
Meestal kan ik gemist worden. 
Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden. 
Want ik leer mensen om te geloven 
in het leven zelf en in elkaar. 
Ik leer hun dat ze samen iets moois kunnen maken, 
maar ze luisteren niet. 
Hun vertrouwen is zo klein. 
Ze geloven alleen wat simpel is 
en in dromen die wegvliegen als een veertje. 
Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen hart, 
en geloven niet in het waarom van hun bestaan." 
Wanneer ze stopte met praten 
blies ze zichzelf met een laatste zuchtje uit. 
 
"Ik ben de LIEFDE. Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars: 
Ik heb de kracht niet gekregen om te blijven branden. 
De mensen negeren me. 
Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen. 
Ik had zo gehoopt 
dat ik mensen kon helpen 
om elkaar warmte te geven, 
en het gevoel dat er altijd Iemand 
ook van hen hield - zelfs al wist men dat niet." 
Ze wachtte niet langer en doofde uit. 
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Plots kwam er een kind aan 
en zag de drie gedoofde kaarsen. 
Het keek naar de vrede 
waarvan het licht verdwenen was, 
en naar het vertrouwen 
dat het nodig had om groot te worden 
en om moedig te zijn, 
en naar de liefde 
omdat het kind niet alleen wilde zijn. 
"Waarom branden jullie niet langer?" 
riep het kind vol onzekerheid uit. 
De drie kaarsen spraken 
en vertelden hoe slecht het met hen ging. 
Nadat dit alles gezegd was 
begon het kind te wenen. 
  
Toen zei de vierde kaars: 
"Wees niet bang, mijn kind. 
Nu ik nog brand 
kunnen we de andere kaarsen weer aansteken. 
Want ik ben de HOOP!" 
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop 
en stak de andere kaarsen weer aan. 
Het vlammetje van de hoop 
wilde het kind nooit uit het leven laten verdwijnen. 
 
Laten ook wij allemaal de HOOP,  
het VERTROUWEN,  
de VREDE en  
de LIEFDE bewaren en koesteren!!! 
 
Dan groeit het grote licht 
dat Kerstmis is voor vandaag, voor morgen en altijd! 

 
Bron: onbekend! 
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DUURZAME TIP 

 
December is voor velen een cadeautjesmaand. 
Geen probleem om te gaan shoppen in een  

         kringloopwinkel. 
  In Berkum steun je er ook nog een goed doel mee. 
   
  Dubbel plezier dus! 

 
 
 

 
 
AGENDA 
01-12  Michaëlsviering, Grote Kerk             17.00 uur 
04-12  Open Kerk, de Hoofdhof             15.00-16.30 uur 
08-12  Muziek met een Plus, de Hoofdhof                  15.00 uur 
08-12  Michaëlsviering, Grote Kerk             17.00 uur 
11-12  Open Kerk, de Hoofdhof             15.00-16.30 uur 
13-12  Ontmoetingscafé, De Hoofdhof            20.30 uur 
15-12  Michaëlsviering, Grote Kerk               17.00 uur 
18-12  Open Kerk, de Hoofdhof              15.00-16.30 uur 
20-12  Workshop kerstbakjes maken, de Hoofdhof       14.00 uur 
22-12  Michaëlsviering, Grote Kerk               17.00 uur 
24-12  Michaëlsviering, Grote Kerk, Kerstnachtviering       22.00 uur 
    
 
  

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 19 december 2024 en bevat 

gegevens over de maanden december 2024 en januari 2025. 

 

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,  

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 9 december 2024. 

 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

