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DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:
kerkelijk bureau:
kerkgebouw:
koster:

scriba:

administrateur:

internet:

WAT TE DOEN

vacant

mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl

Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com

mw. T. van Well,

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
dhr. J. Neuteboom,

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl

dhr. W. van der Meulen,
meulen.wvd@gmail.com
www.hoofdhof.nl

tel.
tel.

tel.

tel.
tel.

038-4533084
038-4535045

038-4214706

038-3377727
06-18441966

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?
Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom,
scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727.

Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips,
tel. 06-42841201.

Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk

Bureau: Klazien Helder,

4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

BANKREKENINGNUMMERS

Kerk:
Collectebonnen:
Diaconie:

ZWO:

Jeugd:

PGB De Hoofdhof
PGB De Hoofdhof

Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-

NL71 RABO 0377 3508 93
NL50 RABO 0313 5432 16

Diaconie PGB De Hoofdhof NL58 RABO 0387 3804 42

ZWO Commissie PGB De Hoofdhof

NLO5 RABO 0373 7109 92

PGB De Hoofdhof
o.v.v. Voor het Jeugdwerk

NL71 RABO 0377 3508 93
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KERKDIENSTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 1 februari
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

Zondag 8 februari
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

Zondag 15 februari
9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking
1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

Zondag 22 februari
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

Zondag 1 maart
9.30 uur
Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte
Jeugd

ds. René Alkema uit Almere
Gert de Jong

ZWO/ Bangladesh

Voor de Kerk

Oppasdienst

ds. Jan Bos uit Huissen

Gert de Jong

Voor de Diaconie / Stichting Present Zwolle
Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

ds. Jan Muis uit Deventer

Martin van Heerde

Hoofdhofkoor o.l.v. Martin van Heerde
Voor de Bloemen

Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

1¢ zondag Veertigdagentijd

ds. Jan Willem Leurgans uit Ermelo

Robert Helder

Voor de Diaconie / Stichting 't Hoefijzer Zwolle
Voor de Kerk

Oppasdienst

De kinderen van de basisschool mogen een
tasje vanuit de hal meenemen naar de kerkzaal.

2° zondag Veertigdagentijd

ds. Grytsje van der Galién uit Sneek

Robert Helder

Voor de Diaconie

Voor de Kerk

Oppasdienst

De kinderen van de basisschool mogen een
tasje uit de hal meenemen naar de kerkzaal.


http://www.kerkdienstgemist.nl/
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KERKDIENSTEN (MORGENDIENSTEN) ICHTHUSKERK
zondag 1 februari - 09.30 uur ds. Wim Noordzij
zondag 8 februari - 09.30 uur ds. Henk Mijnders
zondag 15 februari - 09.30 uur ds. Marten van Benthem
zondag 22 februari - 09.30 uur ds. Marten van Benthem

BlJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

In de dienst van zondag 1 februari a.s. zal ds. René Alkema (1963) uit
Almere voorgaan. Ds. Alkema heeft 29 jaar in de gemeente Maartensdijk-
Hollandsche Rading gestaan en daarvoor was hij predikant in Niezijl en
Grijpskerk.

Zondag 8 februari a.s. hoopt ds. Jan Bos (1963) uit Huissen, de dienst te
leiden. Ds. Bos heeft eerder de gemeenten Almelo, Oldenzaal en Rolde
gediend en was predikant met een bijzondere opdracht, nl. leraar
levensbeschouwing aan het Twents Carmel College. Sinds 14 mei 2023
dient hij de gemeente in Huissen.

De dienst van zondag 15 februari zal worden geleid door ds. Jan Muis uit
Deventer. Ds. Muis (1956) is sinds juli 2023 met emeritaat.

Hij was 12 jaar predikant in Ruinerwold-Koekange. Daarvoor heeft hij de
gemeenten Bruchterveld en Hoogeveen gediend.

Ds. Jan Willem Leurgans (1978) uit Ermelo gaat voor op zondag 22
februari a.s. Ds. Leurgans was gemeentepredikant in Gelselaar en Haarlo
(Achterhoek) tot 2009. Daarna diende hij de kerkelijke gemeente
Moordrecht en sinds augustus 2020 is hij predikant in Ermelo.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder

BEHOEFTE AAN GESPREK?

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even
bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers
om een afspraak te maken.

De contactgegevens staan hieronder vermeld:
Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl
Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com



mailto:desireelips@kpnplanet.nl
mailto:alice-tanis@planet.nl
mailto:minyveenema@gmail.com
mailto:mcjwagteveld@outlook.com

UIT DE GEMEENTE

De eerste maand van 2026 is weer voorbij. Kalenders, agenda’s en
telefoons raken weer gevuld met afspraken, verjaardagen en bezigheden
die niet vergeten moeten worden.

En dat is ook goed, zo blijven we bezig! Want, hoewel de toekomst
natuurlijk altijd ongewis is, we kunnen niet stil blijven staan.

Aartsvader Abraham kreeg al de opdracht “verlaat het huis van je vader
en ga op weg”. Ook Jezus stuurde mensen op pad. De verlamde man
hoorde: “neem uw bed op en wandel”’, de discipelen werden twee aan
twee op pad gestuurd.

Deze opdracht “kom in beweging” klinkt in verschillende bewoordingen
door de hele Bijbel heen. En dat mogen we ruim opvatten. leder mag en
kan bijdragen naar eigen mogelijikheden aan het grote geheel van de
samenleving en aan onze geloofsgemeenschap.

Vergelijken heeft geen enkele zin, we hebben immers allemaal verschil-
lende talenten meegekregen en juist de diversiteit van al die mogelijk-
heden maakt alles tot een mooi geheel. We kunnen niet zonder elkaar.
Mensen hebben elkaar hard nodig, de ene keer mag je geven, een andere
keer mag je ontvangen.

Die Bijbelse opdracht ‘kom in beweging” zullen we ook in het komende
jaar hard nodig hebben. Onze geloofsgemeenschap wordt kleiner en
ouder, maar dat betekent niet dat er niets meer kan.

Op elke leeftijd kun je vriendelijk en belangstellend zijn naar de ander.

Op elke leeftijd zijn er onderwerpen die interessant genoeg zijn om met
elkaar te delen.

Op elke leeftijd spelen er vragen die we met elkaar kunnen bespreken.
Ouderen hebben dingen waar ze rekening mee moeten houden, maar
jongeren hebben dat ook. Leeftijd hoeft niet een reden te zijn om iets niet
te doen.

Laten we er met elkaar een mooi jaar van maken!

Land van Verwondering

Op verschillende zondagmiddagen worden in ‘Land van Verwondering’ op
beeldende manier Bijbelverhalen verteld.

De kinderen mogen luisteren naar het verhaal, kijken naar de gebruikte
materialen, waarmee het verhaal wordt uitgebeeld, maar waar nog
genoeg aan de eigen verbeelding wordt overgelaten.

En ze mogen ook meepraten en meedenken over wat het verhaal zou
kunnen betekenen. Daarna gaan ze creatief bezig.
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Kinderen, maar ook hun (groot)ouders zijn welkom in de Jeugdruimte van
De Hoofdhof vanaf 15.00 uur. Op zondagmiddag 8 maart a.s. is de
volgende Land van Verwondering en zondag 19 april is de laatste keer
van dit winterseizoen.

Leeskring

Als u dit leest dan zijn er twee bijeenkomsten over het boek van Jonathan
Sacks (een gebroken wereld heel maken) al weer geweest. Boeken van
deze Britse rabbijn geven genoeg gespreksstof én ook stof tot nadenken.
Er doen mensen uit De Hoofdhof en de Ichthuskerk aan mee. Een mooie
manier om elkaar beter te leren kennen. Mochten er mensen zijn die dit
onderwerp ook heel interessant vinden, maar alleen ’s avond gelegen-
heid hebben om aan dergelijke kringen mee te doen, geef dit dan door
aan één van ondergetekenden. Als er genoeg mensen zijn, dan zoeken
we naar een gelegenheid om deze kring ook ’s avonds te organiseren.

Buurtjes

Berichten over de organisatie van de buurtjes zijn wisselend. Sommige
lopen goed, in andere buurtjes moet de eerste bijeenkomst nog worden
gehouden of is er vrijwel geen belangstelling. Laat u daardoor niet ont-
moedigen. Ook als u maar met twee of drie mensen bij elkaar komt kan
het een waardevolle ontmoeting zijn.

Vindt u het lastig om anderen uit te nodigen, vraag dan hulp van Klazien
Helder, Miny Veenema of Desiree Lips.

Ambtsdragers/taakdragers

Per 1 januari is Geke Kombrink, na jaren als diaken gefungeerd te
hebben, teruggetreden.

Onze pastorale/diaconale groep bestaat nu nog uit twee diakenen (Miny
Veenema en Alice Tanis) en twee ouderlingen (Desiree Lips en Madeleen
Wagteveld).

U begrijpt: de spoeling wordt dun, niet alles kan. Het zou fijn zijn als we
bij u mogen aankloppen voor hulp. Voor incidentele dingen en wie weet
ook voor wat langduriger werkzaamheden. Wilt u er eens over naden-
ken?

De Stille Week

Er gaat weer worden nagedacht over de invulling van de vieringen in de
Stille Week. Pasen valt dit jaar op 5 april. EIk jaar buigt een groepje
gemeenteleden zich over de voorbereiding van deze vieringen. Als u het
leuk vindt om mee te doen, neem dan contact op met Desiree Lips.



Meeleven met ......

Altijd zijn er gemeenteleden die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken. Vriendelijke belangstelling, zomaar een kopje koffie als het
welbekende ‘bakkie troost’, of een onverwacht kaartje kunnen helpen.

Laten we blijven omzien naar elkaar!

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips

VAN DE DIACONIE
In de maand februari 2026 doet de Diaconie een beroep op u voor de
volgende collectes:

Zondag 8 februari a.s. / Stichting Present Zwolle

De collecte tijdens deze zondag wordt bestemd voor het werk van deze
stichting. De stichting, een vrijwilligersorganisatie, werkt bij al haar
projecten, trajecten en biedt hulp aan mensen die dit echt nodig hebben
(geen netwerk hebben, leven met een beperking of weinig financiéle
middelen hebben) samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen.

De stichting slaat een brug tussen mensen die iets te bieden hebben en
mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Met onze financiéle steun kan de stichting waardevolle ontmoetingen
organiseren.

Zondag 15 februari a.s. / Bloemen

Elke week staat er op de liturgietafel een boeket bloemen, verzorgd door
een groep gemeenteleden.

De diaken/collectant van dienst draagt er zorg voor dat het boeket wordt
gebracht bij een gemeentelid/leden die een steuntje in de rug nodig
heeft/hebben. Zo zien we ook naar elkaar om.

Zondag 22 februari a.s. / Stichting ‘t Hoefijzer Zwolle

Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Hoefijzer biedt mensen met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking de mogelijkheid om paard te
rijden onder deskundige begeleiding.

Dit gebeurt in een volledig aangepaste manege in Zwolle-Zuid.

Ook kunnen mensen met een beperking hier een zinvolle dagbesteding
vinden. De manege bevindt zich aan de Hollewandsweg 15b in Zwolle.

Bovengenoemde collectes brengen we graag onder uw aandacht.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.



ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK. Doet u mee?

In de maand maart zullen we als Diaconieén van de Ichthuskerk-
gemeente en De Hoofdhof de schouders zetten onder een actie voor de
Voedselbank in Zwolle.

Dit keer vragen we uw aandacht voor de volgende producten: oploskoffie,
soep in blik, sandwichspread, rijst, wasmiddel, chocolademelk en olijfolie.
U kunt ook punten van de Douwe Egberts inleveren.

Elke zondag of op woensdagmiddag tijdens de Open Kerk is De Hoofdhof
open om uw producten in ontvangst te nemen.

U kunt natuurlijk ook een donatie doen door een bedrag te storten op de
rekening van de Diaconie PGB De Hoofdhof ( NL58 RABO 0387380442)
onder vermelding van Actie Voedselbank.

Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek komt.
Samen als kerken in Berkum zetten we de schouders eronder!!

==

il M () voeseLeank

|
&

Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700



ZWO COLLECTE
Zondag 1 februari
Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

De eerste zondag van februari is de zondag van het Werelddiaconaat.
Deze zondag heeft zijn oorsprong in de watersnood van 1953.

Toen werd Nederland vanuit veel landen geholpen. Nadat ons land van
die watersnood was hersteld, werd door kerken besloten iets terug te
doen. Zo willen wij op 1 februari collecteren voor Bangladesh.

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds
vaker met cyclonen en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond.

Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaat-
verandering, zodat ze hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen.

Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe-geraamte boven
de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten.

Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en
evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser
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BLIJF DE HOOFDHOF TROUW!

2026 Als deze Hoofdhof bij u wordt bezorgd, is de Actie
. Kerkbalans heel ver gevorderd.
Actle Het documentatie-materiaal is bij u afgegeven, u

heeft uw toezeggingen kunnen doen en uw
Kerkbalans antwoord is opgehaald of door u opgestuurd.

Op 28 januari zijn uw antwoorden door de bezorgers bij de administratie
ingeleverd en weten we wat we met elkaar toegezegd hebben voor onze
eigen Hoofdhof, Diaconie en ZWO.

Wij zijn benieuwd of we ons streefbedrag van € 115.000,00 aan VVB-
toezeggingen halen. Dat geldt natuurlijk ook voor de streefbedragen van
ZWO en Diaconie.

Een uitdaging van formaat in een tijd waarin ons ledental nog steeds iets
terugloopt en we allemaal te maken hebben met prijsstijgingen.

ledere toezegging -groot of klein- is van harte welkom en nodig!
In de nieuwsbrief van 30 januari zullen wij een voorlopig resultaat kenbaar
maken.

Hebt u, om wat voor reden dan ook, uw antwoord met toezeggingen niet
voor woensdag 28 januari kunnen afgeven/opsturen dan vragen wij u dat
alsnog te doen. Dat kan bij de bezorger of bij de administrateur, Wim van
der Meulen, Olmenlaan 12, 8024 XX te Zwolle.

Een ruimhartige bijdrage is echt onmisbaar voor het doorgaan van onze
gemeente, onze diensten en activiteiten én van de aandacht voor onze
medemens, dichtbij (Diaconie) en ver weg (ZWO).

Wij houden u op de hoogte.
Team Actie Kerkbalans

FOLDER ‘DE HOOFDHOF’

Bij de documentatie voor de Actie Kerkbalans vond u ook een nieuwe
folder over De Hoofdhofgemeente. Die folder is informatief voor u, maar
zeker ook voor anderen in onze omgeving. Er zijn nog meer exemplaren
die we in de hal van de kerk beschikbaar zullen stellen. We moedigen u bij
deze aan om folders mee te nemen en in uw buurt te verspreiden, zodat
de waardevolle eigenschappen van de Hoofdhofgemeente breed bekend
worden!



11

VAN DE KUNSTCOMMISSIE
In één van de eerdere nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen dat in De
Hoofdhof twee nieuwe exposities te bewonderen zijn.

In de hal hangen schilderijen van Grietje Lammertsen-Kisteman.

Ze stelt zichzelf voor:

‘Ik ben in 1953 geboren in Rouveen, gemeente
Staphorst. Na de Lagere school en de MULO was
er voor mij geen mogelijkheid om verder te leren
en ben ik aan het werk gegaan.

In 1974 ben ik getrouwd met Bert Lammertsen en
kregen we een dochter en een zoon.

Tekenen heb ik altijd graag gedaan en het
kriebelde altijd om te gaan schilderen.

Nadat de kinderen uit huis waren gegaan, ben ik
daarmee gewoon begonnen en beleef ik er veel
plezier aan.

Ik teken graag gezichten.

Ik zou het fijn vinden om uw reacties te zien in het schriftje.’
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Christa was al jong geinteresseerd in tekenen en schilderen, maar koos
voor een opleiding aan de Evangelische School voor Journalistiek.

Ze werd productie-assistente en in 1984 omroepster bij de Evangelische
Omroep.

Ze volgde ondertussen schilderlessen aan de Gooise Academie in Laren.
Aanvankelijk schilderde ze veelal portretten, stillevens en steigerende
paarden.

In 1987 werd zoon Efraim geboren en in 1990 dochter Rachel. In 1996
nam ze afscheid van de televisie.

Alles werd anders toen Efraim na een vreselijke ziekte in 2001 overleed.
In zijn periode van ziek zijn had hij veel steun aan de Psalmen uit de
Bijbel. Elke avond werd op zijn verzoek een Psalm voorgelezen.

Na zijn overlijden had Christa het verlangen om die Psalmen uit te
beelden. Het bleek een goede rouwverwerking en groot was haar
verbazing dat velen dit werk waardeerden of wilden kopen.

Vierentwintig door haar geschilderde psalmen zijn opgenomen in het boek
Psalmenpalet.

In 2005 werd Christa ziek. Over deze periode schreef ze columns voor het
Christelijk blad Eva. Deze werden gebundeld en uitgegeven onder de titel

‘Ik wil vliegen’.

Op 19 juni 2011 overleed zij aan de gevolgen van borstkanker, slechts 50

jaar oud.

Namens de Kunstcommissie,
Jan Flokstra
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OPEN KERK

Elke woensdagmiddag bent u van 15.00 —
16.30 uur van harte welkom in De Hoofdhof
voor ontmoeting, gesprek of om een spelletje
te doen. Er is altijd een gastvrouw of gastheer
die u verwelkomt en een kopje thee aanbiedt.

Commissie Open Kerk

BINGO: spelen met slechtzienden is heel goed mogelijk
Woensdagmiddag 11 maart is het zo ver!

Al vele jaren spelen wij tijdens vakantieweken met blinden en slechtzien-
den het Voel-Bingo spel.

¢ =
B

We maken gebruik van stoffen zakjes
met daarin verschillende voorwerpen.
Elke deelnemer krijgt een zakje. Elk
zakje is verschillend van inhoud. Het
zakje is gesloten en je mag alleen
voelen wat erin zit. Hoe gaat dit spel
vraag je je misschien wel af.

Dit gaat zo:

Een getal komt overeen met een
voorwerp. Bijvoorbeeld nr. 42 = een
wasknijper. Dan voel je in het zakje of
er een wasknijper in zit. Wanneer dat zo is, dan leg je de wasknijper op
tafel in een bakje.

Zodra een zakje leeg is roep je BINGO!!

Het spel eindigt wanneer iedereen zijn voelzakje leeg heeft.

We willen dit spel in de eerste plaats spelen met blinde en slechtziende
mensen, maar eigenlijk kan iedereen meedoen.

We willen u vragen om samen met iemand die blind of slechtziend is naar
de Open kerkmiddag te komen in De Hoofdhof om het spel samen met
ons te spelen.
We spelen dit Voel-Bingo spel op woensdagmiddag 11 maart om 15.00
uur in de grote zaal van De Hoofdhof. U bent van harte welkom.
Hebt u vervoer nodig om te komen, laat het dan even weten door ons te
bellen.
Namens Open Kerk,
Hans en Miny Veenema, tel 06-28152084
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EEN VEILIGE GEMEENTE: IS DAT NIET VANZELFSPREKEND?

De synode van de PKN heeft in 2023 besloten tot invoering van de
‘Generale regeling 16: Veilige gemeente’.

Deze regeling heeft als doel kerkelijke gemeenten bewust te maken van
risico’s voor grensoverschrijdend gedrag, dit waar mogelijk te voorkomen,
en als het toch gebeurt hier op de juiste manier actie op te ondernemen.
De regeling omvat kort samengevat 3 artikelen:

Art. 1 Algemeen
De Kerkenraad stimuleert het gesprek in de gemeente om gezamenlijk
zorg te dragen voor een klimaat waarin ieder zich veilig kan voelen.

Art. 2 Verklaring omtrent gedrag
De Kerkenraad voert met personen met een leidinggevende positie in de
gemeente en met anderen die namens de kerk omgaan met personen in
een kwetsbare positie een gesprek over eventuele belemmeringen en
vraagt van hen een verklaring omtrent gedrag, afgegeven namens het
ministerie van Justitie en Veiligheid.

Art. 3 Vertrouwenspersonen
De Kerkenraad stelt ten minste een man en een vrouw aan als onafhan-
kelijk vertrouwenspersoon.

Onveilige situaties en grensoverschrijdend gedrag zijn de afgelopen jaren
veel in het nieuws geweest. De ene na de andere me too-affaire kwam in
de openbaarheid. In allerlei geledingen van de samenleving bleken op het
oog vaak respectabele mensen zich schuldig te maken aan machts-
misbruik, intimidatie en seksueel geweld. Als Christen zou je willen dat de
kerk hierop een uitzondering is, maar helaas is dat niet zo. Ook in kerke-
like kringen zijn daders en slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag:
de verhalen op de website https://www.veiligekerk.nl maken dat pijnlijk
duidelijk.

De synode geeft de Kerkenraad de opdracht om dit onderwerp te agen-
deren, er met de gemeente over in gesprek te gaan en er beleid op te
maken. Maar hoe je dit onderwerp bespreekt, dat vind ik best lastig. Ik wil
het niet onnodig zwaar maken of u een probleem aanpraten. Waar-
schijnlijk (en hopelijk) voelt u zich in de Hoofdhof volledig veilig en denkt u:
moet dat nou allemaal? Denk dan eens na over de vraag: maar hoe veilig
voelt een ander zich? Geef ik de ander de ruimte en het respect om zich
op zijn gemak te voelen? Hoe signaleer ik dat iemand anders zich niet
veilig voelt? En wat doe ik dan?

Het kan ook zo zijn dat u wel degelijk zelf te lijden hebt (gehad) van
onveiligheid en grensoverschrijdend gedrag. Als kind in de thuissituatie



https://www.veiligekerk.nl/
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misschien, of als volwassene in een liefdesrelatie, of misschien binnen de
kerk in een pastorale relatie. Daarvoor willen we als gemeente graag een
luisterend oor bieden. Want dat is het begin van een goed gesprek. Maar
doen we dat ook? Kunt u binnen de kerk veilig uw verhaal kwijt? Of liet de
kerk u in de kou staan? En wat is er nodig om dat goed te maken? Hoe
kunnen we het gesprek alsnog aangaan?

U begrijpt wel: het onderwerp ‘veilige gemeente’ is geen lichte kost. Maar
grensoverschrijdend gedrag gedijt nergens beter bij dan bij zwijgen en
wegkijken. We moeten oog hebben en houden voor een veilig klimaat in
de kerk en het gesprek daarover voeren. Gelukkig hoeven we in de
Hoofdhof het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Op de website
VeiligKerk.nl is veel informatie te vinden, waaronder ook suggesties over
hoe binnen de eigen gemeente het gesprek over dit onderwerp gevoerd
kan worden.

Ik hoop dat ik u met dit stukje aan het denken heb gezet. Graag hoor ik uw
verhalen, meningen, vragen en suggesties. Daarmee helpt u ons als
kerkenraad om aan dit lastige onderwerp op een passende manier
aandacht te geven, en daarmee te voldoen aan artikel 1.

Artikel 2, het opvragen van een Verklaring omtrent Gedrag, hebben we in
De Hoofdhof tot nu toe nog niet in praktijk gebracht. Voor de huidige groep
ambtsdragers en vrijwilligers in functies die daarvoor in aanmerking
komen, zien we geen reden om dit nog met terugwerkende kracht te doen.
Voor nieuw te benoemen mensen zullen we dat wel moeten gaan doen.
Daarbij hoop ik dat het geen drempel voor mensen vormt om ja te zeggen
als ze voor een ‘gevoelige’ taak gevraagd worden.

Ik vind het belangrijker dat we aan artikel 3 voldoen. En dat is gelukt: er
zijn twee mensen bereid gevonden om onafhankelijk vertrouwenspersoon
voor onze gemeente te zijn. U kunt bij hen terecht als u een vorm van
ongewenst gedrag of een onveilige situatie ervaart in onze gemeente en
zelf niet weet hoe u hiermee om moet gaan. De vertrouwenspersoon kan
u advies geven en misschien bemiddelen om uw situatie op te lossen. Bij
ernstig grensoverschrijdend gedrag kan hij/zij u helpen om een officiéle
melding/aangifte te doen.

Als externe vertrouwenspersoon hebben we een man gevraagd: Anne
Zweers. Hij kent De Hoofdhof als gastpredikant en uit de periode dat hij
als studie-opdracht de opbouw en het functioneren van onze gemeente in
kaart heeft gebracht. Hij stelt zich hieronder zelf aan u voor.
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De interne vertrouwenspersoon is een vrouwelijk gemeentelid. Net als
Anne Zweers is ook zij geschikt en gekwalificeerd voor de functie van
vertrouwenspersoon, maar zij heeft goede redenen om zich hier niet als
zodanig voor te stellen. Als u echter contact met de vertrouwenspersoon
wilt en voorkeur hebt voor een vrouw, dan kunt u zich melden bij Anne
Zweers en zal hij u met haar in contact brengen.

‘Zo vriendelijk en veilig als het licht, zo als een mantel om mij heen

geslagen...” zo omschrijft Huub Oosterhuis in Lied 221 hoe hij God

ervaart. Laten we er samen voor zorgen en op toezien dat die woorden
00k op onze gemeente van toepassing zijn.

Namens de Kerkenraad,

Theo Zijjlstra

Even voorstellen: de vertrouwenspersoon
Mijn naam is Anne Zweers en ik ben sinds 1988 predikant, op verschil-
lende plekken en op verschillende manieren.

Ik heb acht jaar gewerkt als gemeentepredikant in Bolsward en daarnaast
in een verpleeghuis, daarna heb ik ruim vier jaar als gemeentepredikant
gewerkt in Zwolle, vervolgens ruim twintig jaar als krijgsmacht-predikant
en nu sinds drie-en-een-halfjaar parttime als geestelijk verzorger in het
Isala-ziekenhuis en sinds een jaar ben ik als predikant in tijdelijke hulp-
dienst deeltijds werkzaam in de wijkkerk ‘de Open Kring’ in Stadshagen.
Gedurende mijn werk heb ik diverse opleidingen gevolgd, de laatste was
de opleiding tot ‘interim-predikant’. In het kader daarvan mocht ik een
seizoen ’stage’ lopen in de Hoofdhof.

En ik ga met enige regelmaat en met veel plezier voor in de Hoofdhof. Dat
betekent dat wij als Hoofdhof-gemeente en predikant geen vreemden voor
elkaar zijn, maar ook weer niet met elkaar verweven zijn. Dat was ook de
reden om positief te reageren op de vraag of ik als vertrouwenspersoon
wilde fungeren in uw gemeente.

Je bent een vertrouwd gezicht, maar je staat tegelijk los en vrij tegenover
elkaar. En dat moet ook als vertrouwenspersoon. Safety first. Dat is
ultieme voorwaarde, altijd, voor iedereen en elke situatie.

Op die manier zal ik graag, mocht er een beroep op mij gedaan worden in
de rol van vertrouwenspersoon, u ten dienste staan.

Met een vriendelijke groet, Anne Zweers
Voorsterweg 77b, 8042 AB Zwolle
06 25 35 08 57, annezweers@kpnplanet.nl



mailto:annezweers@kpnplanet.nl
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OUDE ANSICHTKAARTEN OF POSTZEGELS

Heb jij oude ansichtkaarten of postzegels?

Lever ze in bij de Protestantse Kerk! Vrijwilligers sorteren en verhandelen
ze via verkoopadressen en (inter)nationale beurzen.

Dat brengt ieder jaar veel geld op voor het zendingswerk van Kerk in Actie
en GZB.

Geld waard

Het is al van oudsher een traditie die ook nu nog actueel is:

postzegels en kaarten sparen voor het zendingswerk van Kerk in Actie en
de GZB (Gereformeerde Zendingsbond).

In 2024 bracht dit het prachtige bedrag van € 22.738,15 op.

Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten en verhandelen ze
via verkoopadressen en (inter)nationale beurzen.

Ansichtkaarten gaan naar verzamelaars op beurzen of worden te koop
aangeboden op websites als Marktplaats.

Welke kaarten kun je inleveren, en welke juist niet?
We zetten ze op een rij.

Lever deze kaarten wel bij ons in:
* ansichtkaarten

(enkel kaarten, die niet in een envelop verstuurd worden)
* bijzondere kaarten:

Anton Pieck, Voor het kind, Stichting Kinderpostzegels

Deze kaarten kunnen we niet gebruiken:

* geboortekaartjes

zelfgemaakte kaarten

dubbele kaarten

afgeknipte kaarten

kaarten die helemaal onder het plakband zitten
kaarten met gaten

kaarten waar de postzegel vanaf geknipt is.

In de hal van de kerk, links naast de zwarte bank, staat een rode doos
waar de kaarten en postzegels in gedaan kunnen worden.
In Berkumstede staat de doos bij het trappenhuis.
Hartelijk dank,
namens Kerk in Actie en de GZB
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Muziek

met een Plus

ZONDAG 8 FEBRUARI 2026
om 15.00 uur in De Hoofdhof

DUO DELTA SCUTI

Pianist Mateo Viscarra Wilde uit Bolivia en celliste Gemma Smit
ontmoetten elkaar op het conservatorium in Zwolle waar hun gedeelde
liefde voor kamermuziek en het romantische repertoire hen direct
verbond. De naam Delta Scuti is ontleend uit de natuur waar deze twee
ras-musici hun inspiratiebron vinden.

Op deze zondagmiddag combineren zij op een unieke wijze twee wereld-
delen, Europa en Zuid Amerika, door klassieke werken en volksmuziek
met elkaar.
De Plus bestaat uit prachtige poézie, vertolkt door stemacteur Gerard
Zuyderhoff.

Dit wil je toch niet missen?
Kaarten kun je verkrijgen bij de kassa of zijn te bestellen online op

www.muziekmeteenplus.nl/kaarten
Toegangsprijs € 18,50 incl. consumptie. Jongeren t/m 16 jaar € 7,50

Ook kun je “Vriend” worden van Muziek met een Plus.
Dan ontvang je een flinke korting op de toegangsprijs.
Lees hierover op onze website.

Heel graag tot ziens op 8 februari 2026.
Namens het bestuur van Muziek met een Plus,

Peter Bareman, Peter van Zwieten,
Jaap Drupsteen, Mark Heideveld en Jaap Wagteveld


http://www.muziekmeteenplus.nl/kaarten
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MUSICAL ‘SPOOR VAN LIEFDFE’
door Gospelkoor 'Onze Opdracht'

In de nieuwste musical ‘Spoor van Liefde’ van Gospelkoor ‘Onze
Opdracht’ uit Dwingeloo gaat het koor samen met het publiek op reis met
de trein.

De musical wordt opgevoerd op zondag 15 maart in de Ichthuskerk in
Berkum, aanvang 19.00 uur.

Namens de Commissie Kerk in de Wijk,

Ineke Neuteboom-Visser

MICHAELS VIERINGEN
Grote of Sint-Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

Thema: Wie zeggen de mensen dat ik ben?

01-02 Vesper, voorganger ds. Ad Geerling
Thema: Messias/Christus, Mattheus 16: 13-20
08-02 Vesper, voorganger ds. Bert Schissler
Thema: Mensenzoon, Marcus 9: 31-38
15-02 GEEN VIERING i.v.m. carnaval
22-02 Michaélsviering met cantorij, voorganger ds. Ad Geerling

Aan alle vieringen werken leden van de Michaélscantorij mee o.l.v.
cantor/organist Toon Hagen.

Voor meer informatie: www.michaelscantorij.nl

Christa van Stappen


http://www.michaelscantorij.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN

Deze maand een overzicht van de collecten die gehouden zijn in 2025
vanaf 23 november, daarbij de vermelding van een aantal giften die ook in
dat jaar nog zijn ontvangen. Voorts is de voorlopige opbrengst van de
collecten op de eerste drie zondagen van 2026 vermeld, dit betreft alleen

de inhoud van de collectemandijes in De Hoofdhof.

23-11-2025 Diaconie / Artsen zonder Grenzen € 305,05
23-11-2025 Kerk € 205,70
30-11-2025 ZWO/Kerk in Actie/Hulp Rwanda € 265,70
30-11-2025 Kerk €172,20
07-12-2025 Diaconie € 212,55
07-12-2025 Kerk €179,10
14-12-2025 ZWO/Kerk in Actie/Hulp India € 265,50
14-12-2025 Kerk € 189,90
21-12-2025 Diaconie / Youth for Christ € 220,85
21-12-2025 Kerk € 177,60
25-12-2025 ZWO/Kerk in Actie//Kinderen in de knel € 800,28
25-12-2025 Kerk € 293,50
28-12-2025 Diaconie / Stichting De Herberg € 199,54
28-12-2025 Kerk € 146,45
04-01-2026 Diaconie / Diaconale Stichting

Gevangenenzorg Zwolle € 126,90
04-01-2026 Kerk € 87,70
11-01-2026 ZWO / Kerk in Actie/Ghana € 128,60
11-01-2026 Kerk € 52,20
18-01-2026 Kerk in de Wijk € 139,85
18-01-2026 Kerk € 138,40

In de genoemde periode van 2025 is een bedrag van € 143,05 ontvangen
voor het koffiedrinken na de diensten.

Ook in 2025 is er een bedrag van € 1.620,- ontvangen als extra giften voor
de Kerk.

En verder is er in dezelfde periode nog € 84, - aan giften voor het kerkblad
en de nieuwsbrief ontvangen en € 50,- als gift voor de Jeugd.

Alle geefsters en gevers: hartelijk dank! ‘mm,‘
In de hal van De Hoofdhof hangt een QR-code, waarmee &
eenvoudig een (extra) gift overgemaakt kan worden aan \
de kerk. ’
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Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen a € 2,00
€ 40,00), 20 bonnen a € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen a € 0,50
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening
van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!
ledereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte
beschikbaar is en vervolgens te reserveren.
Kernteam Beheer en Financién,
Gerard Gerritsen

DUURZAME TIP

_ Wist je dat...
toene® €N ijslaag van amper 2 mm voor een stijging in het
energieverbruik van 10% van je vriezer zorgt?
Op tijd de vriezer ontdooien is dus een goed idee.
Let hierbij ook op het stofvrij houden van het rooster aan de achter-
kant; stof is niet goed voor het koelvermogen, dus ook niet voor het
gnergieverbruik van het apparaat.



mailto:hoofdhof@gmail.com
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17.00 uur
19.30 uur
15.00 - 16.30 uur
15.00 uur
17.00 uur
15.00 - 16.30 uur
15.00 - 16.30 uur
17.00 uur
15.00 - 16.30 uur

19.30 uur
15.00 - 16.30 uur
15.00 uur

AGENDA

01-02 Michaélsviering, Vesper, Grote Kerk
02-02 Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof
04-02 Open Kerk, de Hoofdhof

08-02 Muziek met een Plus, de Hoofdhof
08-02 Michaélsviering, Vesper, Grote Kerk
11-02  Open Kerk, de Hoofdhof

18-02 Open Kerk, de Hoofdhof

22-02 Michaélsviering, Grote Kerk

25-02 Open Kerk, de Hoofdhof

01-03/

31-03 Actie Voedselbank

02-03 Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof
04-03 Open Kerk, de Hoofdhof

08-03 Land van Verwondering, de Hoofdhof
11-03  Open Kerk, Bingo voor blinden en slechtzienden 15.00 uur
15-03 Musical “Spoor van Liefde”, Ichthuskerk

19.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 26 februari 2026 en bevat gegevens
over de maand maart 2026.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 06-14507784 tot uiterlijk. maandag 16 februari 2026.

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com



mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

