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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     vacant  

kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
  phelder@home.nl       tel.    038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.    038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle  tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Neuteboom, 

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle 

       scriba@hoofdhof.nl        tel.  038-3377727 

administrateur:     dhr. W. van der Meulen,     tel.     06-18441966 

                            meulen.wvd@gmail.com  

internet:     www.hoofdhof.nl 

 
WAT TE DOEN  

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden? 
Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom, 
scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727. 
 
Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips, 

tel. 06-42841201.  
 
Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk 
Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-
4533084, 06-40503273, phelder@home.nl   
 
 
 

BANKREKENINGNUMMERS                           

Kerk:         PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:  PGB De Hoofdhof        NL50 RABO 0313 5432 16 
Diaconie:   Diaconie PGB De Hoofdhof   NL58 RABO 0387 3804 42 
ZWO:      ZWO Commissie PGB De Hoofdhof       

NL05 RABO 0373 7109 92 
Jeugd:       PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 

         o.v.v. Voor het Jeugdwerk 

mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:phelder@home.nl
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KERKDIENSTEN  
De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 1 juni 
9.30 uur       dr. Leon van den Broeke uit Kampen  
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Bartiméus Fonds 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

Zondag 8 juni Zondag 8 juni    Pinksteren  
9.30 uur       ds. Iemke Epema uit Zwolle 
Organist       Gert de Jong 
Muzikale medewerking  Jeroen van Dijk, cellist en  

Rik Hasselman, gitarist 
1e Collecte   ZWO / Kerk in Actie / Myanmar: Kerken 

ondersteunen jongeren bij traumaverwerking 
2e Collecte      Voor de Kerk 

Jeugd Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

Zondag 15 juni    Overstapdienst 
9.30 uur       mw. Desiree Lips 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst  

 
Zondag 22 juni    Maaltijd van de Heer 
9.30 uur       ds. Johan Otten uit Meppel 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie / Vluchtelingenwerk Zwolle 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 
15.00 uur Berkumstede ds. W.P. Ferguson uit Zwolle 
Pianist        Ruben Walinga 
 
 
 
 
 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 29 juni    
9.30 uur       ds. Rianne van der Nagel-Meter uit Nijkerk 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte  ZWO / Kerk in Actie / Moldavië: Kinderen en 

ouderen worden gezien in Moldavië 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

Zondag 6 juli 
9.30 uur       ds. Jan Muis uit Deventer 
Organist       Martin van Heerde 
1e Collecte      voor de Diaconie 
2e Collecte      voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Op zondag 1 juni a.s. hoopt dr. C. (Leon) van den Broeke (1966) uit 
Kampen, bij ons voor te gaan. Sinds april 2023 is dr. Leon van den 
Broeke hoogleraar Rechtstheologie en kerkrecht aan de Theologische 
Universiteit Kampen/Utrecht.  
Vanaf 2016 was hij buitengewoon hoogleraar aan de Theologische 
Universiteit en universitair hoofddocent Religie, Recht en Samenleving 
aan de Faculteit Religie en Theologie van de Vrije Universiteit Amsterdam.  
Als predikant heeft hij de gemeenten Bakkeveen, Biggekerke-Meliskerke, 
Sint Pancras en Amsterdam (predikant met bijz. opdracht) gediend. 
 

Zondag 8 juni a.s. zal de dienst worden geleid door ds. Iemke Epema 
(1965) uit Zwolle, e-mail: dsiemkeepema@oosterkerk.nl 
Sinds juli 2005 is ds. Epema is predikant van de Protestantse Gemeente 
Zwolle/Adventskerk-Oosterkerk. Daarvoor heeft zij gestaan in de 
gemeenten Den Andel en Enschede. Ds. Epema is consulent van onze 
gemeente.  
 

Op zondag 22 juni a.s. is ds. Johan Otten uit Meppel de voorganger.  
Ds. Otten is sinds 2019 predikant in Meppel.  
 

Ds. Rianne van der  Nagel-Meter (1985), hoopt op zondag 29 juni a.s. 
voor te gaan. Zij is sinds het najaar van 2021 predikant in Nijkerk en heeft 
daarvoor in Linschoten gestaan.  
e-mail: ds.vandernagel@kruiskerknijkerk.nl  
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 

mailto:dsiemkeepema@oosterkerk.nl
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HET KERNTEAM BEHEER & FINANCIËN IS OP ZOEK NAAR EEN 
VOORZITTER, ZIE DE MELDING ELDERS IN DIT NUMMER. 
 

 
UIT DE GEMEENTE 
Vakantieperiode 
De zomer staat weer op punt van beginnen. We mogen al langere tijd 
genieten van mooi weer, en dat is fijn. De zomer is óók de tijd van 
ontspannen en genieten van de mooie kanten van het leven en van de 
wereld.  
Buiten zijn, een praatje maken met de mensen die je tegenkomt, indien 
mogelijk, op pad gaan om op een andere plek (dichtbij of veraf) weer 
nieuwe energie op te doen.  De boog kan immers niet altijd gespannen 
staan. Rust en ontspanning heeft ieder mens nodig om te kunnen 
opademen. We mogen de tijd nemen om Gods adem, ons ingeblazen bij 
ons prille begin, weer de ruimte te geven.  
Zo kunnen we ook de dankbaarheid voor alles wat goed is in ons leven 
weer een beetje terugvinden. Dankbaarheid die er in de drukte van de 
dag nog wel eens bij in kan schieten, want er ‘moet’ immers zo veel!  
Vakantietijd kan ook een tijd van bezinning zijn. Zijn we nog op de goede 
weg? Welke kant moeten we op? Vertrouwen we alleen op onze eigen 
kracht of durven we toch ook te vertrouwen op God die meegaat ons 
leven door.  
Er kunnen ook vragen opkomen over van alles dat in een mensenleven 
voorbij kan komen. Het mooie van een vakantietijd is dat je niet gelijk 
antwoorden hoeft te vinden. Het kan heel gezond zijn om vragen een 
poosje te laten zweven. Soms komt de oplossing dan min of meer 
‘vanzelf’ dichterbij.  
Maar, zoals alles, heeft deze periode ook een keerzijde.  
Juist omdat meer mensen ‘op pad’ zijn en ook activiteiten vaak stilliggen 
is het stiller voor hen die niet meer zo mobiel zijn of die, om welke reden 
dan ook, in de zomer geen tijd  voor ontspanning kunnen vinden.  
Laten we daarom naar elkaar blijven omzien. Steek je hoofd eens om de 
deur van een ander voor een praatje en een kopje koffie. Juist een klein 
gebaar kan soms zo weldadig aandoen.  
Ook de geopolitieke stormen in de wereld woeden gewoon door. 
Gebeurtenissen die we niet echt kunnen beïnvloeden, maar die velen van 
ons wel bezighouden. Wat we hierin wél kunnen doen is alert blijven op 
onze eigen houding ten opzichte van andere mensen.  
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Dat we niet meegaan in het wij-zij denken, maar durven en willen 
erkennen dat óók de mensen waar we weinig in herkennen Gods 
kinderen zijn.  
Voor ons mag het een troost en houvast zijn dat we bijna elke zondag-
morgen horen dat God niet loslaat het werk van zijn handen.  
 
Buurtjes 
Veel buurtjes hebben hun eerste bijeenkomst al gehad, sommigen zijn 
zelfs al vaker bij elkaar geweest. Het is fijn om te merken dat het ‘naar 
elkaar omzien’ zo vorm kan krijgen!  
Er zijn echter ook buurtjes waar de eerste keer van ‘samenkomen’ nog 
moet plaatsvinden. We willen iedereen, die heeft toegezegd initiatief te 
willen nemen voor een eerste ontmoeting, vragen dit deze zomer te gaan 
doen.  
Het kan bij iemand thuis, maar natuurlijk is er ook de mogelijkheid om 
gebruik te maken van het kerkgebouw of (bij mooi weer) de tuin van de 
kerk.  
Het is wel verstandig om, voordat je de mensen van je buurtje uitnodigt, 
nog even bij Klazien Helder een nieuw adreslijstje te vragen. Er zijn altijd 
wel wat wijzigingen door bijv. verhuizingen, Klazien Helder kan voor de 
juiste adreslijst zorgen.  
 
Op weg naar Pinksteren 
Zondag 8 juni vieren we het Pinksterfeest. We lezen er in de Bijbel over in 
o.a. Handelingen 2 (de uitstorting van de Geest), 1 Korinthe 12 (de 
verschillende gaven van de Geest in de gemeente) en Galaten 5 (de 
vrucht van de Geest). 
De Geest is niet te bevatten, is ongrijpbaar. 
 

Sytze de Vries verwoordt het als volgt: 
 

Gij hebt onze harten 
Geraakt met uw adem. 
Uw heilig vuur 
zoekt bij ons onderdak, 
een huis, een lichaam. 
En waar onze nacht 
duister is, 
waar het wachten 
ons onverschillig maakt, 
daar gaat Gij 
als een zon over ons op! 
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Geef ons dan 
in die Geest 
van de nieuwe dag: 
diepe blijdschap, 
ware wijsheid 
en de moed 
om getroost te leven 
in deze wereld. 
In vertrouwen dat Gij zelf 
bij ons zijt, 
met ons gaat. 

 
Wat de toekomst brengen moge…. 
Woensdag 11 juni a.s. zal er weer een gesprek zijn tussen de kerken-
raden van de Ichthuskerk en de Hoofdhof over een eventueel gezamen-
lijke toekomst.  
Maar het zou fijn zijn als we dit belangrijke werk niet alleen aan de beide 
kerkenraden overlaten maar ook als ‘gewoon’ kerklid onze voelhorens 
eens uitsteken.  
Ga eens bij de buren naar de kerk! Ontdek de verschillen, maar ook de 
overeenkomsten. Leer de mensen kennen.  
We beseffen dat dit ook confronterend kan zijn. Zeker bij van oorsprong 
gereformeerde gelovigen kan er wellicht onverwacht oude pijn tevoor-
schijn komen. Blijf daar niet mee zitten, maar praat erover!  
Samen kunnen we die pijn van alle kanten bekijken en dan is het wellicht 
mogelijk om het los te laten opdat het ons niet meer bezwaart.  
Dan kunnen we het verleden achter ons laten en naar de toekomst kijken.  
 
Zondag 27 juli a.s. zal er geen kerkdienst zijn in de Hoofdhof en zijn we 
van harte welkom in de Ichthuskerk. Laten we volop op die uitnodiging 
ingaan! Aanvangstijd van de dienst in de Ichthuskerk is 9.00 uur. 
 
Overstapdienst 
Zondag 15 juni is er een Overstapdienst. Een jongere maakt de overstap 
van de basisschool naar de middelbare school. Een belangrijk moment 
dat we ook in de kerk willen markeren.  
Mochten er nog anderen zijn die deze overstap ook in deze dienst willen 
markeren…. Van harte welkom. Geef het dan even door aan Jennifer 
Diepman jenniferdiepman@gmail.com 
 
 

mailto:jenniferdiepman@gmail.com
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Examens 
Het is ook weer de tijd van examenuitslagen. Spannend voor veel 
jongeren (en hun ouders)  
Kent u jongeren die examen hebben gedaan, of heb je misschien zelf net 
een examen achter de rug?  
Geef het even door aan Desiree Lips (desireelips@kpnplanet.nl) of  
Miny Veenema (minyveenema@gmail.com).  
We komen graag even langs met een klein presentje om te feliciteren of 
te troosten.  
 

Maaltijd van de Heer 
Met elkaar mogen we als gemeenschap in de Hoofdhof op zondagmorgen  
22 juni de Maaltijd van de Heer vieren. We delen met elkaar brood en 
wijn.  
Het is een ‘lopende’ viering.  
In Berkumstede zal ’s middags om 15.00 uur een ‘zittende’ viering worden 
gehouden. Iedereen is van harte welkom. 
 

Meeleven met……  
Van ziekte, zorg en verdriet kun je geen vakantie nemen. Dat blijven we 
met ons meedragen, waar we ook zijn.   
Onze gedachten zijn bij die gemeenteleden waar verdriet is, waar zorgen 
zijn om gezondheid. Een aantal is bezig met chemotherapieën die hen erg 
ziek maken, maar die als doel toch genezing hebben of het zoveel 
mogelijk terugdringen van hun ziekte.  
Maar ook ouderdom komt met gebreken die niet meer weggaan. Daar 
moet een mens mee leren leven, en dat valt lang niet altijd mee.  
Zorgen om ouders, om kinderen of kleinkinderen blijven ook.  
Het ligt niet in onze macht om hier iets in te veranderen, maar we kunnen 
soms wel helpen om een heel klein beetje mee te dragen.  
Door te luisteren naar elkaar, door voor iemand te koken of eens uit te 
nodigen mee te eten, door een lift aan te bieden naar het ziekenhuis, door 
gewoon een kaartje te sturen.  
En natuurlijk kunnen we voor elkaar bidden. De wetenschap dat er voor je 
gebeden wordt steunt altijd!  
 
Desiree Lips afwezig 
Vanaf donderdag 19 juni t/m vrijdag 27 juni heeft Desiree Lips vakantie. 
Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met de scriba, 
Johan Neuteboom, tel. 038-337 77 27. 
 

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips 

mailto:desireelips@kpnplanet.nl
mailto:minyveenema@gmail.com
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BEHOEFTE AAN GESPREK? 
 

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even 
bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers 
om een afspraak te maken.  
 

De contactgegevens staan hieronder vermeld: 
 

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl 
Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl 
Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com 
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com 
 

 

VAN DE DIACONIE 
In de maand juni 2025 doet de Diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 

Zondag 1 juni a.s. / Bartiméus-Fonds 
Het Bartiméus-Fonds zamelt geld in voor innovatieve projecten én 
probeert mensen bewust te laten worden waar slechtziende en blinde 
mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen. Zij zijn volledig 
afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie. 
Het Fonds wil dat mensen met een visuele beperking volwaardig kunnen 
meedoen in de samenleving.  
Met innovatieve projecten werken ze aan oplossingen voor blinde en 
slechtziende mensen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Nu en in de toekomst. Ze steunen bijvoorbeeld onderzoek 
naar vroeg-diagnose van oogaandoeningen. En ze maken toegankelijk 
onderwijs, innovatieve hulpmiddelen en betere begeleiding mogelijk. 
 

Zondag 15 juni a.s. / Eigen Diaconie 
De eerste collecte van deze zondag wordt bestemd voor activiteiten van 
de eigen Diaconie. 
 

Zondag 22 juni a.s. /  Vluchtelingenwerk Zwolle 
In Zwolle en omgeving worden  vluchtelingen opgevangen.  
Vluchtelingenwerk ondersteunt vluchtelingen bij de opvang. Zij die hun 
land zijn ontvlucht vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele 
geaardheid, afkomst of religie. Vluchtelingenwerk zet zich in voor een 
rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in een kwetsbare positie 
verkeren. 
 

Namens de Diaconie,       
Miny Veenema , tel.06 48945700 

mailto:desireelips@kpnplanet.nl
mailto:alice-tanis@planet.nl
mailto:minyveenema@gmail.com
mailto:mcjwagteveld@outlook.com
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GASTVRIJHEID 

 

Samen eten 

brood en water delen 

verkoeling na de tocht door de woestijn 

elkaars oase zijn. 

 

Samen eten 

onderkomen delen 

schuilen voor de hitte van de dag 

elkaars beschutting zijn. 

 

Samen eten 

reisverhalen delen 

de beste route naar het einddoel wijzen 

elkaars gidsen zijn. 

 

Samen eten 

het goede van de aarde delen 

genieten van elkaars gezelschap 

dan wordt water wijn. 

Laat ons dat gegeven zijn. 

 

Jacqueline Roelofs-van der Linden 
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ZWO-COLLECTEN  
Zondag 8 juni a.s. Zendingscollecte Pinksteren: Myanmar 
Kerken in Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en aardbevings-
slachtoffers. 
 

 
 

Myanmar lijdt sinds de militaire coup, die in 2021 plaatsvond, onder 
voortdurend geweld en ernstige voedseltekorten.  
Het land werd eind maart ook nog eens getroffen door een zware 
aardbeving. Veel kinderen en jongeren zijn door al het (natuur)geweld 
getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt is in Myanmar een 
groot taboe.  
 

De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in 
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij trauma-
verwerking. Deze getrainde vrijwilligers bieden ook traumahulp aan 
slachtoffers van de aardbeving.  
De Raad van Kerken stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht 
te hebben voor de geestelijke gezondheid van hun kinderen.  
Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder 
jongeren in Myanmar. 
 
Zondag 29 juni a.s. Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië 
Dit jaar steunen wij als Hoofdhof het project van Bethanië. 
Door werkloosheid en armoede in Moldavië werkt een deel van de 
beroepsbevolking in het buitenland. Ouderen en kinderen blijven alleen 
achter.  
In de twee dagcentra van de christelijke organisatie Bethania krijgen 
kinderen een gezonde maaltijd en huiswerkbegeleiding en ouderen 
ontvangen zorg thuis.  
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Ouderen en jongeren in Moldavië hebben het moeilijk. Ouderen hebben 
geen sociaal vangnet en kunnen van hun kleine pensioen nauwelijks 
rondkomen.  
Kinderen zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen. Daardoor gaan 
ze niet regelmatig naar school en lopen een groot risico slachtoffer te 
worden van geweld en mensenhandel.  
 
Hoe helpt Bethania kinderen? 
De christelijke organisatie Bethania heeft twee dagcentra in de dorpen 
Tintareni en Bulboaca waar kinderen de volgende hulp krijgen:  

opvang na schooltijd 
gezonde maaltijd  
hulp bij huiswerk  
psychosociale begeleiding  
sportactiviteiten  
persoonlijke aandacht, zoals een verjaardagsfeestje  
tienerclub  
zomerdagkampen in schoolvakanties 

 
Hoe helpt Bethania ouderen? 
Hulpbehoevende ouderen krijgen ook hulp van medewerkers van 
Bethania:  

meerdere keren per week een gezonde maaltijd thuis  
thuiszorg | hulp in huishouding   
medische zorg | medicijnen  
een douche nemen bij het dagcentrum 

 
Zo helpt jouw bijdrage 

• €  8,50: één dag verwarming en warm water in het dagcentrum 

• € 11,50: één kind krijgt één jaar een pen, schrift, boek en   
huiswerkbegeleiding 

• € 22,00: één kind krijgt één maand iedere dag een warme maaltijd 
 
Iets te lang voor tijdens de kerkdienst, maar misschien interessant om 
thuis te bekijken: 

https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-3/petrus-in-het-
land_12/afspelen 

 
Hartelijk dank voor je gift.    

Namens de commissie ZWO, 
Ineke Neuteboom-Visser 

https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-3/petrus-in-het-land_12/afspelen
https://npo.nl/start/serie/petrus-in-het-land/seizoen-3/petrus-in-het-land_12/afspelen
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ZONDAG 8 JUNI 
RODE ROZEN ALS PINKSTERGROET 
 
Ook dit jaar brengen we namens de Hoofdhof en de 
Ichthuskerk een rode roos met een Pinkstergroet naar 
de bewoners in Berkumstede.   
 

Het is fijn om de rozen namens de beide kerken in Berkum te kunnen 
aanbieden. 
Direct na afloop van de dienst gaan wij richting Berkumstede om de 
bloemen te bezorgen.  
We hopen dat veel gemeenteleden meehelpen met uitdelen.  
Helpt u mee?  

Namens de ZWO-commissie,  
Ineke Neuteboom-Visser 

 

 
HOOFDHOF - OPEN KERK 
 

 
Elke woensdagmiddag bent u van 15.00-16.30 uur van harte welkom in 
De Hoofdhof voor ontmoeting, gesprek of om een spelletje te doen. 
 
Er is altijd een gastvrouw of gastheer die u verwelkomt en een kopje thee 
aanbiedt. 
Vanaf april tot en met juni 2025 hangen er in de hal van de kerk werken 
van Piet van Walsem.  
 

Commissie Open Kerk 
 
 



14 
 

 

‘KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL …’ 
 
 

  
 

Vorig jaar zijn we op de Sallandse Heuvelrug geweest.  
Dit jaar gaat de seniorenreis naar het veengebied tussen Hasselt, 
Zwartsluis en Rouveen. 
We zijn op donderdag 12 juni a.s. te gast in de Veldschuur en streek-
historicus Jouk Huisman zal ons meer vertellen over de geschiedenis van 
dit interessante gebied, bijv. over het Zwartewaterklooster dat hier ooit 
heeft gestaan.  
In de Veldschuur drinken we koffie en is er ook gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. Na afloop van ons bezoek eten we nog ergens een ijsje 
alvorens we weer afreizen naar Berkum. 
 
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de Hoofdhof. 
Tegen ongeveer 17.00 uur hopen we weer terug te zijn in Berkum. 
 
Voor informatie kunt u terecht bij:  
Jan de Lange: 0613332180, jenr.delange@gmail.com                                                                
of bij Anne Schippers: 0683358345, anneschippersvermeulen@ziggo.nl 
 

De Seniorencommissie Hoofdhof-Ichthuskerk 
 
 
 

mailto:jenr.delange@gmail.com
mailto:anneschippersvermeulen@ziggo.nl
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LIED 1014 

 

1 Geef vrede door van hand tot hand, 

     je moet die schat bewaren; 

  bescherm haar als een tere vlam, 

  behoed haar voor gevaren.  

 

 

2 Geef vrede door van hand tot hand 

  met liefde, onze redding; 

  wees vriendelijk in woord en daad 

  bewogen om Gods schepping.  

 

 

3 Geef vrede door van hand tot hand, 

  als brood om uit te delen; 

  kijk ieder mens met warmte aan, 

  zo kunnen breuken helen.  

 

 

4 De sterke, zachte hand zij dank, 

  die meer dan troost kan geven: 

  als woorden stokken, spreekt de hand 

  in vriendschap, steun en zegen.  

 

 

5 Geef Christus door van hand tot hand, 

  zijn liefde schenkt ons leven. 

  Geef vrede door, geef haar een kans: 

  een schat om uit te delen.  
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ZOMERAVOND-ONTMOETINGEN 2025 
Inspirerend spreken over de Navolging …    

 
U bent van harte welkom bij de zomeravond-ontmoetingen bij de 

Gedenksteen van Thomas a Kempis bij begraafplaats Bergklooster. 
Dit jaar zijn er drie ontmoetingen en wel op 28 juni, 5 en 12 juli. 

 

De sprekers kiezen een passage uit het boek “De Navolging van Christus” 
van Thomas a Kempis en geven een korte beschouwing over de gekozen 
tekst. Het geheel wordt omlijst door muziek.  
 

Zaterdag 28 juni om 20.00 uur  
Spreker: ds. Christiaan Baan, predikant te Windesheim 
Muziek: Rik Hasselman, gitaar en Jeroen van Dijk, cello 
 

Zaterdag 5 juli om 20.00 uur  
Spreker: Peter Pot, oud-wethouder Zwolle, oud-bestuurder bisdom, oud-
directeur Dominicanenklooster in Zwolle en nu o.a. pastor/diaken 
Groesbeek. 
Muziek: Dominicantus o.l.v. René van Breukelen 
 

Zaterdag 12 juli om 20.00 uur  
Spreker: Jaap Hagedoorn, Historicus en oud-wethouder en nu o.a. 
voorzitter Stichting Zwolse Stolpersteine. 
Muziek: Maaike Gerritsen, viool 
 

Na afloop is er gelegenheid tot ontmoeting en napraten bij koffie en thee 
bij het museum Thomas a Kempis. 
 

Secretariaat Stichting Thomas a Kempis 
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MICHAËLSVIERINGEN  
Grote Kerk Zwolle, aanvang 19.00 uur 
  
01-06  Orgelvesper, voorganger ds. Harm Bousema 
08-06  Vesper, voorganger ds. Bert Aalbers 
15-06  Cantateviering, voorganger ds. Marjanne Dijk 
22-06  Voorganger ds. Ad Geerling 
29-06  Voorganger ds. Iemke Epema 
 

In alle vieringen wordt medewerking verleend door enkele zangers van de 
Michaëlscantorij, o.l.v. cantor/organist Toon Hagen 
 

Christa van Stappen 
 

COLLECTE-OPBRENGSTEN
Deze maand alleen de opbrengsten van “de mandjes” in de kerk,           
de online-betalingen zullen we in het volgende nummer weer vermelden.  
 
27-4-2025  Bloemen      € 122,40  
27-4-2025  Kerk         € 126,00  
04-5-2025  Diaconie       € 160,45  
04-5-2025  Kerk         € 117,85  
11-5-2025  ZWO Bangladesh    € 192,15  
11-5-2025  Kerk         € 101,99 
13-5-2025  Koffie          €   43,50  
 
 
 

In de hal van De Hoofdhof hangt ook een QR-code, 
waarmee eenvoudig een (extra) gift overgemaakt kan 
worden aan de kerk. 
 
 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à  a € 2,00             
€ 40,00), 20 bonnen à a € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à  € 0,50          
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van 
de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
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GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN! 
Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren 
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte 
beschikbaar is en vervolgens te reserveren. 
 

VERDUURZAMING DE HOOFDHOF 
Op 20 mei jl. hebben Gerben Grotenhuis, Jan Hoefman, Douwe Klein en 
ondergetekende een “ambitie-workshop” bijgewoond, ontwikkeld door de 
provincie Overijssel in het kader van het Ontzorgingsprogramma 
Maatschappelijk Vastgoed. Na de rapportage over de vooral technische 
zaken die ons kerkgebouw verder kunnen verduurzamen (zie daarover 
het vorige nummer van De Hoofdhof), is het in deze bijeenkomst vooral 
gericht op het vaststellen van onze wensen ten aanzien van een 
duurzame toekomst. Milieu, energieverbruik, ons eigen gedrag en plaats 
in de samenleving zijn aspecten die aan de orde kwamen. Dingen die we 
thuis ook doen, zoals de thermostaat een graadje lager, scheiden van 
afval, gebruik van insectvriendelijke beplanting in de tuin, vogelkastjes en 
regenwateropvang kunnen en moeten we ook in en rondom De Hoofdhof 
toepassen. Hebt u of jij er ideeën over: laat het ons weten! 
Ook van deze avond komt weer een rapportage en zodra die er is 
berichten we daar weer over. 
 

WIE WORDT ONZE NIEUWE VOORZITTER? 
Al bijna 10 jaar draait Douwe Klein als voorzitter mee in het  
“college van kerkrentmeesters”. Hij vindt het zelf tijd om daarmee te 
stoppen en dat gunnen we hem van harte. We zijn wel benieuwd naar wie 
ons kernteam de komende tijd zou willen leiden!  
 

Wie wil het stokje van Douwe Klein overnemen en in de organisatie 
van de Hoofdhofgemeente een waardevolle en belangrijke plaats 
innemen? 
 

Douwe zal graag meer informatie verstrekken (telefoon 038 4539664 en 
e-mail douwe.klein@gmail.com ) 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

 
FINANCIEEL 
De concept-Jaarrekeningen 2024 van de Hoofdhof en de Diaconie (incl. 
ZWO) liggen ter inzage in de Consistoriekamer. 
 

Heeft u vragen of opmerkingen, geef die dan door aan Wim van der 
Meulen via e-mailadres: 
meulen.wvd@gmail.com of via tel.: 06-18441966. 

mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:douwe.klein@gmail.com
mailto:meulen.wvd@gmail.com
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VAKANTIE KOSTER/BEHEERDER 
Van 21 juni t/m 6 juli ben ik met vakantie.  
Als u gebruik maakt van de Hoofdhof, zou u dan zo vriendelijk willen zijn 
alles schoon en netjes achter te laten voor degene die na u komt? 
 

Met vriendelijke groet,  
Truus van Well 

 
 
 

DUURZAME TIP  

Restjes groente over? Maak frittata! 

Ingrediënten: 5 eieren, een gesnipperd uitje, 60 

ml melk, laatste stukje kaas, restjes groenten. 

Mix de eieren, melk en kaas. Kruiden naar 
smaak. Verwarm beetje boter in de koekenpan, 
bak het uitje. Voeg de restjes groenten toe en 
bak die mee. Daarna het eimengsel toevoegen. Op niet te hoge 
temperatuur het mengsel laten garen.  
Ongeveer 15-20 minuten tot de bovenkant gaar is.   
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AGENDA 
01-06  Michaëlsviering, Orgelvesper, Grote Kerk       19.00 uur 
04-06  Open Kerk, De Hoofdhof, 80 jaar vrijheid        15.00 - 16.30 uur 
08-06  Michaëlsviering, Vesper, Grote Kerk             19.00 uur 
11-06  Open Kerk, De Hoofdhof            15.00 - 16.30 uur 
12-06  Seniorenreisje,  

vertrek vanaf parkeerplaats bij De Hoofdhof       13.00 uur 
15-06  Michaëlsviering, Cantateviering, Grote Kerk           19.00 uur 
18-06  Open Kerk, De Hoofdhof             15.00 -16.30 uur 
22-06  Michaëlsviering, Grote Kerk                19.00 uur 
25-06  Open Kerk, De Hoofdhof             15.00 -16.30 uur 
28-06  Zomeravond-ontmoeting, bij Gedenksteen Thomas a Kempis  

   20.00 uur 
29-06  Michaëlsviering, Grote Kerk            19.00 uur 
 
05-07  Zomeravond-ontmoeting, bij Gedenksteen Thomas a Kempis 

        20.00 uur 
12-07  Zomeravond-ontmoeting, bij Gedenksteen Thomas a Kempis 

        20.00 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 3 juli 2025 en bevat gegevens over 

de maanden juli en augustus 2025. 
 

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,  

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 23 juni 2025. 
 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via 

e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

