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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     vacant  

kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
  phelder@home.nl       tel.    038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.    038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle  tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Neuteboom, 

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle 

       scriba@hoofdhof.nl        tel.  038-3377727 

administrateur:     dhr. W. van der Meulen,     tel.     06-18441966 

                            meulen.wvd@gmail.com  

internet:     www.hoofdhof.nl 

 
WAT TE DOEN  

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden? 
Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom, 
scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727. 
 
Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips, 

tel. 06-42841201.  
 
Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk 
Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-
4533084, 06-40503273, phelder@home.nl   
 
 
 

BANKREKENINGNUMMERS                           

Kerk:         PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:  PGB De Hoofdhof        NL50 RABO 0313 5432 16 
Diaconie:   Diaconie PGB De Hoofdhof   NL58 RABO 0387 3804 42 
ZWO:      ZWO Commissie PGB De Hoofdhof       

NL05 RABO 0373 7109 92 
Jeugd:       PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 

         o.v.v. Voor het Jeugdwerk 

mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:phelder@home.nl


3 
 

 

KERKDIENSTEN  
De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Zondag 7 juni 
9.30 uur       ds. René Mynkong uit Weesp 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte Voor de Diaconie/Stichting Schipper mag ik ook 

eens varen? 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en kindernevendienst 

 

Zondag 14 juni    Overstapdienst 
9.30 uur       ds. Bert Aalbers uit Zwolle 
Organist       Willem Mak 
1e Collecte      Voor de Jeugd 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst  
 

Zondag 21 juni    Maaltijd van de Heer 
9.30 uur       ds. Marijn Rohaan uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte   ZWO/Een thuis voor nieuwkomers in Nederland 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst  
 

15.00 uur Berkumstede Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger     ds. Marijn Rohaan uit Zwolle 
Collecte       Voor de Diaconie/Stichting De Voedselbank Zwolle 
 

Zondag 28 juni     Dienst in Berkumstede 
9.30 uur       dhr. Dirk Jan Steenbergen uit Zwolle 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie/Stichting Present Zwolle 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst en Kindernevendienst  
 

Zondag 5 juli     Doopdienst 
9.30 uur       ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen van Ameland 
Organist       Robert Helder 
1e Collecte      Voor de Diaconie 
2e Collecte      Voor de Kerk 
Jeugd       Oppasdienst  

De kinderen van de basisschool mogen een 
tasje vanuit de hal meenemen naar de kerkzaal. 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Zondag 7 juni a.s. hoopt ds. René Mynkong uit Weesp voor te gaan. Hij is 
geboren en getogen in Kameroen en hij woont sinds het begin van de 21e 
eeuw in Nederland. Ds. Mynkong is blind geworden in zijn puberteit.  
Hij heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.  
In november 2013 rondde hij zijn studie met succes af en gaat hij voor in 
diensten van de Protestantse Kerk in Nederland en ook in diensten van de 
Waalse gemeenten in Nederland. 
 

De dienst van zondag 14 juni a.s. zal worden geleid door ds. Bert Aalbers 
(1946) uit Zwolle. Ds. Aalbers heeft eerder de gemeenten Halle, Epe en 
Maarssen gediend. Tevens was hij een aantal jaren docent aan Ned. 
Bijbel-Instituut, Hogeschool Theologie Utrecht. Sinds 2010 is ds. Aalbers 
met emeritaat. 
 

Zondag 21 juni a.s. vieren we de Maaltijd van de Heer. Onze oud-
predikant, ds. Marijn Rohaan, hoopt voor te gaan. Zij heeft van eind mei 
2019 tot november 2024 in onze gemeente gestaan. Daarvoor was zij 
predikant in Vollenhove. Ds. Rohaan is sinds oktober 2024 werkzaam als 
predikant-geestelijk verzorger bij het St. Jansdal ziekenhuis in Harderwijk.  
 

Dhr. Dirk Jan Steenbergen (1961) uit Zwolle, kunt u als voorganger 
verwachten op zondag 28 juni a.s. Hij is kerkelijk werker bij de Oosterkerk 
en Adventskerk Zwolle-Zuid en ouderenwerker in de Protestantse 
Gemeente Dronten.  
Tel. 06 42 00 20 91 of e-mail: steenbergen8596@kpnmail.nl 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

UIT DE GEMEENTE  
Voor veel mensen is de maand juni ook een beetje een maand van 
afsluiten.  
Het schooljaar wordt afgesloten, kinderen van groep 8 oefenen hard voor 
de eindmusical, examenkandidaten zijn druk bezig (geweest) met het zo 
goed mogelijk maken van hun examens, mensen zien uit naar de zomer. 
Een aantal mensen profiteert van de zon en gaat al op vakantie.  
We staan op de drempel van weer een nieuwe periode.  
Voor de kerkelijke gemeente betekent dit dat de  grote feesten (Kerst, 
Pasen en Pinksteren) achter de rug zijn. Voor ons ligt een tijd van 
betrekkelijke rust. Wat heeft het afgelopen seizoen met ons gedaan? Wat 
ging er goed en wat kon beter.  En natuurlijk ook: hoe gaan we het nieuwe 
seizoen invullen?  
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Terugkijken en vooruitzien zijn, als het ware, twee helften van één geheel.  
We hebben ervaren dat een samengaan met de Ichthuskerk niet 
realiseerbaar is, maar gelukkig kunnen we nog steeds goed met elkaar 
samenwerken. In mei was er de gezamenlijke inspiratieavond om te 
onderzoeken wat we als kerken kunnen betekenen voor de wijk. Op het 
moment van schrijven weten we nog niet wat er allemaal naar boven is 
gekomen aan ideeën, maar daar horen we vast meer van!  
 

De leeskring over het boek van Jonathan Sacks “Een gebroken wereld 
heel maken” is afgesloten, wie weet leven er onder u wel ideeën voor een 
nieuwe kring. Laat het vooral weten!  
 

Ook is er het initiatief van Johan Neuteboom en Peter Bareman om in het 
nieuwe seizoen een gesprekskring te starten voor (met name) de 
middengroep over fundamentele levensvragen.  
 

We zijn als gemeente ook nog steeds vacant. De Beroepingscommissie 
werkt hard, maar het valt niet mee om een (halve) predikant te vinden. We 
kunnen het werk van deze commissie ondersteunen door met elkaar te 
proberen onze geloofsgemeenschap gaande te houden. Ieder heeft zijn of 
haar aandeel hierin.  
Zo proberen we samen om manieren te (blijven) vinden om ‘Kerk te zijn in 
Berkum’, als Gods volk onderweg. Zoekend en tastend misschien, maar 
wel in het vertrouwen dat we deel van Gods grote en veelkleurige volk 
mogen zijn. 
Het lijkt een beetje op één grote familie, iedereen een beetje anders (hier 
en daar misschien wat ‘gemor’) maar toch hoor je bij elkaar.  
 

Rozen 
De zaterdag vóór het Pinksterfeest zijn er rode rozen, als een 
Pinkstergroet, gebracht naar alle bewoners van Berkumstede en de 
aanleunwoningen door leden van de Hoofdhof en van de Ichthuskerk. De 
kleur van de bloemen doet denken aan de vlammetjes op de hoofden van 
Jezus’ volgelingen op dat gedenkwaardige Pinksterfeest van lang geleden 
toen de kerk als het ware werd geboren.  
 
Overstapdienst  
In de dienst van 14 juni zullen twee jongeren hun overstap markeren van 
de basisschool naar de middelbare school. Een belangrijke overstap waar 
je naar uit kunt kijken en tegelijk ook tegenop kunt zien. In plaats van de 
oudste leerling ben je ineens weer de jongste.  
Alles is anders, de leerkrachten, het gebouw, de andere leerlingen……  
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In deze feestelijke dienst willen we de kinderen (en eigenlijk ook alle 
andere mensen) meegeven dat je bij belangrijke stappen in je leven mag 
weten dat God er bij wil zijn. Voor je, achter je, boven je, naast je, onder je 
en in je, zoals de zegenwens naar St Patrick ons leert.  
 

Dienst in Berkumstede op 28 juni 
Zondag 28 juni zijn we als Hoofdhofgemeente weer te gast in 
Berkumstede. We zijn blij dat dit weer mogelijk gemaakt wordt. Hoe fijn is 
het om samen om deze manier een viering mee te maken.  
Voorganger is Dirk Jan Steenbergen en Robert Helder zorgt voor de 
muzikale begeleiding van de samenzang.  
U bent allemaal van harte welkom om 9.30 uur. We kunnen dan met 
elkaar een kopje koffie drinken tot om 10.00 uur de viering begint.  
Iedereen is van harte welkom.  
U begrijpt dat een dergelijke dienst wat meer voorbereiding vergt. Daarom 
is het fijn wanneer er meerdere mensen willen helpen met het klaarzetten 
van de stoelen en het ophalen van de bewoners en het verzorgen van de 
koffie. U kunt zich opgeven bij Klazien Helder (phelder@home.nl) of tel. 
038-4533084. 
 

Lief en leed 
Als mensen met elkaar meeleven werkt dat een beetje als het cement van 
een huis. De verschillende onderdelen worden één geheel. Dat is goed, 
want ieder mens wil ergens bij horen.  
Mocht u weet hebben van kinderen die examen gedaan hebben, laat het 
dan weten. Dan kunnen we met een bloemetje feliciteren als ze zijn 
geslaagd of misschien met chocolade de pijn van het zakken wat 
verzoeten.  
We horen regelmatig dat mensen blij verrast zijn met de kaartjes die zij 
vanuit de gemeente ontvangen bij verdriet of ziekte. Het helpt om je 
minder alleen te voelen als je door een moeilijke periode gaat.  
 

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips 
 

BEHOEFTE AAN GESPREK? 
Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even 
bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers 
om een afspraak te maken.  
 

De contactgegevens staan hieronder vermeld: 
 

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl 
Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com 
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com 
 

mailto:phelder@home.nl
mailto:desireelips@kpnplanet.nl
mailto:minyveenema@gmail.com
mailto:mcjwagteveld@outlook.com
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VAN DE DIACONIE  
In de maand juni 2026 doet de Diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag 7 juni a.s. / Stichting Schipper mag ik ook eens varen? 
De Stichting beheert een schip, “De Jonathan”, en ligt voor anker in 
Hasselt. Het schip is in 2012 verbouwd tot een schip met veel 
mogelijkheden voor gasten met een beperking. De doelstelling van de 
Stichting is het organiseren van zorgeloze, meerdaagse vaartochten voor 
mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.  
 
Zondag 21 juni a.s. / Stichting  De Voedselbank in Zwolle 
Tijdens de viering van de Maaltijd van de Heer in Berkumstede zal de 
collecte worden bestemd voor de Voedselbank in Zwolle. 
 
Zondag 28 juni a.s. / Stichting Present Zwolle 
De collecte tijdens deze zondag wordt bestemd voor het werk van deze 
Stichting. De Stichting bouwt bruggen tussen mensen die tijd, hart en 
handen willen geven en mensen zonder netwerk, vaak met financiële 
problemen en/of een slechte gezondheid.   
Met onze financiële steun kan de Stichting waardevolle ontmoetingen 
organiseren. 
 

Namens de Diaconie, 
                                                                 Miny Veenema , tel.06 48945700 
 
VIERINGEN MAALTIJD VAN DE HEER 
Op zondagmorgen 21 juni a.s. zullen we samen in de Hoofdhof de 
Maaltijd van de Heer vieren.  Het is een lopende viering. 
In Berkumstede zal er ’s middags om 15.00 uur een Maaltijd zijn. Dit is 
een zittende viering. Iedereen is van harte welkom. 
We hopen op bemoedigende vieringen. 
 
Glutenvrij brood 
Er zijn gemeenteleden die het fijn vinden dat er bij de vieringen glutenvrij 
brood aanwezig is. Als Diaconie gaan we dit de eerstvolgende keer 
uitvoeren.  
Hebt u nog andere wensen dan horen we die graag. Graag een mailtje 
naar Miny Veenema (minyveenema@gmail.com).  
Het is fijn dat u met ons meedenkt. 

 

mailto:minyveenema@gmail.com
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ZWO COLLECTE - Zondag 21 juni 
Een thuis voor nieuwkomers in Nederland 
Voor veel nieuwkomers in Nederland is het leven zwaar. Asielzoekers, 
statushouders, arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning 
belanden in lange procedures en leven vaak in onzekerheid.  
Zonder vaste verblijfstatus hebben zij nauwelijks rechten en leven zij met 
de voortdurende angst om opgepakt en uitgezet te worden.  
 

Kerk in Actie ondersteunt - samen met kerken en partnerorganisaties - 
deze mensen met praktische hulp, zoals informatie, advies en scholing. 
Zo worden ze gesteund om hun zelfredzaamheid te vergroten en stappen 
te zetten naar een menswaardig bestaan. Ook wordt gezocht naar 
passende huisvesting voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een 
plek om opnieuw te beginnen.  
 

Kerk in Actie steunt ook het kerkasiel in Kampen,  waar het gezin 
Babayants wordt opgevangen.  

 
 

Het gezin verblijft al meer dan tien jaar in Nederland en woonde acht jaar 
in het asielzoekerscentrum in Emmen. Na meermaals tevergeefs 
proberen, heeft het gezin geen verblijfsstatus gekregen. 
 
Op 21 november 2024 is in wijkgemeente Open Hof te Kampen een 
Kerkasiel gestart. De wijkgemeente wil familie Babayants rust bieden en 
hoopt dat daardoor perspectief ontstaat voor al die kinderen die zich in 
dezelfde situatie bevinden. 
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De familie Babayants loopt groot gevaar om uitgezet te worden. Vanuit die 
angst hebben zij op de deur van de kerk in Kampen geklopt. Door de 
familie is een (herhaalde) asielprocedure gevoerd, met uiteindelijk een 
recente negatieve beslissing.  
Deze procedures hebben uiteindelijk 11 jaar geduurd. De vier kinderen 
zijn geworteld in Nederland. Uitzetting van dit gezin is een schrijnende 
situatie. En deze kinderen zijn niet alleen.  
In Nederland zijn op dit moment 420 gewortelde kinderen in een 
vergelijkbare situatie.  
 
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?  
Hartelijk dank! 
 

Namens de ZWO Commissie, Ineke Neuteboom-Visser 
 
 

BEZOEK AAN HET KERKASIEL IN KAMPEN 
Op woensdag 1 april reisden zeven mensen vanaf Ameland af naar het 
kerkasiel in Kampen. Daar vierden we samen met een 7-tal mensen uit 
Berkum drie uur van de doorgaande kerkdienst, o.l.v. ds. Anne-Meta 
Kobes-Gerritsen. 
Het thema van de Zeven Werken van Barmhartigheid, verbeeld in de 
moderne foto’s van de Rotterdamse Laurenskerk, werd in Kampen 
tastbare werkelijkheid: vreemdelingen herbergen, naar elkaar omzien en 
samen hoop dragen. 
Vlak na de start van onze dienst, in de stilte van de kerk, drong het des te 
meer tot ons door waar en waarom wij hier waren. Verdriet overspoelde 
ons. Het besef dat zulke acties nog altijd nodig zijn, raakte ons diep.  
Zo dichtbij, aan de andere kant van de muur, leven mensen zonder 
vrijheid en zonder uitzicht daarop. 
Dit bezoek raakt ons allemaal. De zorg om de onzekerheid van de familie 
wordt gedragen door de hoop die de betrokkenheid van velen geeft. 
Tegelijk zien we de veerkracht van de familie en van allen die zich voor 
hun veiligheid inzetten. Het roept herinneringen op aan donkere periodes 
in onze geschiedenis en laat zien dat vragen rond menselijkheid en recht 
nog altijd actueel zijn. 
Voor de familie Babayants is de kerk een veilige plek en een warme 
gemeenschap, terwijl de spanning blijft. Hun verhaal laat zien wat barm-
hartigheid betekent: hoop bieden waar de wet ophoudt. Het herinnert ons 
dat elke daad ervan een lichtpunt kan zijn in het leven van anderen. 
 

Namens de deelnemers van Ameland en Berkum 
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OPEN KERKMIDDAG - De Hoofdhof, woensdag 1 juli 2026 
 
Charlotte Glorie: Ik zie het probleem niet! 

Deze titel zegt het al: de voorstelling van 
Charlotte Glorie is luchtig en zomers, maar 
stemt ook tot nadenken.  
Omdat zij vanaf haar geboorte blind is, ziet zij 
inderdaad het probleem niet.  
Een originele kijk op het leven, het geloof en 
de maatschappij heeft zij echter wél.  
 
In haar liederen en sketches deelt zij met ons 
haar beleving van de natuur, spiegelt zij ons 
voor wat er gebeurt als ze haar teksten door 

AI laat schrijven en droomt ze over hoe het zou zijn als Jezus nu terug zou 
komen op aarde.  
Daarnaast zingt en vertelt zij, soms ontroerend, soms hilarisch, over 
opvallende maatschappelijke trends, bijzondere ontmoetingen en originele 
gedachtenspinsels.  
De combinatie van humor en diepgang, de subtiele woordspelingen en de 
afwisselende muziekstijlen maken dat de voorstelling van begin tot eind 
blijft boeien! 
 
Charlotte Glorie schrijft al haar teksten en melodieën zelf en begeleidt 
zichzelf aan de piano. Ze geeft zo’n zestig voorstellingen per jaar voor 
publiek in kerken, congrescentra, verenigingsgebouwen, zorginstellingen 
en kleine theaters. Elk optreden is uniek, omdat ze het leuk vindt om in te 
spelen op reacties vanuit de zaal en op de situatie van het moment. 
 
Na haar optreden zijn haar cd’s “Op het gevoel”, “Geen probleem” en “Als 
het weer kan” verkrijgbaar als aandenken aan deze bijzondere, afwis-
selende middag, evenals haar verzamelbundels “Zoals Zij” en “Feest van 
nieuw leven en oud jaar”. 
 
De voorstelling van Charlotte is te zien op  
woensdagmiddag 1 juli in de Hoofdhof om 15.00 uur. 
 
In de pauze is er thee of koffie. 
 
Iedereen is van harte welkom! 
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ZOMERSTOP OPEN KERK 
Vanaf 8 juli t/m 26 augustus is er 
geen Open Kerk. 
 
Op woensdagmiddag 2 september 
bent u weer van harte welkom! 
 

Commissie Open Kerk 
 
WAT IS DE ZIN VAN DIT LEVEN? 
Veel mensen zijn zoekend en stellen vragen. Levensvragen zoals “Is er 
naast deze wereld ook een geestelijke wereld? Hoe werkt dat door in mijn 
leven?” Bestaat God en welke betekenis heeft de dood? 
 
Veel jonge mensen worstelen met de vraag naar de zin van dit leven.  
Dat geldt overigens niet alleen voor jonge mensen. Ook oudere mensen 
hebben vaak dezelfde vragen. Vragen van alle tijden en van alle culturen. 
 
In de gesprekskring “Fundamentele levensvragen” gaan we vragenderwijs 
op zoek naar antwoorden. Antwoord op vragen, die ons plagen. 
Iedereen in de groep draagt een steentje bij en wie weet komen er 
antwoorden waar je mee verder kunt. 
 
We beginnen op donderdag 28 oktober 2026.  
We denken eraan om iedere 3 weken bij elkaar komen, ongeveer 4 – 6 
keer per seizoen. Vrij in te vullen hoe vaak je komt. Van 20.00 uur tot 
21.30 uur en daarna een ontspannen halfuurtje. In de soos van De 
Hoofdhof! 
 
Ben je tussen de 20 en 40 jaar? Wil je dit meemaken?  
Meld je dan aan bij Peter Bareman (pthbareman@gmail.com) of  
Johan Neuteboom (j.neuteboom@dr.com). 
 
Als je nu al een idee voor een gespreksonderwerp hebt, stuur het op of 
houd het in gedachten. 
We zien uit naar fijne gesprekken. Alle vragen mogen gesteld worden, de 
antwoorden stellen we nog even uit. 
 
Hartelijk groet en wie weet tot ziens! 
 

Peter Bareman en Johan Neuteboom 

mailto:pthbareman@gmail.com
mailto:j.neuteboom@dr.com
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SENIORENREIS NAAR ‘EEN GROOT EN DEFTIG DORP’  
In de zomer van 1732 maakte de Hollandse koopman Andries 
Schoemaker met enkele vrienden een rondreis door ons land. Het 
gezelschap deed ook Zwartsluis aan.  
‘Een groot en deftig dorp’, zo karakteriseerde Schoemaker deze plaats.  
Die deftigheid werd veroorzaakt door de welvaart die de doorvoer van turf 
uit de Drentse venen naar het Westen van Nederland opleverde.    
Scheepvaart brengt bedrijvigheid met zich mee, zo kende Zwartsluis in het 
verleden een aantal scheepswerven, touwslagerijen en een bloeiende 
handel in scheepvaartartikelen.  
De turfvaart is verdwenen, daarvoor is de watersport in de plaats 
gekomen, dit brengt zomers naast veel reuring ook enige overlast in het 
‘deftige dorp’, er staat altijd wel een brug open.   
  
Zwartsluis is nog steeds de moeite van een bezoek meer dan waard. We 
hebben voor de seniorenmiddag een programma met drie onderdelen 
ontwikkeld.  

We beginnen in de 
‘Sluuspoort’, museum en 
cultureel centrum. 
Vandaaruit kunnen we in het 
museum onder leiding van 
een gids de expositie  
‘Het DNA van Zwartsluis’  
bewonderen.  
 
 

Dan is er de mogelijkheid om met de 
‘Sluuspoort 1’ een (korte) rond-
vaart door het dorp te maken.  
Het derde programmaonderdeel 
is een dorpswandeling(etje), ook met 
een gids.  
 
In twee of drie groepen hopen we dit 
programma af te werken.  
 
Maar, voelt u zich niet verplicht om aan alles mee te doen, er is voldoende 
mogelijkheid om binnen of buiten aan een tafeltje van elkaars 
gezelschap en van de omgeving te genieten. De afstanden tussen de 
onderdelen van het programma zijn kort.  
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De reis vindt D.V. plaats op donderdag 11 juni. We vertrekken om 13.00 
uur vanaf de parkeerplaats bij De Hoofdhof. Evenals voorgaande jaren 
reizen we met eigen auto’s.  
De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 10,00, chauffeurs zijn 
hiervan vrijgesteld.  
Mocht u in het bezit zijn van een Museumkaart, wil deze dan meenemen.  
Wanneer u meegaat als chauffeur of ‘gewoon’ als deelnemer, meldt u zich 
dan vóór maandag 1 juni aan bij:  
  

Jan de Lange, tel. 06 13332180 / e-mail jenr.delange@gmail.com  
of bij  

Anne Schippers, tel. 038-4536880 / e-mail:         
anneschippersvermeulen@ziggo.nl     

 

Ga mee en ervaar dat Zwartsluis meer is dan het schepje Buisman in de 
koffie.  

 De Seniorencommissie van De Hoofdhof en de Ichthuskerk 
 
WEGWIJS IN THEOLOGIE 
De cursus Theologische Verdieping voor Geïnteresseerden voor de regio 
IJsselland biedt een grondige verdieping in het christelijk geloof. Geloof en 
kerk hebben in de loop van de geschiedenis op allerlei manieren vorm 
gekregen. Dat wordt uitgelegd. Inzicht wordt geboden in de literatuur van 
het Oude en het Nieuwe Testament. Aandacht is er hoe mensen en 
stromingen vandaag denken en hoe dat geloven en het dagelijks leven 
beïnvloedt. En in de praktische vakken als diaconaat en gemeente-
opbouw wordt getoond hoe mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten 
zijn vaktheologen.  
  

De kosten voor deze driejarige theologische cursus zijn € 285,00 per 
lesjaar van 65 lesuren. Een lesavond (altijd op dinsdag) duurt van 19.30 
uur tot 22.00 uur. De lessen worden gegeven in de Broederkerk aan de 
Broederstraat 16 in Kampen en starten weer op 8 september 2026. 
Informatieavonden worden gehouden op 16 juni en 25 augustus, aanvang 
19.30 uur, in een zaal van de Broederkerk. 
 

Aanmeldingen bij Karel Coenen: kjcoenen@gmail.com. Voor meer 
informatie: www.tvgijsselland.nl of www.facebook.com/TVGIJsselland.  
De cursus TVG is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN) en wordt op 16 verschillende plaatsen aangeboden.  
Zie www.tvg-algemeen.nl. 

Karel Coenen 

http://www.tvgijsselland.nl/
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ZUSSENDAG 13 JUNI 2026 
Marja den Ouden en Madeleine Pierik (beide van de Ichthuskerk) hebben 
het initiatief genomen om een verzorgde dag vol gezelligheid en inspiratie 
te organiseren voor alle vrouwen uit Berkum vanaf 17 jaar.  
 

Thema is: ‘Hart voor zussen, geworteld in Christus’.  
Eliene Bos zal dit thema inleiden.  
 

Na een inspirerende wandeling is het de bedoeling om verder met dit 
thema aan de slag te gaan. In het tweede deel van het programma zijn er 
verschillende creatieve activiteiten waaruit gekozen kan worden.  
De Linde uit Hasselt verzorgt een lunch met belegde broodjes en de dag 
wordt afgesloten  met een gezamenlijke maaltijd.  
Een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken.  
 

Voor wie:  alle vrouwen van 17 jaar en ouder uit Berkum en omgeving  
Wanneer:  zaterdag 13 juni van 10.00 – 19.00 uur  
Waar:   op de deel bij de familie Pierik, De Doornweg 18  
Kosten:   vrijwillige bijdrage  
 

Opgeven kan per mail: wiannevanderiet@gmail.com 
Per telefoon:  Marja den Ouden 06-13 78 34 17 

Madeleine Pierik  06-27 06 19  
 

MICHAËLS VIERINGEN  
Grote of Sint-Michaëlskerk Zwolle, aanvang 19.00 uur 
 

07-06 Vesper. Voorganger ds. Iemke Epema.  
M.m.v. enkele leden van de Michaëls cantorij o.l.v. cantor-
organist Toon Hagen   

14-06    Cantateviering. Voorganger ds. Bert Schüssler.  
Gezongen wordt de Bach-cantate ‘Ach Gott, von Himmel sieh 
darein’(BWV 002) met medewerking van solisten: Esther de 
Vos – Alt. Roelof Polinder – Tenor. Joep Geffen – Bas.  
Musica Michaelis en de Michaëls cantorij o.l.v. cantor-organist 
Toon Hagen 

21-06 Michaëlsviering, Voorganger ds. Harm Bousema.  
M.m.v. enkele leden van de Michaëls cantorij o.l.v. cantor-
organist Toon Hagen 

28-06  Michaëlsviering. Voorganger ds. Edward van ‘t Slot.  
M.m.v. enkele leden van de Michaëls cantorij o.l.v. cantor-
organist Toon Hagen 

 

Zie de website www.michaelscantorij.nl      
Christa van Stappen 

mailto:wiannevanderiet@gmail.com
http://www.michaelscantorij.nl/
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BRENG VREDE 

 

In slapeloze nachten, 

als alles donker is, 

waarin wij niets verwachten 

dan heimwee en gemis, 

lijkt Gij niet meer te komen, 

zwijgt Gij bij ons vandaan. 

Kom, Heer, in onze dromen, 

breng licht in ons bestaan. 

 

Breng met Uw komst de vrede, 

uw eigen visioen, 

dat meer dan droom en rede, 

een woord is om te doen. 

Kom, Heer, op wie wij hopen, 

Wees nu op ons gericht. 

Breek onze toekomst open, 

geef morgen Uw gezicht. 

 
 
 
 

Margryt Poortstra / Kok Kampen 
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
Deze maand een overzicht van de collecten die gehouden zijn in 2026 
vanaf 5 april. Voor de collecten die gehouden zijn vóór deze datum zijn 
geen nieuwe bedragen binnengekomen. 
 

05-04  Diaconie / Kerk in Actie / Kinderen in India   € 428,25 
05-04  Kerk   € 216,50 
12-04  Jeugd   € 164,55 
12-04  Kerk   € 137,15 
19-04  Diaconie / Vakanties met Aandacht   € 175,50 
19-04  Kerk   € 142,40 
26-04  Diaconie / Stichting De Herberg   € 223,30 
26-04  Kerk   € 170,85 
03-05  ZWO / Kerk in Actie / Noodhulp Libanon   € 327,40 
03-05  Kerk   € 148,15 
03-05  Bijdrage koffiedrinken na de dienst   € 119,60 
 

Ook is een extra gift voor de Diaconie ontvangen: € 20,00. 
 

Alle geefsters en gevers: hartelijk dank! 
 
 
In de hal van De Hoofdhof hangt een QR-code, 
waarmee eenvoudig een (extra) gift overgemaakt kan 
worden aan de kerk. 
 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00             
€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen à € 0,50            
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening 
van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
 
GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN! 
Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren 
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte 
beschikbaar is en vervolgens te reserveren. 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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                    DUURZAME TIP 
 
Zonnebrandcrème 
Nu de zon meer kracht heeft, is het belangrijk om je  
in te smeren tegen zonnebrand.  

 
Onze tip is deze keer tweeledig.  
• Er is veel keuze in verantwoorde zonnebrandcrème.  

Voor een duurzame keuze zoek je naar microplasticvrij, vegan,  
biologisch en eventueel in welk land het geproduceerd is. 

• Zonnebrandcrème komt vaak per ongeluk op je kleding.  
Het verwijderen van de vlekken kan prima met eenvoudige  
middelen als groene zeep, afwasmiddel, ossengalzeep  
en baking soda.   
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ZOMERAVOND ONTMOETINGEN  
 
U bent van harte welkom bij de zomeravond ontmoetingen bij de 
gedenksteen van Thomas a Kempis op de Agnietenberg bij begraafplaats 
Bergklooster.  
 
Op 27 juni, 4 juli en 11 juli 2026 komen we samen op een bijzondere 
plek, bij de gedenksteen van Thomas a Kempis. In de rust van de avond 
luisteren we naar een korte, inspirerende bijdrage van een spreker die 
een persoonlijke verbinding heeft met het gedachtegoed van Thomas a 
Kempis.  
 
De avonden worden, zoals u van ons gewend bent, omlijst met passende 
muziek. 
 
Aanvang: 20.00 uur 
 
Locatie: bij de gedenksteen op de Agnietenberg (nabij de zij-ingang van 
de begraafplaats Bergklooster) 
Na afloop, rond 20.40 uur, bent u van harte welkom voor een kop koffie of 
thee in het nabijgelegen Thomas a Kempis-Museum, dat tevens gratis te 
bezichtigen is. 
 
Laat u inspireren, ontmoet anderen en geniet van een bijzondere 
zomeravond op een plek vol geschiedenis en bezinning. 

 
Secretariaat Stichting Thomas a Kempis 
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AGENDA 
03-06  Open Kerk, de Hoofdhof         15.00 - 16.30 uur 
07-06  Michaëlsviering, Grote Kerk            19.00 uur  
08-06  Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof        19.30 uur 
10-06  Open Kerk, de Hoofdhof        15.00 - 16.30 uur 
11-06  Seniorenreis, vanaf parkeerplaats de Hoofdhof     13.00 uur 
13-06  Zussendag, deel bij fam. Pierik       10.00 - 19.00 uur 
14-06  Michaëlsviering, Grote Kerk            19.00 uur 
16-06  Informatieavond, Broerenkerk Kampen        19.30 uur 
17-06  Open Kerk, de Hoofdhof             15.00 - 16.30 uur 
21-06  Michaëlsviering, Grote Kerk            19.00 uur 
24-06  Open Kerk, de  Hoofdhof            15.00 - 16.30 uur 
27-06  Zomeravond-ontmoeting, zij-ingang Bergklooster     20.00 uur 
28-06  Michaëlsviering, Grote Kerk            19.00 uur 
 
01-07  Open Kerk, Charlotte Glorie, de Hoofdhof  15.00 - 16.30 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 2 juli 2026 en bevat gegevens over 

de maanden juli en augustus 2026. 
 

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,  

8024 CA, tel. 06-14507784 tot uiterlijk maandag 22 juni 2026. 
 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

