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DE HOOFDHOF BERKUM

predikant:
kerkelijk bureau:
kerkgebouw:
koster:

scriba:

administrateur:

internet:

WAT TE DOEN

vacant

mw. K. Helder-Corporaal,
Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle
phelder@home.nl

Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle
hoofdhof@gmail.com

mw. T. van Well,

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle
dhr. J. Neuteboom,

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle
scriba@hoofdhof.nl

dhr. W. van der Meulen,
meulen.wvd@gmail.com
www.hoofdhof.nl

tel.
tel.

tel.

tel.
tel.

038-4533084
038-4535045

038-4214706

038-3377727
06-18441966

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden?
Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom,
scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727.

Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips,
tel. 06-42841201.

Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk

Bureau: Klazien Helder,

4533084, 06-40503273, phelder@home.nl

BANKREKENINGNUMMERS

Kerk:
Collectebonnen:
Diaconie:

ZWO:

Jeugd:

PGB De Hoofdhof
PGB De Hoofdhof

Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-

NL71 RABO 0377 3508 93
NL50 RABO 0313 5432 16

Diaconie PGB De Hoofdhof NL58 RABO 0387 3804 42

ZWO Commissie PGB De Hoofdhof

NLO5 RABO 0373 7109 92

PGB De Hoofdhof
o.v.v. Voor het Jeugdwerk

NL71 RABO 0377 3508 93


mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:phelder@home.nl

KERKDIENSTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 1 maart
9.30 uur
Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte
Jeugd

Zondag 8 maart

9.30 uur

Zondag 15 maart
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

Zondag 22 maart
9.30 uur

Organist

Muzikale medewerking
1¢ Collecte

2° Collecte
Jeugd

Zondag 29 maart
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

2¢ zondag Veertigdagentijd

mw. Grytsje van der Galién uit Sneek
Robert Helder

Voor de Diaconie

Voor de Kerk

Oppasdienst

De kinderen van de basisschool mogen een
tasje uit de hal meenemen naar de kerkzaal.

3¢ zondag Veertigdagentijd
Gezamenlijke dienst in de Ichthuskerk,
doopdienst

ds. Marten van Benthem

4¢ zondag Veertigdagentijd

ds. Martin van der Klis uit Nijkerk

Gert de Jong

Voor de Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle
Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

5¢ zondag Veertigdagentijd

ds. Jan Muis uit Deventer

Robert Helder

Amicanto

ZWO: Meer voedsel en inkomen voor
boerengezinnen in Burkina Faso
Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst

Palmzondag

dhr. Dirk Jan Steenbergen uit Zwolle
Gert de Jong

Voor de Diaconie / IntermeZZo Zwolle
Voor de Kerk

Oppasdienst en Kindernevendienst


http://www.kerkdienstgemist.nl/
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KERKDIENSTEN (MORGENDIENSTEN) ICHTHUSKERK

zondag 1 maart - 09.30 uur ds. At Kramer

zondag 8 maart - 09.30 uur ds. Marten van Benthem
woensdag 11 maart, Biddag - 19.30 uur ds. Marten van Benthem
zondag 15 maart - 09.30 uur ds. Bart Noort

zondag 22 maart - 09.30 uur ds. Marten van Benthem
zondag 29 maart - 09.30 uur ds. Evert Jan Broekhuizen

BlJ DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Op zondag 1 maart a.s. is mw. Grytsje van der Galién uit Sneek de
voorganger. Zij was tot haar pensioen (2021) kerkelijk werker in de
Protestantse Gemeente Trynwalden in Oentsjerk (Friesland).

Mw. van der Galién is columnist in het Friesch Dagblad.

De kerkdienst van zondag 15 maart a.s. zal worden geleid door ds. Martin
van der Klis (1970) uit Nijkerk. Sinds januari 2023 is ds. van der Klis
predikant van de Kruiskerk in Nijkerk. Ds. van der Klis heeft in de
gemeente Wormer gestaan en daarna heeft hij 15 jaar de gemeente
Bunschoten-Spakenburg gediend.

In de dienst van zondag 22 maart a.s. is ds. Jan Muis uit Deventer de
voorganger. Ds. Muis (1956) is sinds juli 2023 met emeritaat.

Hij was 12 jaar predikant in Ruinerwold-Koekange. Daarvoor heeft hij de
gemeenten Bruchterveld en Hoogeveen gediend.

Dhr. Dirk Jan Steenbergen (1961) uit Zwolle, hoopt de dienst op zondag
29 maart a.s. te leiden.

Hij is kerkelijk werker bij de Oosterkerk en Adventskerk Zwolle-Zuid en
ouderenwerker in de Protestantse Gemeente Dronten.

e-mail: steenburger@kpnmail.nl of tel. 06 42 00 20 91.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder


mailto:steenburger@kpnmail.nl

UIT DE GEMEENTE

De 40-dagentijd is alweer op woensdag 18 februari ingegaan. Een
bijzondere tijd waarin we ons voorbereiden op het mooiste en moeilijkste
feest van de kerk.

Het sterven van Jezus en de Opstanding van Christus.

Moeilijke dingen vragen vaak voorbereiding. Het kost tijd en energie om je
in te stellen op iets wat niet te beredeneren is, maar wat wel de basis is
van het christelijk geloven.

Wij zijn mensen van onze eigen tijd van leven, ‘geprogrammeerd’ op het
zoeken naar bewijzen voor wat is. Geen bewijs? Dan kan het ook niet
bestaan!

En toch, binnen de kerk bereiden we ons elk jaar voor op Pasen.

De 40-dagentijd kan een tijd van inkeer zijn, een tijd van wat meer gericht
zijn op soberheid, misschien zelfs een tijd waarin we meer oog hebben
voor de waarde van dankbaar zijn.

Dankbare mensen zijn over het algemeen ook gelukkige mensen.

En waar kan een mens dan dankbaar voor zijn?

Voor de liefde en vriendschap van en voor anderen, voor de vrede in ons
land, voor de gezondheid waar we van mogen genieten, of voor de
dokters die doen wat ze kunnen om ziektes te genezen of terug te
dringen. leder mens heeft zo zijn of haar redenen om dankbaar te kunnen
zijn.

Vaak zijn dingen waar we het meest dankbaar voor zijn, 66k de dingen die
we niet vast kunnen pakken, die we niet kunnen ‘zien’, maar die we wel
kunnen ervaren.

Misschien kunnen we met elkaar proberen de 40 dagen voor Pasen te
gebruiken om zo af en toe eens met een ander oog naar ons leven te
kijken. Wat vinden we belangrijk? Wie hebben we lief? Hoe leiden we ons
leven?

Dan mogen we de zondagen in deze Lijdenstijd vieren als dagen van
hoop en genade (onverdiende liefde) en zo toeleven naar het grote feest
van de kerk: Pasen.

De Stille Week

Ook dit jaar is er weer een groepje gemeenteleden bezig met het
vormgeven van de vieringen in de Stille Week. De viering van de Maaltijd
van de Heer (het Heilig Avondmaal) op donderdag, het kruis en de
duisternis van Goede Vrijdag, de glimp van verwondering op Stille
Zaterdag en dan de blijdschap en dankbaarheid op Paaszondag.

Het is een mooie en waardevolle traditie binnen onze geloofsge-
meenschap, dat we zo met elkaar de stappen naar Pasen kunnen zetten.



Leeskring

In maart zal alweer de vierde en daarmee laatste bijeenkomst zijn van
gesprekken over het boek van rabbi Jonathan Sacks. Leden van de
Ichthuskerk en de Hoofdhof lezen, leren en spreken over de Joodse visie
op de Thora (ons oude testament).

Het bevalt zo goed dat er al weer sprake is van het opzetten van een
eventuele nieuwe leeskring in het najaar. We zullen zien wat mogelijk is.

Onze geloofsgemeenschap

De beroepingscommissie doet haar best, maar het valt niet mee om een
dominee te vinden die bereid en in staat is om voor 50% onze voorganger
te zijn.

Tot het zover is dat we iemand kunnen benoemen zullen we veel zelf
moeten doen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk omzien naar elkaar.
Dat is ook samen kerk-zijn.

Dat betekent ook dat het fijn is als u melding maakt van ‘lief of leed’ dat u
met ons allen wilt delen. Dat helpt om op elkaar betrokken te zijn.

Dat betekent vragen of iemand langs wil komen voor een gesprek, we
hebben immers niet meer de menskracht om bij iedereen ongevraagd op
bezoek te gaan. Elders in dit kerkblad staan namen van mensen die u
hiervoor kunt bellen.

Meeleven met

Altijd zijn er mensen die voor korte of langere tijd opgenomen zijn in
ziekenhuis of verpleeghuis. Een bezoekje of kaartje doorbreekt de lange
dagen en geeft het gevoel zeker niet vergeten te zijn.

In de wekelijkse nieuwsbrief worden mensen genoemd.

Theo Zijlstra, Miny Veenema en Desiree Lips

BEHOEFTE AAN GESPREK?

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even
bijpraten, dan kunt ul/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers
om een afspraak te maken.

De contactgegevens staan hieronder vermeld:

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com



mailto:desireelips@kpnplanet.nl
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VAN DE DIACONIE
In de maand maart 2026 doet de Diaconie een beroep op u voor de
volgende collectes:

Zondag 1 maart a.s. / Eigen Diaconie
Deze zondag wordt de collecte bestemd voor activiteiten van de eigen
Diaconie.

Zondag 15 maart a.s. / Stichting Hart voor Zwolle

Veel Zwolse jongeren zetten zich in voor eenzame, kwetsbare
stadsgenoten door maatjescontacten aan te gaan, deel te nemen aan
woon-zorgprojecten en deel te nemen aan groepsactiviteiten.

Het doel van de stichting is het inspireren van jongeren om zich vrijwillig in
te zetten voor kwetsbare Zwollenaren.

Zondag 29 maart a.s. / IntermeZZo Zwolle

Nog steeds worden mensen overvallen door kanker. Het centrum voor
leven met en na kanker (IPSO) organiseert veel activiteiten op het gebied
van: omgaan met kanker, ontspannen en welbevinden, ontmoeten en
relaties en terugkeer in de samenleving. Op de website kunt u uitgebreide
info vinden: intermezzo-zwolle.nl .

Het adres van het centrum is Dokter van Thienenweg 1a in Zwolle.

De Paaskaars

Tijdens de viering op Goede Vrijdag zal de Paaskaars gedoofd worden en
uitgedragen worden.

De nieuwe Paaskaars zal op Stille Zaterdag binnengedragen worden.

Op de nieuwe kaars staat de regenboog afgebeeld met daarbij een
wereldbol.

De regenboog symboliseert de brug tussen hemel en aarde, Gods
verbond met de mensheid en zijn belofte om de aarde nooit meer te
vernietigen met overstromingen. De regenboog is ook het symbool van
hoop, vrede en troost. Het is letterlijk een lichtpuntje in donkere tijden.

Het is ook een teken van een nieuw begin. Slechts een klein
zonnestraaltje kan een donkere bui een hoop kleur geven.

U kunt een huispaaskaars bestellen bij Boca kaarsen, tel. 088 400 5900 of
mailen  contactnoord@boca-kirsten.com  onder vermelding van
huispaaskaars, nummer 7D Wereldbol (25 cm hoog, € 24,50) of 8D (30
cm hoog, € 29,50). De prijzen zijn exclusief verzendkosten.



mailto:contactnoord@boca-kirsten.com
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k k HELP OPVANGPLEKKEN IN OEKRAINE
e r WARM TE HOUDEN

- g §n= ,f Door aanhoudende aanvallen op de energie-
H voorziening in Oekraine valt de stroom steeds

|\ I
vaker uit.
Daardoor komen opvangplekken voor ouders en kinderen in de knel.

Deze plekken bieden warmte, maaltijden en psychosociale ondersteuning
aan mensen die door de oorlog alles zijn kwijtgeraakt.

Kerk in Actie ondersteunt in Oekraine partnerorganisatie UEP, die
opvangplekken runt in verschillende steden. Om deze plekken open en
warm te houden, zijn generatoren hard nodig. Ook blijven maaltijden en
begeleiding onmisbaar, juist tijdens de zware wintermaanden.

De Diaconie maakt een bedrag over van € 1.000,00.

U kunt ook een bijdrage leveren door een bedrag over te maken naar
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie

o.v.v. collecte ‘Opvangplekken Oekraine’.

Lees meer op kerkinactie.nl/noodhulpoekraine

ACTIE VOOR DE VOEDSELBANK. Doet u mee?
= In de maand maart zullen we als Diaconieén van
/ de Ichthuskerkgemeente en De Hoofdhof de

= schouders zetten onder een actie voor de
II rye—— Voedselbank in Zwolle.

| s

Dit keer vragen we uw aandacht voor de
volgende producten: oploskoffie, soep in blik,
sandwichspread, rijst, wasmiddel, chocolademelk
en olijfolie.

U kunt ook punten van de Douwe Egberts inleveren.

Elke zondag of op woensdagmiddag tijdens
de Open Kerk is De Hoofdhof open om uw
producten in ontvangst te nemen. :
U kunt natuurlijk ook een donatie doen door
een bedrag te storten op de rekening van de
Diaconie PGB De Hoofdhof (NL58 RABO
0387380442) onder vermelding van Actie
Voedselbank.

Wij zorgen ervoor dat het op de juiste plek komt.
Samen als kerken in Berkum zetten we de schouders eronder!!
Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700


https://kerkinactie.nl/noodhulpoekraine
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ZWO COLLECTE - ZONDAG 22 MAART

MEER VOEDSEL EN INKOMEN VOOR BOERENGEZINNEN IN BURKINA FASO

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw.

leder gezin verbouwt groenten op een eigen stukje grond.

Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze
Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten.

Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte
kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem
verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Waar het grondwater
niet te diep zit, wordt een put geslagen. Zo is er genoeg water voor de
groenten.

Boeren en boerinnen leren compost maken van gras en mest van hun
geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze
hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over
gezonde voeding.

Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om
beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra
inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens
tegenvalt.

Bedankt voor je gift. Samen zijn we Kerk in Actie.

Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser
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ACTIE KERKBALANS 2026
2026 Op het moment van schrijven is het nog iets te
vroeg om het totaal-overzicht van de Actie
Actie Kerkbalans 2026 op te maken. Dat volgt in de

komende Hoofdhof. We kunnen al wel aangeven
Kerkbalans dat de beoogde doelen waarschijnlijk gehaald
worden. Dat betekent dat er bewust en ruimhartig
gegeven is, trouw aan onze Hoofdhof.
Hartelijk dank!
Team Actie Kerkbalans

LAND VAN VERWONDERING

Op zondag 8 maart staan de deuren van de Hoofdhof weer open voor
Land van Verwondering.

We verwonderen ons dan over het verhaal van Pasen.

We hopen jullie, eventueel met je ouders of grootouders, te ontmoeten om
15.00 uur in de Jeugdruimte van de Hoofdhof.

Groetjes, Marianne, Margriet en Ineke
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OPEN KERK

Elke woensdagmiddag bent u van 15.00 —
16.30 uur van harte welkom in De Hoofdhof
voor ontmoeting, gesprek of om een spelletje
| : te doen. Er is altijd een gastvrouw of gastheer
die u verwelkomt en een kopje thee aanbiedt.

Commissie Open Kerk

BINGO: spelen met slechtzienden is heel goed mogelijk
Woensdagmiddag 11 maart is het zo ver!

Al vele jaren spelen wij tijdens vakantieweken met blinden en slechtzien-
den het Voel-Bingo spel.
PENLAS Er— We maken gebruik van stoffen zakjes
met daarin verschillende voorwerpen.
Elke deelnemer krijgt een zakje. Elk
zakje is verschillend van inhoud. Het
zakje is gesloten en je mag alleen
voelen wat erin zit. Hoe gaat dit spel
vraag je je misschien wel af.

Dit gaat zo:

Een getal komt overeen met een
voorwerp. Bijvoorbeeld nr. 42 = een
wasknijper. Dan voel je in het zakje of
er een wasknijper in zit. Wanneer dat zo is, dan leg je de wasknijper op
tafel in een bakje.

Zodra een zakje leeg is roep je BINGO!!

Het spel eindigt wanneer iedereen zijn voelzakje leeg heeft.

We willen dit spel in de eerste plaats spelen met blinde en slechtziende
mensen, maar eigenlijk kan iedereen meedoen.

We willen u vragen om samen met iemand die blind of slechtziend is naar
de Open kerkmiddag te komen in De Hoofdhof om het spel samen met
ons te spelen.
We spelen dit Voel-Bingo spel op woensdagmiddag 11 maart om 15.00
uur in de grote zaal van De Hoofdhof. U bent van harte welkom.
Hebt u vervoer nodig om te komen, laat het dan even weten door ons te
bellen.
Namens Open Kerk,
Hans en Miny Veenema, tel 06-28152084
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‘WIE VERRE REIZEN DOET, KAN VEEL VERHALEN.’

De winter is bij uitstek de periode om vakantieplannen te maken,
misschien kun je daarbij wel wat inspiratie gebruiken.

Wat dacht je van een reis naar de Noordkaap, door het prachtige
Noorwegen, een schoon land met een prachtige natuur, fjorden en
rendieren, maar ook met een rijk verleden wat betreft cultureel erfgoed,
zoals het voormalige, sfeervolle kopermijnstadje Reros dat op de
UNESCO-werelderfgoedlijst staat.

Jan en Roelfien de Lange reisden in 2014 een maand met auto en
caravan door Noorwegen en kregen zo een mooie indruk van dit toch wat
onbekende land.

Zij willen hun indrukken van toen graag met ons delen. Daarom hebben ze
een prachtige reisreportage gemaakt en willen die laten zien en horen op

D.V. woensdag 18 maart in De Hoofdhof vanaf 15.00 uur.

ledereen, jong en oud is van harte welkom op deze seniorenmiddag /
open middag Hoofdhof.

De Seniorencommissie van
De Hoofdhof en Ichthuskerk
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Muziek

met een Plus
MUZIEK EN ONTMOETING OP DE ZONDAGMIDDAG

Op 15 maart 2026 kunt u genieten van

‘De Sportschool’ met Esther Groenenberg

Laten we onszelf de sportschool noemen - dan kunnen we in elk geval
zeggen dat we op de dinsdag naar de sportschool gaan!

Met die uitspraak werd in februari 2023 het startsein gegeven voor dit
heerlijke koor.

Het repertoire is verrassend veelzijdig.

Hits uit alle tijden: van 60’hits tot de 00’hits, u kunt ze allemaal langs horen
en zien komen.

Onder leiding van zangeres Esther Groenenberg op de vleugel.

Dat wordt een Grand spectakel....U kunt erbij zijn!

Vanaf 15.00 uur bent u op 15 maart van harte welkom in het
zalencentrum van de Hoofdhof. Wij zien u graag!

Kaarten te bestellen via www.muziekmeteenplus.nl. Toegang €18,50;
livestream €7,50; Jongeren t/m 16 jr. €7,50. Prijzen incl. consumptie.

Namens het bestuur van Muziek met een Plus,
Peter Bareman, Peter van Zwieten,
Jaap Drupsteen, Mark Heideveld en Jaap Wagteveld


http://www.muziekmeteenplus.nl/
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SPOOR VAN LIEFDE door Gospelkoor 'Onze Opdracht’

De musical wordt opgevoerd op zondag 15 maart in Ichthuskerk in
Berkum, aanvang 19.00 uur.

In de nieuwste musical ‘Spoor van Liefde’ van gospelkoor ‘Onze Opdracht’
uit Dwingeloo gaat het koor samen met het publiek op reis met de trein.

We maken kennis met conducteur Gerrit, een zij-instromer vanuit de
theaterwereld, tijdens zijn eerste werkdag.

Gerrit is blij verrast dat het leven en werken op een perron en in de trein
lang niet zo saai is als hij had verwacht. De gezelligheid begint al bij de
stations-piano.

Maar er gebeurt veel meer. Hoe reageer je als je zusje wordt gearresteerd
omdat ze drugs in haar bagage blijkt te hebben? Wat doe je als het
programma 'Familiediner' in de vorm van Bert van Leeuwen voor je deur
staat en je vraagt te dineren met je broer, met wie je al jaren ruzie hebt?
Raak je in paniek als de trein opeens stil staat en er allerlei complot-
theorieén worden geroepen?
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Deze ftreinreis is een metafoor voor onze levensreis. ledereen heeft
bagage die hij of zij meedraagt in het leven. De een meer dan de ander,
maar we hebben allemaal wel iets wat we meenemen op onze reis.

In sketches, liederen, muziek, beelden, licht en geluid wordt de reis
vormgegeven en op het perron en in de treincoupé komen verschillende
thema’s aan de orde. Er zijn verrassende elementen, waardoor de musical
leuk is voor jong en oud(er).

Gospelkoor ‘Onze Opdracht’ heeft 30 leden. In 2023 heeft het koor het 50-
jarig jubileum gevierd. Het combo bestaat uit piano, drums, dwarsfluit en
keyboard. Ook deze musical is weer door eigen leden op poten gezet,
waarbij de verschillende talenten zijn gebruikt.

Alle liederen zijn Nederlandstalig en de teksten zijn mee te lezen via de
PowerPointpresentatie met prachtige beelden erbij. In deze musical is, net
als bij de vorige musical, bekende popmuziek te horen, waarbij de teksten
Zijn aangepast aan het thema, zoals dat bij alle liedteksten is gebeurd.

Het publiek kan een paar keer meezingen en wordt daarmee actief
betrokken bij de levensreis.

Het koor eindigt de reis op het spoor met de conclusie dat we onze
levensreis niet alleen hoeven te maken. God gaat met ons mee en gaat
ons voor. En wij mogen Zijn spoor van liefde volgen.

Zie voor meer informatie over het gospelkoor de website
www.onzeopdracht.nl

Namens de Commissie Kerk in de Wijk,
Ineke Neuteboom-Visser

DUURZAME TIP

4 s
Crogng oot

Wat is milieuvriendelijker om aan te schaffen,
een e-reader of boeken?
Beide hebben plus- en minpunten en je kunt er veel vragen
bij stellen.

Uiteindelijk is de meest duurzame keuze:
de bibliotheek!


http://www.onzeopdracht.nl/
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MICHAELSVIERINGEN
Grote of Sint-Michaélskerk Zwolle, aanvang 17.00 uur

VEERTIGDAGENTIJD 2026

Thema: KWETSBAAR en VEERKRACHTIG
ofwel
een mens te zijn op aarde.....

Zondag 1 maart: vesper (Reminiscere — psalm 25)
Schriftlezing: Filippenzen 4: 4 - 9

Thema, GELABELD: Wie ben ik, Wat kan ik? Wat moet ik?
Voorganger ds. Harm Bousema

Zondag 8 maart: viering (Oculi — Psalm 25)

Schriftlezing: psalm 139

Thema BEKEKEN: De digitale wereld ... het oog van God
Voorganger ds. Marjanne Dijk

Zondag 15 maart: vesper (Laetare — psalm 122)
Schriftlezing: Prediker 9: 7 — 12

Thema: DE ZINNEN VERZETTEN... het leven (00k) vieren
Voorganger ds. Margo Jonker

Zondag 22 maart: viering met cantorij (Judica — psalm 43)
Schriftlezing: Prediker 2: 17 — 24

Thema: NUTTELOOQOS ... wat heeft het nu voor zin
Voorganger ds. Bert Schussler

Zondag 29 maart: viering (Palmarum — psalm 118)
Schriftlezing: Lucas 19: 45 — 48

Thema: TROTSEREN - lef tonen

Voorganger ds. Nelleke Eygenraam

Aan alle vieringen werken leden van de Michaélscantorij mee.

Voor meer informatie www.michaelscantorij.nl

Christa van Stappen


http://www.michaelscantorij.nl/
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COLLECTE OPBRENGSTEN

Deze maand een overzicht van de collecten die gehouden zijn in 2026 tot
en met 8 februari. Voor de collecten die gehouden zijn in 2025 zijn geen
nieuwe bedragen binnengekomen.

04-01 Diaconale Stichting Gevangenenzorg € 197,40
04-01 Kerk € 166,30
11-01 ZWO / Noodhulp in Ghana € 185,10
11-01 Kerk € 95,70
18-01 Kerk in de Wijk €211,35
18-01 Kerk € 188,90
25-01 Diaconie / Voedselbank € 288,45
25-01 Kerk € 146,55
01-01 ZWO / Noodhulp in Bangladesh € 273,65
01-01 Kerk € 180,50
08-01 Diaconie / Stichting Present Zwolle € 268,35
08-01 Kerk € 144,05

In deze periode is een bedrag van € 67,70 ontvangen voor het
koffiedrinken na de diensten en een bedrag van € 25,00 voor het
Kerkblad. En is ook een bedrag van € 300,00 ontvangen als extra gift om
het geplande tekort van de Kerk op te vangen.

e. 4

Alle geefsters en gevers: hartelijk dank!

In de hal van De Hoofdhof hangt een QR-code, waarmee
eenvoudig een (extra) gift overgemaakt kan worden aan
de kerk.

Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen a € 2,00
€ 40,00), 20 bonnen a € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen a € 0,50
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening
van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!
ledereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte
beschikbaar is en vervolgens te reserveren.

Kernteam Beheer en Financién, Gerard Gerritsen


mailto:hoofdhof@gmail.com
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GEBED

God, onze Schepper,

uit aarde hebt Gij ons gevormd

tot mensen van vilees en bloed

om in vrede en gerechtigheid

uw wereld te bewonen.

Wij bidden U:

open onze ogen voor Hem

in wie Gij ons de goede plaats wijst,

Jezus, onze Herder en Leidsman,

die ons voorgaat door de woestijn

naar uw land van belofte,

in deze veertig dagen en heel ons leven.

Amen.

Uit: Dienstboek Protestantse Kerk Nederland
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AGENDA

01-03/

31-03 Actie Voedselbank

01-03 Michaélsviering Vesper, Grote Kerk 17.00 uur
02-03 Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof 19.30 uur
04-03 Open Kerk, de Hoofdhof 15.00 - 16.30 uur
08-03 Land van Verwondering, de Hoofdhof 15.00 uur
08-03 Michaélsviering, Grote Kerk 17.00 uur
11-03  Open Kerk, Bingo voor blinden en slechtzienden 15.00 uur
15-03 Muziek met een Plus, de Hoofdhof 15.00 uur
15-03 Michaélsviering, Vesper, Grote Kerk 17.00 uur
15-03 Musical “Spoor van Liefde”, Ichthuskerk 19.00 uur
18-03 Open Kerk, “Wie verre...”, de Hoofdhof 15.00 — 16.30 uur
22-03 Michaélsviering, Grote Kerk 17.00 uur
25-03 Open Kerk, de Hoofdhof 15.00 — 16.30 uur
29-03 Michaélsviering, Grote Kerk 17.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF

Het volgende kerkblad verschijnt op 26 maart 2026 en bevat gegevens

over de maand april 2026.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 06-14507784 tot uiterlijk maandag 16 maart 2026.

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com



mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

