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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     vacant  

kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
  phelder@home.nl       tel.    038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.    038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle  tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Neuteboom, 

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle 

       scriba@hoofdhof.nl        tel.  038-3377727 

administrateur:     dhr. W. van der Meulen,     tel.     06-18441966 

                            meulen.wvd@gmail.com  

internet:     www.hoofdhof.nl 

 
WAT TE DOEN  

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden? 
Bij geboorte en huwelijk kunt u contact opnemen met Johan Neuteboom, 
scriba@hoofdhof.nl , tel. 038-3377727. 
 
Bij mededeling van overlijden kunt u contact opnemen met Desiree Lips, 

tel. 06-42841201.  
 
Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen door aan het Kerkelijk 
Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 038-
4533084, 06-40503273, phelder@home.nl   
 
 
 

BANKREKENINGNUMMERS                           

Kerk:         PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:  PGB De Hoofdhof        NL50 RABO 0313 5432 16 
Diaconie:   Diaconie PGB De Hoofdhof   NL58 RABO 0387 3804 42 
ZWO:      ZWO Commissie PGB De Hoofdhof       

NL05 RABO 0373 7109 92 
Jeugd:       PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 

         o.v.v. Voor het Jeugdwerk 

 

mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:phelder@home.nl
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KERKDIENSTEN  
De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 
 

Vanaf november tot en met februari is de aanvangstijd van de kerkdiensten 
10.00 uur 
 

Zondag 3 november   Maaltijd van de Heer 

10.00 uur       ds. Eline van Iperen uit Ugchelen 

Organist        Gert de Jong 

1e Collecte        Voor de Diaconie / Artsen zonder grenzen 

2e Collecte       Voor de Kerk 

Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 

15.00 uur Berkumstede H.A. ds. At Kramer 

Pianist        mw. Ton Wismeijer 

 

Zondag 10 november   Belijdenis- en Top 2000 dienst 

10.00 uur       ds. Marijn Rohaan 

Organist        Gert de Jong 

1e Collecte        Voor de Kerk 

2e Collecte       Voor de Diaconie 

Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 

 

Zondag 17 november   Afscheidsdienst ds. Marijn Rohaan 

10.00 uur       koffie en thee staan klaar 

10.30 uur       ds. Marijn Rohaan 

Organist        Robert Helder 

Muzikale medewerking   Hoofdhofkoor, D-Vote, Amicanto en het 

          Top 2000-koor  

1e Collecte       Voor de Diaconie / Stichting De Bondgenoot 
2e Collecte        Voor de Kerk 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 

 

Zondag 24 november   Eeuwigheidszondag 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

10.00 uur       mw. Desiree Lips 

Organist        Gert de Jong 

Muzikale medewerking   Jeroen van Dijk, cello en Rick Hasselman, gitaar  

1e Collecte       Voor de Kerk 

2e Collecte        Voor de Bloemen 

Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Zondag 3 november a.s. kunt u ds. Eline van Iperen (1960), tel. 055-
8438214, uit Ugchelen als predikant verwachten. Zij is sinds 2019 
predikant in de Bronkerkgemeente in Ugchelen.  
Daarvoor heeft zij gestaan in de gemeente Asten-Someren. 
 

Mw. Desiree Lips-Makken (1955) uit Berkum/Zwolle, tel. 06-42841201 zal 
voorgaan in de dienst van zondag 24 november a.s.. Mevrouw Lips is in 
onze gemeente Coördinator van het Kernteam Pastoraat.  
Tot 2016 heeft zij als kerkelijk werker in de Protestantse Kerk van Meppel 
gewerkt.  
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
 
 
 
 

 
BEHOEFTE AAN GESPREK? 
 

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even 
bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers 
om een afspraak te maken.  
 

De contactgegevens staan hieronder vermeld: 
 
Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl 
Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl 
Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com 
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com 
 
 

mailto:desireelips@kpnplanet.nl
mailto:alice-tanis@planet.nl
mailto:minyveenema@gmail.com
mailto:mcjwagteveld@outlook.com
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UIT DE GEMEENTE 
Met een gezellige Pub quiz en een mooie gemeentezondag, zijn we het 
kerkelijke seizoen begonnen. Nog een korte foto-terugblik voor wie er niet 
bij kon zijn: 
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Op zondag 13 oktober namen we als gemeente afscheid van Jan Bartels 
als ouderling-kerkrentmeester. We danken hem voor 7 jaren ambtswerk 
en zijn blij dat hij in de tuingroep en in het bezoekwerk actief blijft in de 
gemeente.  
Gerard Gerritsen werd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester 
bevestigd. Hij zal de Kerkenraadsvergaderingen bezoeken en zijn eigen 
taken blijven uitvoeren als secretaris van het Kernteam Beheer en 
Financiën. Veel zegen daarbij.  
De dienst stond in het teken van het Groene Kerk zijn. We hebben 
kennisgemaakt met de ideeën van postgroei, aan de hand het boek ‘Er is 
leven na de groei’ van Paul Schenderling.  Tegenover economische groei, 
stelt hij een leven van genoeg.  En het perspectief van een mooier, beter 
en vervulder leven, is zijn boodschap. Zijn inspiratie hiervoor put hij uit de 
Bijbel. 
 

Kerk met Stip 
Op donderdag 24 oktober jl. kwamen Christa Bloemert forensisch 
therapeutisch werker, en Maaike Broeksema diaconaal pastor, vertellen 
over het verblijven en werken in de PI (penitentiaire inrichting) in Zwolle. 
Zij vertelden met liefde en enthousiasme over het dagelijkse leven van en 
met mensen wier leven voor kortere of langere tijd is stilgezet.  En hoe 
belangrijk het voor de mensen ‘binnen de muren’ is dat er ‘buiten’ 
mensen zijn die aan hen denken.  
 

Gemeente avond 
Om de gemeente te informeren en te betrekken bij de overwegingen met 
de Ichthuskerk en het beroepingsproces was er op 31 oktober een 
gemeenteavond. 
 
Meeleven met 
We leven mee met wie bestralingen 
ondergaan en met wie herstellende zijn 
en een nieuwe weg zoeken na genezing.  
 
We bidden voor wie hun levenstijd korter 
voelen worden, en voor hun naasten. 
We zijn dankbaar met wie na een 
periode van ziekte weer opknapt.  
 

 
 
 



7 
 

 

In het ziekenhuis in Harderwijk is een etalage met kunstwerken en daarbij 
staat de spreuk: Mensen die gezond zijn willen 1001 dingen,  mensen die 
ziek zijn willen maar één ding. 
Jezus zegt: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken 
wel.’  Daarin hoor ik de boodschap: Jezus is er juist voor wie Hem nodig 
heeft. Dat we daarop vertrouwen mogen. 
 

Bij enkele diensten 
Op 10 november is er een heel bijzondere dienst. Vier jonge mensen 
zullen belijdenis van hun geloof doen.  
Deze dienst is een Top-2000 dienst die is voorbereid door de belijdenis-
kandidaten en de Top-2000 band.  
De liederen in de dienst zijn gekozen op basis van reacties uit de 
gemeente op de vraag: Welk lied was voor jou van grote betekenis op 
een levensmoment? 
 
 

 
 

Op 17 november zal ds. Marijn Rohaan afscheid nemen als predikant van 
de Hoofdhof. De uitnodiging voor deze afscheidsdienst vindt u in dit 
Mededelingenblad.  
Er is vanaf 10.00 uur koffie, en de viering begint om 10.30 uur.  

Zondag 10 november ‘24 
Top-2000 dienst 

 
Vier jonge mensen doen 
belijdenis van hun geloof 

 
PG De Hoofdhof 

10.00 uur 
 

Van harte welkom! 
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D-Vote, het Hoofdhofkoor, het Top-2000-koor en Amicanto zullen 
medewerking verlenen aan  de dienst. Na de dienst is er een borrel. We 
eindigen deze morgen met een gezellige gezamenlijke lunch, waar ik u 
hoop te ontmoeten.  
Voor de kinderen is er ook een mooi programma, zie de uitnodiging 
hieronder. 

 

 
 

Ik neem ook graag afscheid van de kinderen van de Hoofdhof en van 
Land van Verwondering. Voor hen is er onder de kerkdienst een vlieger-
maak-workshop. Deze wordt gegeven door Riks van Space-art.  
Zie www.space-art.nl  
 

De vlieger is een symbool dat past bij afscheid en bij geloof.  
Hoe? Dat gaan we ontdekken op 17 november. Hopelijk ben jij er bij. 

 
ds. Marijn Rohaan 

http://www.space-art.nl/
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Op 24 november is het Eeuwigheidszondag 
Het is een goede en waardevolle gewoonte om op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar de namen te noemen van gemeenteleden die in het 
afgelopen jaar zijn overleden.  
We willen hun naam gedenken in het licht van Gods liefde tijdens de 
dienst van 24 november a.s. .  
De betrokken families krijgen, via het correspondentieadres, allen een 
uitnodiging voor deze dienst die om 10.00 uur zal beginnen.  
Jeroen van Dijk en Rick Hasselman zullen een muzikale bijdrage leveren 
met cello en gitaar.  
Heeft u als lid van de Hoofdhof iemand in uw naaste omgeving die in het 
afgelopen jaar is overleden en die u graag genoemd wil hebben?  
Geef dit dan vóór 10 november door aan Desiree Lips, tel. 06-428 12 01. 
Natuurlijk is er ook weer de gelegenheid voor iedereen om een kaarsje 
aan te steken voor wie zo node worden gemist.  
 

In de komende tijd 
Op 14 november bent u van harte uitgenodigd voor een avond over 
breuklijnen in de familie. Ds. Annette Melzer zal deze avond inzichten 
delen over familieverhoudingen en wat daarin gebeurt. Waardevolle 
inzichten voor iedereen, omdat ieder mens deel is van een familie-
systeem. Ook als er geen breuken in je familie zijn is deze avond 
geschikt om te bezoeken.  
 

 
Deze avond is een initiatief van Desiree Lips en Marijn Rohaan 



10 
 

 

HOE BEVALT HET IN HET ZIEKENHUIS IN HARDERWIJK? 
Van veel mensen heb ik de vraag gekregen hoe het in het ziekenhuis in 
Harderwijk bevalt.  
Graag vertel ik u iets meer over mijn afgelopen periode. 
Ik heb een heel fijne start gemaakt in het ziekenhuis. Het voelt als een 
voorrecht om na 12/5 jaar gemeentewerk het werkveld van de 
gezondheidszorg te betreden en van betekenis te mogen zijn voor 
patiënten en medewerkers.  
Als geestelijk verzorger spreek ik met patiënten, neem ik deel aan 
multidisciplinaire overleggen, ben ik betrokken bij het palliatieve team en 
verzorg ik vieringen.  
 
De afgelopen periode was voor de Hoofdhoffers een wat onduidelijke, 
heb ik gemerkt. Is Marijn er nog of is ze al weg? In oktober en tot aan 
mijn afscheid werkte ik op twee plekken. Zo kon ik in het ziekenhuis 
worden ingewerkt, en daarnaast mijn werk in de gemeente afronden.  
Er stonden nog belangrijke dingen op het programma: de voorbereiding 
op de belijdenisdienst, de gezinsmaaltijd van Land van Verwondering, de 
lezing over breuklijnen in de familie. Ook het zo goed mogelijk 
overdragen van mijn taken in het Kernteam Eredienst was belangrijk.  
 
Als gezin zullen we ons in de periode na mijn afscheid laten over-
schrijven naar een andere gemeente. Ik blijf het Mededelingenblad van 
de Hoofdhof lezen, om van een afstandje het reilen en zeilen van de 
gemeente te volgen, en ga nog graag jaarlijks bij jullie voor. 
 
Iedereen, die niet bij mijn afscheid op 17 november aanwezig kan zijn, wil 
ik op deze plek alvast heel erg bedanken. Dankjewel voor de fijne 
contacten en voor de samenwerking bij diverse gemeenteactiviteiten. 
Dankjewel voor het delen van geloof en voor het dichtbij mogen komen 
op momenten van kwetsbaarheid en rouw. Dankjewel voor alle 
geschonken vertrouwen.   
Ik kijk terug op vijfeneenhalf jaar waarin we kostbare momenten hebben 
mogen meemaken met elkaar. 
Desiree Lips heeft mijn pastorale werkzaamheden overgenomen. Laat 
het haar, of een van de andere ambtsdragers weten, wanneer  u iemand 
wilt spreken. 
Nogmaals dank voor alles. En het ga u/jullie goed.   
Vaya con Dios en à Dieu! 
 

ds. Marijn Rohaan 
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 EINDIGHEID 

 
 

Geef,  o Heer, dat  onze namen, 

in uw licht te lezen zijn  …… 

zoals lijnen in de ramen 

door het zonlicht leesbaar zijn. 

 

Als de dag dreigt weg te dromen, 

als de nacht zich binnendringt 

en niet aan het licht doet komen 

dat Gij ons bestaan doordringt….. 

 

Schrijf dan onze namen over 

met uw stift van louter licht, 

laat de letters – ach hoe pover – 

lijnen zijn van Uw gezicht. 

 

 

 

Straal vandaag door alle ramen 

met uw zomerzonneschijn. 

Heer, dan zullen alle namen 

in Uw licht te lezen zijn. 

 

André Troost 
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UITNODIGING 
 
Zwolle, oktober 2024 
 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Op zondag 17 november a.s. zal ds. Marijn Rohaan afscheid nemen als 
predikante van de Hoofdhof-gemeente te Berkum. 
Ruim 5 jaar is zij voorganger geweest in onze gemeente. 
Marijn gaat als ziekenhuispredikant/geestelijk verzorger werken in het St 
Jansdal te Harderwijk. 
 
De kerkenraad van de Hoofdhof gemeente nodigt u van harte uit deze 
dienst bij te wonen. 
De dienst begint om 10.30 uur in de Hoofdhof, Kerkweg 26, 8024 AN te 
Berkum-Zwolle. 
Marijn gaat zelf voor in deze dienst. 
Er is gelegenheid een kort woord tot Marijn te richten. 
Wilt u hiervan gebruikmaken, stuur dan een mail naar onderstaand 
mailadres. 
 
Vanaf 10.00 uur staat de koffie/thee klaar. 
 
Na afloop van de dienst heffen wij het glas op Marijn. 
Daarna lunchen wij samen als gasten en gemeente. 
Als u bij de lunch wilt aansluiten, laat het ons dan even weten. 
 
Wij verwelkomen u graag op de 17e. 
 
Met een hartelijke groet, 
 
Theo Zijlstra, voorzitter kerkenraad 
Johan Neuteboom, scriba 
 
Reacties naar hoekstrajo@live.nl 
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AFSCHEIDSCADEAU  
Bij een afscheid hoort een cadeau! 
Namens de hele gemeente willen we Marijn tijdens de afscheidsdienst op 
17 november een cadeau aanbieden. Wilt u hieraan bijdragen, dan kan 
dat op de volgende manieren. 
- Gebruik de link in de wekelijkse nieuwsbrief; 
- Maak zelf een bedrag over op rekeningnummer        
     NL71RABO0377350893,  
     t.n.v. De Hoofdhof, met vermelding cadeau Marijn. 
- Deponeer een envelopje met contant geld in de doos in de hal. Dit kan     
     op zondag 27 oktober, zondag 3 en 10 november. 
 
Samen met de kerkenraad zorgen wij voor een passend aandenken voor 
Marijn. 
Alvast bedankt voor uw gift! 
 
AFSCHEIDSLUNCH  
Na de afscheidsdienst op 17 november willen wij Marijn als gemeente 
een lunch aanbieden, waarvoor u als gemeentelid ook hartelijk wordt 
uitgenodigd.  
Om onze saamhorigheid te benadrukken zou het fijn zijn als u iets zou 
willen maken, bijvoorbeeld een salade, wraps of hartige taart.  
Voor soep en broodjes wordt gezorgd.  
Wij hopen op uw creatieve bijdrage! 
 
Om goede inkopen te kunnen doen, is het nodig dat u zich opgeeft voor 
de lunch via onderstaande gegevens. Hier kunt u ook uw bijdrage aan de 
lunch opgeven.  
Alvast bedankt! 
 
Els Pierik  
Pierikroos@hotmail.com   
038-4540592  
 
Namens de voorbereidingscommissie,  
Joke Hoekstra 
Els Pierik  
Jantine Kramer 
 
 
 

mailto:Pierikroos@hotmail.com
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VAN DE DIACONIE 
In de maand november 2024 doet de Diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 

Zondag 3 november a.s.  / Artsen zonder Grenzen 
Mensen in crisissituaties kunnen terecht bij Artsen zonder Grenzen. De 
teams geven wereldwijd medische zorg aan slachtoffers van conflicten, 
natuurgeweld of ziekte-uitbraken, zodat zij de zorg krijgen die ze nodig 
hebben. Ieder mens, ongeacht huidskleur, geloof of politieke overtuiging, 
heeft recht op medische zorg. Daar zet Artsen zonder Grenzen zich voor 
in, elke dag weer opnieuw. www.artsenzondergrenzen.nl 
 

Zondag 10 november a.s. / Eigen Diaconie 
 

Zondag 17 november a.s. / Stichting De Bondgenoot in Barneveld 
De Bondgenoot is een spirituele zorg-leefgemeenschap. Zij wil een 
tijdelijke plek van twee jaar bieden aan mensen die gemotiveerd zijn om 
zich te heroriënteren en hun leven opnieuw vorm te geven. Sinds de 
oprichting in 1987 hebben veel mensen een nieuwe start gevonden op de 
Bondgenoot. Dankbaar vervolgden ze zelfstandig hun verdere 
levensweg. www.bondgenoot.nl 
 

Zondag 24 november a.s. / Bloemen 
De tweede collecte is bestemd voor de Bloemen. 

                                                                                    Miny Veenema , 
tel.06 48945700 

 

Van de penningmeester 
In de afgelopen jaren heeft de Diaconie al veel mooie doelen mogen 
steunen dankzij uw hulp. Het goede nieuws is dat we op dit moment 
ruimte hebben om nog meer doelen financieel te ondersteunen. 
In de week van 16 oktober jl. hebben we een bijdrage geleverd van          
€ 2.500,00 aan actie Giro 555 voor alle slachtoffers in het Midden-
Oosten. 
Weet u een mooi doel  dat wij als Diaconie extra kunnen steunen? Laat 
het ons weten. 
De opbrengsten van de collectes worden vermeld in het Mededelingen-
blad onder de rubriek ‘Collecte-Opbrengsten’. Elke collecte wordt vanuit 
de reserves opgehoogd tot een bedrag van € 400,00. 
 

                                                                                    Gerdine Bakker, 
diaconiehoofdhof@gmail.com 

 

http://www.artsenzondergrenzen.nl/
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DANKDAGMAALTIJD 

U bent van harte welkom om samen de Dankdagmaaltijd te vieren.  

Deze maaltijd vindt plaats op woensdag 6 november om 17.30 uur in 

de Hoofdhof. 

Na de maaltijd vertelt Martin Zoer van KerkinActie ons meer over ons 

project Bethania: 

Dagopvang voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië 

  

U kunt zich tot dinsdagavond 5 november opgeven via de intekenlijst in 

de kerk of door een mail te sturen naar ondergetekende.  

Een telefoontje kan ook. Graag de voicemail inspreken als er niet wordt 

opgenomen. 

 

Een maaltijd kan niet zonder koks! 
Bent u bereid voor een aantal mensen een rijstschotel te bereiden?   
In dat geval kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Namens de commissie ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser  

inekenv@gmail.com; 06-29525659 

mailto:inekenv@gmail.com
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HET ONTMOETINGSCAFÉ 
Vrijdag 15 november ‘Het Ontmoetingscafé’.  
Iedereen is welkom vanaf 20.30 uur. 
We nodigen jullie hierbij, gasten van de Ichthuskerk en de Hoofdhof, van 
harte uit op vrijdag 15 november aanstaande. 

Met vriendelijke groeten, 
          gastheer resp. gastvrouw Ontmoetingscafé 

 

 
 

OPEN KERKMIDDAG 
Rondom de zuidelijke Andes 

 
Met veel plezier nodigen we u uit voor de Seniorenmiddag op woensdag 
13 november a.s. georganiseerd door de Ichthuskerk en de Hoofdhof. 
 
Deze Open Kerkmiddag begint om 15.00 uur en vindt plaats in De 
Hoofdhof. 
Het programma van deze middag wordt verzorgd door Bé Snijders.  
Hij neemt u mee naar de Zuidelijke Andes. 
 

In de pauze is er een kop koffie of thee in de hal. 
 

Aan het eind van de bijeenkomst serveren we een drankje en een hapje. 
Iedereen is van harte welkom! 
 

Namens de Seniorencommissie van de Ichthuskerk en  
de Diaconie van De Hoofdhof 

 
Hebt u vervoer nodig wilt u dat dan even doorgeven. 
Ichthuskerk:  Jan de Lange (tel. 06-13332180) of  

   Jenny Petter (tel. 06-51676592) 
Hoofdhof:  Anne Schippers (tel. 038-4536880) of  

   Bart ten Have (tel. 038-4212926) 
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“RONDOM DE ZUIDELIJKE ANDES”     
In een Audiovisuele show met bijzondere foto’s en filmfragmenten 
voorzien van bijpassende muziek neem ik het publiek mee naar 
Patagonië, de Atacamawoestijn, zoutvlaktes en kleurrijke bergen.                                                        
Als toegift ziet u de Iguazú watervallen. 
 

  

 
 

Een audiovisuele show met beelden van: 
a. Patagonië: Torres del Paine en Perito Moreno Gletsjer                        

(Chili en Argentinië) 
 

b. De Atacamawoestijn met geisers, lagunes en zoutvlaktes                
(Chili en Bolivia) 

 

c. Authentieke plaatsjes met kleurrijk berglandschap                              
(Noord Argentinië) 

 

d. De Iguazú watervallen op de grens van Argentinië, Brazilië en  
Paraguay   
 

 

                                                                                             
Bé Snijders   
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Zondag 10 november 2024  

15.00 uur 
De Hoofdhof 

 
 

REQUIEM VAN GABRIEL FAURÉ 
door het Vrouwenkamerkoor HERA o.l.v. Raghna Wissink 

en het Lunette Saxophone Quartet 
 
Op 10 november klinkt in Berkum het bekende en geliefde Requiem van 
Gabriel Fauré. Een sfeervol en troostrijk werk dat rust biedt en hoop geeft 
aan nabestaanden en geliefden in tijden van verdriet.  
Muziek die ons tot inkeer brengt en ons het kleine en grote geluk van de 
wereld laat zien.  
In deze periode rond de laatste zondag van het kerkelijk jaar voelen we 
ons extra verbonden met de mensen die ons zijn voorgegaan.  
 
Luc Geraats maakte het arrangement voor de unieke combinatie van 
vrouwenstemmen en saxofoon-kwartet.  
De uitvoerenden in deze bijna kamermuziekachtige bezetting zijn het 
Vrouwenkamerkoor Hera o.l.v. Raghna Wissink, en het saxofoonkwartet.  
 
Het werk van Fauré wordt vervlochten met enkele sfeervolle composities 
waarin u het kwartet en Hera ook zelfstandig kunt horen. Het koor en het 
kwartet zien er enorm naar uit het Requiem opnieuw te mogen uitvoeren, 
in de fijne akoestiek van de Hoofdhof.  
 
Kaarten kunt u verkrijgen bij de kassa of zijn te bestellen online op 
www.muziekmeteenplus.nl/kaarten   
Toegangsprijs € 17,50 incl. consumptie. Jongeren t/m 16 jaar € 7,50. 
 
U / jij komt toch ook? Heel graag tot ziens op 10 november 2024.  
 

Namens het bestuur van Muziek met een Plus, 
Andries Westerholt, Peter Bareman,  
Peter van Zwieten, Jaap Drupsteen,  
Mark Heideveld en Jaap Wagteveld 

 
 
 

http://www.muziekmeteenplus.nl/kaarten
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OOST- EUROPA NIEUWS  
 
AFSCHEID                                                                                                  
Dit is het laatste Oost-Europa Nieuws dat wij voor u schrijven. 
Herinneringen aan 45 jaar actief meeleven met hulpbehoeftigen in Oost-
Europa komen voorbij. Dankbaarheid overheerst.   

 

Afgelopen september is in overleg met de Diaconieën van onze kerken 
besloten om per 31 december 2024 onze commissie op te heffen. Om 
twee redenen: bijna alle betrokken landen zijn inmiddels bij de EU en 
minder hulpbehoeftig geworden. En daarnaast de veroudering van de 
leden van onze commissie. Oekraïne zal in deze moeilijke situatie wel 
ons aller aandacht houden. Ook het arme en kwetsbare Moldavië kreeg 
via kerken nu al meer aandacht. 
 
Onze commissie werd op 29 mei 1979 opgericht door de kerkenraad van 
de voormalige Emmaüskerk. In die communistische tijd zijn veel mensen 
vanuit Berkum en omstreken op pad geweest om mensen daar te 
bemoedigen en financieel en materieel te ondersteunen. Historische 
tijden maakten zij mee: het neerhalen van het IJzeren Gordijn en het 
ontstaan van nieuwe landen. Toen de communistische overheersing 
verdween, veranderde daarmee ook onze hulp. Vrachtwagens vol 
noodhulp passeerden daarna ongemoeid de grenzen van de voorheen 
bezette landen. Meer dan 30 vrijwilligers hielpen mee om goederen te 
verzamelen, te sorteren en in de grote vrachtwagens te laden. Onderwijs 
had ook een hoge prioriteit en er kwamen jongeren om te leren printen en 
orgels te bouwen.  
In 1991 trokken 2 jonge jeugdleidsters 3 maanden door Roemenië om 
cursussen kinderwerk te geven. De Stichting Kinderwerk Oost- Europa 
Nederland (KOEN) werd opgezet die nu in vijf landen Vakantie Bijbel 
Weken (VBW) organiseert. In 2015 is het werk verzelfstandigd en 
volledig overgedragen aan st. KOEN Oost-Europa. Jaarlijks nemen circa 
32.000 kinderen hieraan deel. Van 1997 tot 2017 hielp een bouwploeg 
van zowel mannen als vrouwen jaarlijks bij het restaureren van door de 
overheid teruggekregen, uitgeleefde gebouwen. Aan de meeste projecten 
gaf onze overheid 50% subsidie. Het werk was na twee weken niet af, 
maar zij leerden van de hardwerkende bouwploeg wel dat zijzelf ook het 
initiatief konden nemen om het af te bouwen. Zoals duidelijk zal zijn, kon 
dit werk alleen maar plaatsvinden met de hulp van velen.  
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Dank voor de vele bijdragen van kerken en diaconieën in en buiten 
Zwolle, van KerkinActie, Stichting Open Doors, Stichting HOE, EO-
Metterdaad, Nederlands Bijbel Genootschap, bedrijven, transport-
ondernemingen, ziekenhuizen, scholen en vele particulieren.  
Dank aan hen die goederen beschikbaar stelden, opslagruimte 
aanboden, goederen sorteerden, in de ruimte onder Het Refter of bij de 
kraam handwerk en kristal aanboden, voorlichting gaven, machines 
repareerden en vele kilometers reisden. Dank aan de vele dames die in 
de loop der jaren veel gebreid hebben, twee ervan waren zelfs honderd 
jaar.   
  
Met de giften die we dit jaar ontvingen konden we tot nu toe het 
onderwijsproject voor Roma in Servië ondersteunen. We maakten 
geld en goederen over naar de Stichting Oekraïne Projecten die voedsel 
kocht om te verdelen onder de allerarmsten in dat door oorlog getroffen 
land en we konden de kerkelijke gemeente van Aita Medie in Roemenië 
helpen met een bijdrage omdat hun bankrekening gehackt was.  
 
Afsluitend bedanken we allen die jarenlang met grote betrokkenheid zich 
ingezet hebben voor hulp aan Oost-Europa. In de afgelopen 45 jaar zijn 
meerderen van hen inmiddels overleden. Wij denken met respect en 
dankbaarheid aan hen en de vele andere vrijwilligers terug. Vaak hebben 
we samen Gods nabijheid ervaren in moeilijke uren, staande voor de 
grens, goede en minder goede herinneringen gedeeld. Gehuild en 
gelachen en altijd weer Psalm 121 gezongen, gebeden voor elkaar, soms 
in een vreemde taal.  
  
Wilt u meer weten over ons werk:  
er zijn nog enkele exemplaren van het magazine “Hulp aan Oost-Europa 
in woord en beeld vanuit Zwolle/Berkum 1975-2017” verkrijgbaar bij 
onderstaande bestuursleden.  
 
Naast het werk van onze commissie leest u daarin ook over de stichting 
Woonwagenzending, die in de loop der jaren in de Romakampen in 
Roemenië woningen en kerkjes heeft gebouwd en over de stichting 
Tsjernobyl-kinderen, die vanuit de Ichthuskerk jarenlang kinderen uit Wit-
Rusland uitnodigde en 7 weken onderbracht in gezinnen.   
 

Tot slot een hartelijke groet van  
Dineke Rohaan, Jan Flokstra  

en Herman Lammersen  
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Help mee vluchtelingen een thuis te geven 
 
De asielopvang is vastgelopen. Er zijn onvoldoende opvangplekken voor 
asielzoekers. Tegelijkertijd verblijven meer dan 16.000 statushouders, 
erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning, in asielzoekerscentra. 
Zij hebben recht op een woning, maar wachten vaak lang op een nieuw 
thuis.  
 
De Thuisgevers  helpen statushouders versneld aan een nieuw bestaan 
door hen te huisvesten via maatschappelijke initiatieven. Dankzij tijdelijke 
woonplekken voor minimaal zes maanden kunnen statushouders aan 
hun nieuwe leven in Nederland beginnen. Zo ontstaat er ook ruimte in 
asielzoekerscentra voor mensen die in afwachting zijn van hun 
asielprocedure.  
 
Doet u ook mee? Kijk eens rond of u ruimte beschikbaar kunt stellen 
(eventueel na verbouwing), en meld u aan bij de Thuisgevers 
(https://dethuisgevers.nl) .  
Er zijn inmiddels al meer dan 600 mensen geholpen. 
 
Laten we de handen uit de mouwen steken, gevoed door de Bijbelse 
roeping om er te zijn voor de vreemdeling, zoals in Ruth 2: 19 waar 
Naomi tegen Ruth uitroept over Boaz: “Gezegend degene die zo goed 
voor jou geweest is!” 
 
De Thuisgevers in het kort 
-  Het gaat om erkende vluchtelingen, statushouders die al aan de     

gemeente gekoppeld zijn. 
-  De eigenaar van een pand maakt met de burgerlijke gemeente 

afspraken wie u kunt huisvesten en voor hoelang. Hiertoe sluit u een 
samenwerkingsovereenkomst. Dat betekent dat de statushouders 
geen huurder worden en na afloop van de afgesproken periode de 
locatie zonder meer weer beschikbaar is. 

-  Daarna neemt de gemeente de huisvesting over (plaatsing in (een) 
definitieve woning(en) in de gemeente. 
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-  Voor de tijdelijke huisvesting is geld beschikbaar van het COA.  
-  De periode is een half jaar tot een jaar, afhankelijk van hoe snel via de  

gemeente een definitieve plek kan worden gevonden. 
-  De betreffende statushouders behouden nog een half jaar recht op de 

vergoedingen van het COA (eetgeld, medische verzekering). 
-  Vanuit de Thuisgevers is begeleiding beschikbaar om het initiatief te 

helpen starten, bijvoorbeeld bij gesprekken met de burgerlijke 
gemeente. 

-  Voorbeelden: een leegstaande bedrijfswoning, een stukje grond waar 
tijdelijke porto-cabins worden geplaatst, erfgenamen die de verkoop 
van het ouderlijk huis een tijdje uitstellen, mensen die tijdelijk in het 
buitenland verblijven, etc. 

 
De Thuisgevers is mede opgericht door de Protestantse Kerk in 
Nederland. 
 
Heel veel dank voor uw betrokkenheid! 
 

 
 

 
 

DUURZAME TIP 
 
 

Planten die het niet goed doen hoeft 
u niet weg te gooien.  
Het Plantenasiel in Zwolle knapt ze 
op en geeft ze een nieuw thuis.  
Ze verkopen ook stekjes voor € 1,00 
per stuk.  
Nieuwe planten kopen kan dus ook 
ergens anders dan in een tuincentrum!  

 

U vindt het Plantenasiel bij Stichting Focus.  
Normaal aan de Zerboltstraat,  
nu tijdelijk aan de Dr. Spanjaardweg. 
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VAN DE KUNSTCOMMISSIE 
Sinds 1 oktober hangt er weer nieuw werk in de hal van de kerk en de 
aanpalende ruimtes gedurende drie maanden.  
Deze keer van Margaretha Leskens-Mulder. 
Ze was één van de personen die deelnam aan het project “iedereen kan 
schilderen”, wat bij ons in de hal heeft gehangen in de voorgaande 
periode. 
Ze woont in Berkum en schildert al heel lang. Ze heeft vele cursussen 
gevolgd en de vrije academie. Ze is nu in opleiding voor docent. 
Ze maakt mooie werken die vaak gaan over mensen en natuur.  
Meer gegevens vindt u in de tekst in de houder. 
 
Ook in de kerk is nieuwe kunst te zien. Dat zijn andere werken van 
Rosier. 
Geniet van beide exposities. 

Namens de Kunstcommissie, 
Jan Flokstra 

 
MICHAËLSVIERINGEN EN – VESPERS 
Dit najaar openden we in de Michaëlsvieringen en -vespers weer het rijke 
boek met de Psalmen. Het is voor de vierde keer dat wij dit doen.  
‘Van de Korachieten’ (NBV21). Dit opschrift slaat waarschijnlijk op de 
zingende priesterkoren die de liturgie gaande hielden door te klagen en 
te loven. En, of zij er zich bewust van waren of niet: telkens wordt de 
enkeling in verband gebracht met God, en met dingen die alle mensen 
treffen.  
Ja, psalmen kun je hoogst individualistisch lezen en zingen, maar ze zijn 
nooit egoïstisch. Binnen een psalm wordt voortdurend ‘gereflecteerd’ op 
het verlangen van een enkeling om verbonden te mogen blijven met God, 
en met elkaar of anderen: bondgenoten, lotgenoten. 
 
03-11  17.00 uur Voorganger ds. Ad Geerling, Psalm 90 
10-11  17.00 uur Voorganger ds. Margo Jonker, Psalm 91  
17-11  17.00 uur  Voorganger ds. Nelleke Eygenraam, Psalm 92 
24-11   17.00 uur Voorganger ds. Marjanne Dijk,  

Eeuwigheidszondag Cantate 
 
 

Christa van Stappen 
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KAARTEN IN DE HOOFDHOF  
U heeft ze vast al gezien. Een rek vol met mooie 
handgemaakte kaarten voor diverse 
gelegenheden. 
Gemaakt door Dinanda Stoeten en Marja 
Beltman.  
 
De kaarten kosten € 1,00 per stuk, waarvan  
€ 0,50 besteed wordt aan een goed doel. 
Jaarlijks wordt een goed doel bepaald voor de 
opbrengst. Op dit moment gaat de opbrengst 
naar Theo en Sharon Sikkema, die voor “Jeugd 
met een opdracht” werkzaam zijn in Zuid-Afrika.  
Sharon werkt hier met zwangere vrouwen en 
Theo met jongeren.  
 
Wij als de Hoofdhof kunnen ook zelf een nieuw 
doel bepalen.  
Heeft u ideeën voor een goed doel. Laat het ons 
dan weten. Dan kunnen we in januari gaan 
bekijken wat de mogelijkheden zijn.  
 
Heeft u nog wensen voor andere type kaarten? 
Ook dat kunt u doorgeven.  
 

Marja Beltman (aabms@live.nl) of  
Ineke Neuteboom-Visser (inekenv@gmail.com) 

 
 

WORKSHOP KERSTBAKJES MAKEN 
Op vrijdag 20 december wordt er, onder 
leiding van Gerda Dekker, in de Hoofdhof 
een workshop ‘kerstbakjes maken’ 
georganiseerd.  
 
Aanvang 14.00 uur. Kosten voor deze 
workshop bedragen € 17,50.  

 
U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar 
ireneheideveld@gmail.com 

mailto:aabms@live.nl
mailto:inekenv@gmail.com
mailto:ireneheideveld@gmail.com
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
Hieronder het overzicht van de opbrengsten van de collecten vanaf          
8 september tot en met 20 oktober 2024; voor alle eerder gehouden 
collecten in augustus en op 1 september is een bedrag van € 4,00 per 
collecte binnengekomen, de bestemmingen vindt u in de vorige editie van 
ons mededelingenblad.  
De collecten op 15 september (tentdienst) en op 29 september 
(gemeentezondag met Ichthuskerk) worden door de Ichthuskerk 
afgehandeld. 
Dan de opbrengsten vanaf 8 september: 
 

08-sep  Diaconie  € 203,30 
08-sep  Bloemen  € 150,70 
22-sep  ZWO / Opbouw kerk in Syrië  € 230,45 
22-sep  Jeugd  € 115,90 
06-okt  Kerk  € 153,20 
06-okt  Diaconie  / Kerk en Israël  € 149,05 
13-okt  Diaconie / Youth for Christ  € 183,15 
13-okt  Kerk  € 185,45 
20-okt  ZWO / Hulp boeren in Indonesië  € 164,50 
20-okt  Bloemen  €   91,00 
 

Er zijn naast de collecten nog andere giften ontvangen: 
- opbrengst koffiebussen: € 65,10;  
- voor de Kerk € 50,00 en 
- voor het mededelingenblad € 25,00 
 

Hartelijk dank voor alle bijdragen! 
 

Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00           
(€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50         
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van 
de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
 

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN! 
Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren 
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte 
beschikbaar is en vervolgens te reserveren 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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AGENDA 
03-11  Michaëlsviering, Grote Kerk             17.00 uur 
04-11  Moderamenvergadering, de Hoofdhof          20.00 uur 
06-11  Open Kerk                    15.00-16.30 uur 
06-11  Dankdagmaaltijd, de Hoofdhof            17.30 uur 
07-11  Lees- en gespreksgroep, De Hoofdhof      09.30-11.30 uur 
10-11  Belijdenis- en Top 2000 Dienst, de Hoofdhof       10.00 uur 
10-11  Muziek met een Plus, de Hoofdhof                  15.00 uur 
10-11  Michaëlsviering, Grote Kerk             17.00 uur 
13-11  Open Kerk, Zuidelijke Andes, de Hoofdhof      15.00-16.30 uur 
14-11  Breuklijnen in de familie, de Hoofdhof                19.30 uur 
15-11  Ontmoetingscafé, De Hoofdhof            20.30 uur 
17-11  Afscheidsdienst ds. M. Rohaan, de Hoofdhof       10.30 uur 
18-11  Kerkenraadsvergadering, de Hoofdhof        19.30  uur 
20-11  Open Kerk                  15.00-16.30 uur 
24-11  Land van Verwondering, de Hoofdhof      15.00–16.15 uur 
24-11  Michaëlsviering, Grote Kerk               17.00 uur 
27-11  Open Kerk                15.00-16.30 uur 
 
20-12  Workshop kerstbakjes maken, De Hoofdhof       14.00 uur 
 
 
 
 
 
 
  

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 november 2024 en bevat 

gegevens over de eerste helft van december. 

 

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,  

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 18 november 2024. 

 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

