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BEHOEFTE AAN GESPREK?

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht — een bezoekje, een gesprek,
zomaar even bijpraten — dan kunt u/jij contact opnemen met één van de
ambtsdragers of predikant. U/jij mag zelf een keuze maken.

Onze contactgegevens staan hieronder vermeld:

Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl

Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com

Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com

ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149 / dsmarijnrohaan@gmail.com

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST

Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan
bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen
met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470.

KERKTELEFOON

Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met

dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3,
tel. 06-12046348.

BANKREKENINGNUMMERS

Voor de Kerk: PGB De Hoofdhof NL71 RABO 0377 3508 93
Collectebonnen: PGB De Hoofdhof NL50 RABO 0313 5432 16
Voor de Diaconie:  Diaconie PGB De Hoofdhof NL58 RABO 0387 3804 42
Voor de ZWO: ZWO Commissie PGB De Hoofdhof = NLO5 RABO 0373 7109 92
Voor de Jeugd: PGB De Hoofdhof NL71 RABO 0377 3508 93

0.v.v. Voor het Jeugdwerk
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KERKDIENSTEN

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Zondag 1 oktober
9.30 uur
Organist

Muzikale medewerking

1¢ Collecte
2¢ Collecte
Jeugd

Zondag 8 oktober
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

28 Collecte
Jeugd

Zondag 15 oktober
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte

Jeugd

Zondag 22 oktober
9.30 uur

Organist

1¢ Collecte

2¢ Collecte
Jeugd

Lectorendienst

mw. Desiree Lips, liturg

Gert de Jong

Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra
Kerk en Israél, onopgeefbaar verbonden
Voor de Jeugd

Oppasdienst en Kindernevendienst

Gemeentezondag

ds. Marijn Rohaan

Jan Post

ZWO [/ Missionair Werk: Pioniersplek brengt
kerk naar de mensen toe

Voor de Diaconie

Oppasdienst en Kindernevendienst

ds. Hans Bouma uit Kampen

Jan Post

Voor de Kerk

Voor de Diaconie / Bartiméus Fonds
Oppasdienst en Kindernevendienst

ds. Jaap van Slageren

Robert Helder

ZWO: Kerk in Actie: Indonesié: Sterke vrouwen
in de kerk

Voor de Kerk

Oppasdienst

Voor de kinderen van de basisschool hangt er

in de hal een tasje klaar met een kleurplaat en

andere materialen.


http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 29 oktober Maaltijd van de Heer

9.30 uur ds. Marijn Rohaan

Organist Gert de Jong

1¢ Collecte Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle
2¢ Collecte Voor de Kerk

Jeugd Oppasdienst

Voor de kinderen van de basisschool hangt
er in de hal een tasje klaar met een
kleurplaat en andere materialen.

15.00 uur Berkumstede H.A ds. W.P. Ferguson uit Zwolle

B1J DE DIENSTEN

Gastpredikanten

Op zondag 15 oktober a.s. hoopt ds. Hans Bouma uit Kampen voor te
gaan in een ‘Verhaaldienst'.

Hans Bouma (1941) is geboren in Tilburg. Hij studeerde theologie aan de
Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij was gemeentepredikant in de
gemeenten Heerhugowaard, Hilversum en Noordeloos en werkte in de
periode 1986-1999 als uitgever bij Kok in Kampen.

Ds. Hans Bouma geniet landelijke bekendheid als schrijver, dichter en
spreker.

Ds. Jaap van Slageren uit Zwolle/Berkum, tel. 452 93 53, zal zondag
22 oktober a.s. voorgaan. Hij is emerituspredikant.

Ds. Van Slageren was van 1963-1974 missionair predikant in Kameroen.
Daarna in de Bijlmermeer, Amsterdam, in Slochteren en Kolham. Tevens
was hij secretaris van de Nederlandse Zendingsraad en docent
Missiologie en Godsdienstwetenschap aan de Theologische Faculteit van
Brussel.

Ds. W.P. Ferguson (1948) uit Zwolle, tel. 457 89 98, is de voorganger op
zondag 29 oktober a.s. ’'s middags bij de Viering van het Heilig Avondmaal
in Berkumstede.

Ds. Ferguson heeft in de gemeenten Spannum-Edens-Kubaard
(Friesland), Terborg, Ridderkerk, Slikkerveer en Alblasserdam gestaan. Hij
is sinds 2013 met emeritaat.

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder



EEN VERHAAL VOL VRAGEN

Laatste vragen aan God

Er zijn van die vragen die je als gelovige maar blijven achtervolgen,
dwarszitten, in het nauw drijven. Ingrijpende, pijnlijke, ultieme, echt
laatste, allerlaatste vragen. Vragen aan wie? Aan wie anders dan aan
Hem uit wiens handen je komt, uit wiens handen heel deze wereld komt.
Vragen aan God. Vragen als: Waarom is God ooit aan deze aarde, ook
aan ons begonnen? Heeft Hij dit initiatief nooit betreurd? Wat is de zin van
het lijden? En: Als ik hier niet meer ben, behoud ik dan mijn nhaam, mijn
diepste naam, mijn identiteit?

Stel: Ik kom in zo’'n vertrouwelijk gesprek met de Eeuwige, met God, dat ik
deze en nog andere vragen aan Hem kan voorleggen. Op zichzelf is dat
al genoeg. En of Hij mij dan antwoordt en zo ja, hoe dat antwoord dan ook
luidt — ik merk het wel. Als ik die vragen maar een keer heb mogen
uitspreken. Als ik maar door Hem gehoord ben.

Titel van deze dienst, waarin Hans Bouma samenvalt met degene die de
vragen formuleert: Een verhaal vol vragen.

Het verhaal wordt ingeleid door de poétisch-muzikale collage Altijd weer
onvoorzien.

k k ZENDINGSCOLLECTE

H er . Diaconie / ZWO collecte 8 oktober

In actle Pioniersplek brengt kerk naar de mensen toe
- _

In Nederland gaan er steeds minder |

mensen naar de kerk. Maar dat

betekent niet dat er geen behoefte

is aan zingeving.

Kerken spelen hierop in met

alternatieve vormen van kerk zijn.

Pioniersplekken vormen een nieuwe

christelijke geloofsgemeenschap

waarbij de boodschap van het

Evangelie niet losgelaten, maar op

een andere manier gedeeld wordt.

Hans Bouma
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De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken door heel
Nederland ontstaan.

Zoals Seinpost Slinge in Rotterdam: een open en betrokken community
rondom het christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken
levens, kwetsbaar en in moeiljke omstandigheden. Met verschillende
activiteiten, zondags en door de week, zet Seinpost Slinge zich in voor het
welzijn in de wijken Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.

Met uw bijdrage aan de collecte steunt u pioniersplekken en nieuwe
vormen van kerk-zijn.

ZWO Collecte 22 oktober Indonesié

Sterke vrouwen in de kerk (Wereldvoedseldag)

De lokale kerkgemeenschappen op Papoea, Indonesié, spelen een
belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden
waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren.

Veel vrouwen zijn actief
betrokken bij de ontwikkeling
van hun land en volk en
nemen sociale en pastorale
taken op zich.

Kerk in Actie ondersteunt de
kerk op Papoea voor deze
taken.

Ze kunnen een diaconale of
maatschappelijke training, een
alfabetiseringscursus of naailes volgen.

Ook geeft de kerk vrouwen via een voedingsprogramma voorlichting over
gezonde voeding.

Met uw bijdrage in de collecte steunt u de vrouwen in de kerk in
Indonesié.

Helpt u mee om deze beide collectes tot een succes te maken? Hartelijk
dank!

Namens de Diaconie en ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser



VAN DE DIACONIE
In de maand oktober doet de diaconie een beroep op u voor de volgende
collectes:

Zondag 8 oktober a.s. / Werelddiaconaat
De collecte voor de Diaconie en ZWO wordt op deze zondag bestemd
voor het Werelddiaconaat. Voor informatie zie onder ZWO.

Zondag 15 oktober a.s. / Bartiméus Fonds

De tweede collecte zal bestemd worden voor het werk van het Bartiméus
Fonds. Voor alle mensen die slechtziend of blind zijn.

Het Bartiméus Fonds doet alles om het mogelijk te maken dat mensen die
slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Want
het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je
leeft.

Zondag 29 oktober a.s. / Stichting Hart voor Zwolle

De Stichting ziet om naar eenzame, kwetsbare Zwollenaren door jongeren
(18-35 jaar) te inspireren om zich in te zetten voor deze stadgenoten.
Ruim 675 jongeren zijn van betekenis voor o0.a. maatjesproject,
groepsactiviteiten en woon-zorgprojecten.

Wilt u meer weten: zie de website van Stichting Hart voor Zwolle.

Als Diaconie van De Hoofdhof brengen wij graag bovengenoemde
collecten onder uw aandacht.
Alvast hartelijk dank voor uw steun.
Namens de Diaconie,
Miny Veenema, tel. 06-48945700

VERANTWOORDING DIACONIE

Ten opzichte van de verantwoording gedaan in het septembernummer
van De Hoofdhof zijn er geen nagekomen bedragen meer binnen-
gekomen, echter de opbrengst van de collecte voor de Voedselbank,
gehouden op 4 juni jl., dient alsnog te worden gecorrigeerd.

Door de penningmeester is verzuimd een gift te vermelden van € 50,00,
zodat het werkelijke eindresultaat is geworden € 386,85.

Dan nu een overzicht van de opbrengsten van de collectes gehouden in
de maand augustus en op 3 september jl. voor zover nu bekend:
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Op 6 augustus is gecollecteerd voor uw eigen Diaconie, op dit moment
kan het bedrag worden vastgesteld op € 164,80, daarnaast zijn er voor
dit doel nog een tweetal giften ontvangen van resp. € 25,00 en € 7,50.

Met betrekking tot de gehouden collecte op 20 augustus, bestemming "De
Bres" is een bedrag ontvangen van € 187,95.

Ten behoeve van het Vluchtelingenwerk in Zwolle is op 27 augustus jl.
gecollecteerd. Voor dit doel is € 285,95 via de collecte binnengekomen.
Daarnaast is er een gift ontvangen van € 60,00, zodat het totaal
ontvangen bedrag nu € 345,95 bedraagt.

Er is op 3 september een Bloemencollecte gehouden, de opbrengst van
deze collecte geeft een bedrag te zien van € 133,55.

Tenslotte dient nog te worden vermeld dat er een bedrag is ontvangen
van € 7,50 ten behoeve van het Verjaardagsfonds met als bestemming dit
jaar Stichting De Herberg in Zwolle.

Zoals te doen gebruikelijk bij een bestemmingscollecte wordt, wanneer
deze minder is dan € 350,00, het eindbedrag op dit bedrag vastgesteld
en overgemaakt naar de betreffende bestemming.

Wederom namens de Diaconie hartelijk dank voor het ontvangen van al
deze gaven, zodat financiéle steun kan blijven worden gegeven op
plekken waar hulp heel hard nodig blijft.

Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester

De schoenen van Ghandi
Mahatma Ghandi stapt op een dag in India op de trein en terwijl hij
instapt, verliest hij een van zijn schoenen. De schoen belandt viak naast
het spoor. Omdat de trein begint te rijden, kan Ghandi zijn schoen niet
meer pakken. Kalm doet hij ook zijn andere schoen uit en gooit die in de
buurt van de schoen die al naast het spoor ligt. Een medepassagier
vraagt hem verbaasd waarom hij dat doet. Ghandi glimlacht en zegt: “Die
arme man die mijn verloren schoen langs het spoor vindt, vindt nu een
paar dat hij kan gebruiken”.

Uit: ‘Openingen’van PKN
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EEN NIET ALLEDAAGSE OPROEP

Opvolging Penningmeester Diaconie PGB De Hoofdhof

ledereen is bekend met het gezegde “Er is een tijd van komen en een tijd
van gaan”.

Welnu, de tijd van gaan is binnenkort gekomen voor de zittende penning-
meester in verband met zijn plotseling afnemende gezondheid.

Om deze reden voelt de Diaconie zich genoodzaakt op zoek te gaan naar
vervanging, maar de dringende vraag is: hoe ga je dat doen in dit
tijdsgewricht?

Omdat de vraag niet eenvoudig te beantwoorden is, leggen we deze a.s.
vacature nu bij u neer als meelevende gemeenteleden van De Hoofdhof.
Ondanks alle drukte waar iedereen in meer of mindere mate mee wordt
geconfronteerd, gaat de Diaconie er vanuit dat het mogelijk is, om één
iemand, of een tweetal, te vinden die dit mooie werk kunnen overnemen.

Weet u iemand die of een tweetal dat zich betrokken voelt met dit werk,
dan kunt u ons ook bellen of mailen.
Hetis .............. dankbaar werk!

Nadere informatie is verkrijgbaar via:

de voorzitter van de Diaconie,

Miny Veenema, Eykmanlaan 23, tel.: 06-48 94 57 00,
e-mailadres: minyveenema@gmail.com

of de penningmeester,
Jan Visscher, Nijenhuislaan 139, tel.: 06-48 24 64 70,
e-mailadres: janv.diaconie@kpnmail.nl

HARTELIJK DANK

Wat een mooi bedrag mochten we onlangs ontvangen van jullie kerk voor
ons schip en onze stichting “Schipper mag ik ook eens varen”. We zijn er
heel blij mee. Het is zowel een financiéle bijdrage alsook een mentale.

We voelen ons hierdoor gesterkt.

Met vriendelijke groeten,
namens ‘Schipper mag ik ook eens varen?’
Jan van Popta
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ALLEN BEDANKT!
Lieve leden van de Hoofdhof,
Mijn stage loopt op zijn eind en ik ben heel erg dankbaar dat ik bij jullie
gemeente stage heb mogen lopen.
Jullie zijn een warme, liefdevolle gemeente waar ik mij heel erg heb thuis
gevoeld.
In het bijzonder wil ik de werkgroepen waarbij ik heb meegelopen, de
mensen waarmee ik in gesprek mocht gaan, bedanken.
Daarnaast wil ik ds. Marijn Rohaan en Desiree Lips bedanken voor hun
begeleiding.
Ik ben het afgelopen jaar gegroeid als kerkelijk werker met dank aan jullie
als gemeente.
Nogmaals heel veel dank en Gods zegen voor de toekomst.
Groet, Laura Wevers,
Stagiaire van de Hoofdhof

UIT DE GEMEENTE

Tentdienst

Op 17 september was er ondanks de regenval een prachtige opkomst
voor de tentdienst aan het eind van de Oranjeweek. Fijn dat er zoveel
mensen hielpen met klaarzetten, bakken, koffieschenken, muzikale
begeleiding en kinderwerk. Het was mooi om met zoveel Berkumers uit
zoveel kerken samen te vieren. We lazen twee verhalen uit Matthels 14,
over twee krachten: de liefde en de angst. We hoorden dat we in
vertrouwen mogen leven, en dat de liefde de grootste mag zijn!

In de gemeente gaat alles weer zijn gangetje. Het meeste is opgestart.
We proberen ons dit seizoen te beperken.
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Immers: niet het vele is goed, maar het goede is veel. Met zoveel bezige
mensen zal het beperken in de praktijk nog niet altijd meevallen, maar
laten we elkaar er aan blijven herinneren.

Binnenkort gaat de Kerkenraad ook voor de eerste keer vergaderen
volgens de nieuwe structuur. We hopen dat het vruchtbaar zal zijn.

Gemeenteweekend

Op 7 en 8 oktober zullen we het gemeenteweekend hebben met veel
activiteiten, waarin we samen optrekken met de gemeenteleden van de
Ichthuskerk. Dat past niet alleen bij de richting die we zijn ingeslagen met
de gesprekken met de Ichthuskerk, maar ook bij het jaarthema dat de
Protestantse Kerk ons aanreikt: Ga mee!

Wat dat jaarthema precies inhoudt hoort u zondag 8 oktober in de dienst.
We hopen dat op zaterdag 7 oktober veel gemeenteleden zullen meedoen
met de gezellige middag/avond. Aan jong en oud wordt gedacht.

Lees- en gesprekskring

De lees- en gesprekskring heeft haar eerste bijeenkomst op 3 oktober.
Deelname kan nog steeds.

Pastoraat

Het Pastoraal Diaconaal Beraad is druk bezig om het beleid van omzien
naar elkaar toekomstbestendig te maken. Binnenkort hopen we keuzes te
kunnen maken. Per 1 januari zullen we gaan werken met de nieuwe
afspraken, waarin we de gemeente van tevoren uitgebreid zullen
meenemen.

In dit Mededelingenblad ziet u al de oproep staan “behoefte aan een
gesprek?” (zie pagina 2).

Nu we de wijkindeling los zullen laten, kunt u zelf contact zoeken, en
daarbij kiezen met wie u graag een gesprek zou willen.

De contactgegevens van de ambtsdragers/predikant worden daarvoor in
elk Mededelingenblad vermeld.

Voor de jongeren, die al studeerden, en degenen die dit jaar aan een
studie zijn begonnen, een goed collegejaar gewenst!

Veel van onze jongeren waaieren uit over Nederland: Enschede,
Leeuwarden, Den Haag, Utrecht en alles ertussenin.

Fijn dat we jullie ook geregeld nog in Zwolle even zien.

Wilt u iets delen met de gemeente in de nieuwsbrief, of wilt u voorbede
laten doen in de dienst, schroom dan niet om het door te geven.
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Land van Verwondering

Land van Verwondering gaat weer verder dit najaar, en wel op 19
november en 10 december. Op 19 november gaan we horen over de
betekenis van de Maaltijd van de Heer. Land van Verwondering is van
15.00 uur tot 16.15 uur, en (groot)ouders en kinderen zijn van harte
welkom. Voor meer informatie zie ook www.landvanverwonderingzwolle.nl

Eeuwigheidszondag

Deze periode van het kerkelijke jaar eindigt met Eeuwigheidszondag.

Die zondag gedenken we de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn
overleden. Ook voor mensen rondom onze gemeente is er de mogelijk-
heid om een geliefde te laten gedenken.

Wilt u van die mogelijkheid gebruik maken, neem dan voo6r 1 november
contact op met ds. Marijn Rohaan.

De Eeuwigheidszondag valt dit jaar op 26 november. De dienst zal
worden voorbereid door ds. Marijn Rohaan, Desiree Lips en Wiepkje
Mensink. Door omstandigheden is Desiree Lips bij de viering afwezig.

Aanvangstijdstip

Uit de enquéte, die het Kernteam Eredienst een tijd geleden heeft
gehouden onder de gemeenteleden, bleek dat er voldoende steun was
voor het aanpassen van het aanvangstijdstip van de eredienst gedurende
de vier wintermaanden.

Vanaf november zal de kerkdienst daarom om 10.00 uur aanvangen.
Vanaf maart gaat het tijdstip weer terug naar 9.30 uur.

Een hartelijke groet,
ds. Marijn Rohaan
FAMILIE DUURT EEN LEVEN LANG.
Kennismaken met contextueel pastoraat

‘Een mens staat, zo geloven wij, ten overstaan van God altijd met
anderen aan de hand, en tegelijk:
met anderen aan de hand staat een mens voor God.’

Dit is een citaat uit een handboek voor contextueel pastoraat.

Met ‘context’ wordt bedoeld: de mensen met wie je het leven deelt. In de
eerste plaats familie. Familie duurt een leven lang. Je bilijft altijd bezig met
de verhouding die je hebt tot je ouders, grootouders, broers en zussen.


http://www.landvanverwonderingzwolle.nl/
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Ds. lemke Epema (Oosterkerk-Adventskerk) en ds. Marijn Rohaan
(Hoofdhof) volgden samen in 2021-2023 een opleiding contextueel
pastoraat voor predikanten en geestelijk verzorgers.

Zij willen anderen graag laten kennismaken met deze manier van kijken,
in een serie van vier avonden.

De eerste twee avonden geven ze een algemene inleiding. Dan volgt er
nog een verdieping van twee avonden, voor mensen die hier ook nog wat
persoonlijker op door willen gaan.

De laatste avond kijken we samen naar een film waarin familiever-
houdingen een grote rol spelen.

Het is mogelijk om op twee of op vier avonden in te tekenen.

Deze avonden vinden plaats op dinsdag 23 en 30 januari (inleiding)

en 6 en 13 februari (verdieping) van 20.00 tot 22.00 uur.

Op 23 januari en 6 februari is de locatie de Hoofdhof en op 30 januari en
13 februari de Oosterkerk.

Opgave bij ds. lemke Epema, (iemke.epema@hetnet.nl) of bij
ds. Marijn Rohaan ( dsmarijnrohaan@gmail.com), uiterlijk 7 januari.

Hartelijke groeten, ds. Marijn Rohaan

PROGRAMMA GEMEENTEWEEKEND 2023

Zaterdag 7 oktober

We beginnen om 16.00 uur. Verzamelen bij de
Ichthuskerk. Er is thee, koffie en frisdrank voor wie dat
willen.

De deelnemers hebben keuze uit een aantal
activiteiten:

¢ Klootschieten
Geocachen (voor ouders met kinderen wandelen of volwassenen en
oudere kinderen fietsen)

o Tafeltennistafels + sjoelbakken staan klaar voor degenen, die niet
meedoen aan het buitenprogramma
Omdat het om zeven uur al donker is zullen er 2 routes worden
uitgezet om binnen de beperkte tijd zoveel mogelijk groepjes mee te
kunnen laten doen. Evenzo zal Ineke Neuteboom een geocach-route in
het dorp uitzetten en daarnaast de fietsroute van vorig jaar aanbieden.

Deelnemers moeten zich wel van te voren opgeven. Er komen
intekenlijsten in de beide kerken te liggen.
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Men kan zich per mail of telefonisch opgeven bij Marc van der Meulen,
marcvdmeulen@hotmail.com, tel.: 06-50902280.

Bij terugkomst is er een broodje hamburger en/of knakworst. Bij goed
weer uitgeserveerd in de speeltuin. Daarna is er, voor wie dat willen,
gelegenheid tot een gezellig samenzijn onder genot van een hapje en een
drankje.

Zondag 8 oktober

In de Hoofdhof en Ichthuskerk wordt om half tien gestart met de
ochtenddienst. Beide aan de hand van het thema “Ga mee!”.

Na de dienst is er koffiedrinken in de Hoofdhof. Verzoek aan
Hoofdhofleden om iets te bakken voor bij de koffie.

Tijdens de koffie kunnen kinderen al meedoen met activiteiten
georganiseerd door de oppas.

Na de koffie kan eenieder meedoen met de volgende activiteiten:

e Bezinningswandeling

e Speeddaten

e Lied instuderen

e Sportieve activiteiten

Afronden met soep en krentenwegge. Vooraf wordt het ingestudeerde lied
ten gehore gebracht.

Programma zaterdag

16.00 Start activiteiten

18.45 Einde activiteiten. ledereen is terug. Laatste uitservering
broodje hamburger/knakworst.
Wie wil kan naar huis

19.00 Gezellig samenzijn, hapje en drankje. Mensen kunnen apart
komen voor alleen dit onderdeel

21.00 Einde programma

Programma zondag

09.30 Start eredienst in beide kerken

10.30 Koffiedrinken in de Hoofdhof

11.25 Verzamelen voor activiteiten

11.30 Start activiteiten

12.25 Ten gehore brengen ingestudeerde lied

12.30 Soep met krentenwegge met roomboter

13.00 Einde programma
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HOOFDHOF — OPEN KERK

Sinds augustus 2020 heeft de
Hoofdhof elke woensdagmiddag
haar deuren open voor iedereen om
B - binnen te lopen, om kunst te
bekijken, om muziek te luisteren of een kaarsje aan te steken. Maar ook
om anderen te ontmoeten!

Vanaf januari 2022 zijn de tijden iets aangepast.

Nu elke woensdag van 15.00 - 16.30 uur.

Als de kerk open is hangt er een beachflag buiten met daarop: WELKOM
Hieronder het rooster voor oktober 2023 (wijzigingen voorbehouden)

04-10-23 Aandacht voor symbolen en gevelstenen door Kees Bos.

11-10-23 Pianomuziek door Ton Wismeijer.
Liederen zingen op verzoek - altijd mogelijk.

18-10-23 Leo van den Boomgaard speelt op het orgel.

25-10-23 Zingen van bekende liedjes met begeleiding van harmonica-
muziek.

KAMEROENGANGERS

In de serie uitgaven van de Stichting Zendingserfgoed zijn een aantal
boekjes verschenen over het werk van de zending. Een daarvan is het
boek “Kameroengangers” dat gaat over Nederlandse zendingswerkers
vanaf de jaren 1969 tot 2000 in Kameroen.

Het werk daar begon toen er door politieke problemen geen visa meer
verstrekt werden door Indonesié en de zending emplooi zocht voor
zendingswerkers die wel ergens anders aan de slag wilden.

En zo gingen de mensen van de Hervormde Zending (Oegstgeest) vooral
naar Kameroen.

Met de Evangelische Kerk van Kameroen, (Eglise Evangelique de
Cameroun, EEC), heeft de voormalige zending van Ned. Herv. Kerk een
bijzondere overeenkomst van samenwerking gesloten.

Deze overeenkomst werd ten overstaan van de vroegere koningin
Wilhelmina op het paleis Het Loo door samenwerkende partijen
bekrachtigd.
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Om aan de betekenis van deze overeenkomst vorm te geven, kwamen
goed toegeruste mensen voor dit werk in aanmerking.

Zo gingen bijvoorbeeld de rector van de zendingshogeschool in
Oegstgeest Professor E. Jansen Schoonhoven en de voorzitter van de
Raad voor Zending Dr. Stelma, colleges geven aan de Theologische
Hogeschool van de EEC-kerk in Ndoungué.

Deze werden opgevolgd door bekwame docenten, als Posthumus Meyjes
en Roldanus, die later in Nederland hoogleraar zijn geworden.

Veel aandacht werd ook gegeven aan het medisch werk dat er slecht
voorstond na de zelfstandig-wording van Kameroen in 1960, voordien een
Franse kolonie.

Er was een bloedige opstand in Kameroen losgebroken en daarvoor
waren de Franse zendingsarbeiders massaal op de viucht geslagen.

Zo lagen de ziekenhuizen er verlaten en berooid bij.

Toch hebben Nederlandse zendingsartsen niet geschroomd om daar aan
het werk te gaan. Naast medisch werk in de ziekenhuizen werden
poliklinieken en consultatiebureaus voor moeder- en kindzorg in de
omliggende dorpen verzorgd.

Naderhand zijn ook via de stichting Dienst Over Grenzen (DOG),
meerdere zendingswerkers: theologen, landbouwdeskundigen, artsen en
verpleegsters in het uiterste westen en zuiden van Kameroen gaan
werken.

Van al dat werk hebben de meesten uitvoerig verslag gedaan in de vorm
van rondzendbrieven en familiekronieken. Zo bevat dit boekje 27
bijdragen. Een aantal schrijvers zijn zelf in de pen geklommen, anderen
hebben hun herinneringen door iemand anders laten optekenen.
Zo geeft dit boek een imponerend beeld van de mensen die met hart en
ziel zich voor Kameroen hebben ingezet. Zij hebben zich er thuis gevoeld
en uit hun werk met de Kameroeners zijn blijvende vriendschappen zijn
ontstaan.
Naast het voeren van de redactie heb ik er ook zelf aan meegeschreven.
Dat alles bij elkaar was een inspirerende ervaring. Over die ervaring heb
ik een aantal keren bij verschillende gelegenheden een verhaal mogen
houden. Dat mag ik opnieuw doen op woensdag 1 november om 15.00
uur in de Protestantse Gemeente Berkum, de Hoofdhof, Kerkweg 26 in
Zwolle- Berkum. ledereen in Zwolle is van harte welkom deze bijeenkomst
over het boek “Kameroengangers” bij te wonen.

Jaap van Slageren
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ONTMOETINGSCAFE VRIJDAG 13 OKTOBER 2023

Met veel trompetgeschal is vorige maand de start van het Ontmoetings-
café (op 8 september jl.) aangekondigd. Maar helaas, door omstandig-
heden kon het die avond niet doorgaan.

De eerstvolgende opening van het café is nu op vrijdag 13 oktober a.s.
Als compensatie voor het niet doorgaan van de avond op 8 september
wordt er op vrijdag 13 oktober a.s. geen entree geheven en zal ook niet
worden gevraagd naar de geboortedatum (...).

We verwachten veel inhaalontmoetingen en gesprekken waarbij het goed
is om te weten dat in het café geen sprake is van controversiéle
onderwerpen. De deuren en de bar gaan open vanaf 21.00 uur.
Leden van de Hoofdhof en Ichthus, jong en oud, zijn van harte welkom.
De verbouwing van de ruimtes in de Hoofdhof is achter de rug. Dus zitten
we als vanouds weer in de soos. Ingang aan de zijkant van de kerk.

Wie wil er nou niet met een glas wijn of biertje op deze banken
plaatsnemen en in gesprek gaan met de andere bankzitters?

Het Ontmoetingscafé gaat in principe op de oude voet verder.
Dit kalenderjaar zal het Ontmoetingscafé nog geopend zijn op:
vrijdag 13 oktober, vrijdag 10 november en vrijdag 8 december.

Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Namens het Ontmoetingscafé,
Aart en Anne Schippers
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DANKDAGMAALTIID

Kansen voor jongeren in achterstandswijken in Libanon.

U bent van harte welkom om samen met elkaar de Dankdagmaaltijd te
vieren.

Deze vindt plaats op woensdag 1 nhovember om 17.30 uur in de Hoofdhof.

Na de maaltijd vertellen Jaantje Vink en Martin Zoer van Kerk in Actie ons
de laatste status over ons project in Libanon:

Kansen voor jongeren in achterstandswijken.
Hiermee wordt dit project voor onze gemeente afgesloten.

In de loop van de maand oktober zal er een intekenlijst liggen in de kerk.
Opgave kan ook door een mail te sturen naar ondergetekende.

Een maaltijd kan niet zonder koks!

Bent u bereid voor een aantal mensen een pan
soep te koken?

In dat geval kunt u contact opnemen met
ondergetekende.

Namens de commissie ZWO, Ineke Neuteboom-Visser
inekenv@gmail.com
06-29525659/ 0383377727
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2E CONCERT MUZIEK MET EEN PLUS
) . In de coronatijd hebben deze twee fantastische
| Muziek pianistes hun kunnen bij Muziek met een Plus al laten
meteen Plus  horen, Helaas toen zonder publiek.

Op 15 oktober a.s. zullen Beth & Flo, oftewel Elsbet Remijn en Claudette
Verhulst, twee klassiek geschoolde pianistes, een gemengd programma
brengen met prachtig pianospel en sprankelende liedjes, met humor en
interacties.

Zij spelen op 1 vleugel zinderende pianomuziek, soms zelfs quatre-mains.

Stel u voor: 100 jaar geleden kwamen in Parijs drie componisten het café
binnen lopen. Het zijn Milhaud, Stravinsky en Ravel.
Wat er toen gebeurde ........ :

Laat u amuseren en verrassen op zondagmiddag in het zalencentrum van
de Hoofdhof in de kerkzaal aanvang 15.00 uur

De basistoegangsprijs voor dit concert is € 16,50.
Livestream via YouTube is €10,00 en jongeren t/m 16 jaar € 7,50.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website
wwwmuziekmeteenplus.nl of op de site van de Hoofdhof.

Wij kijken naar u uit en verwelkomen u graag.

Het bestuur: Peter van Zwieten, Peter Bareman,
Jaap Drupsteen, Andries Westerholt en Jaap Wagteveld

MICHAELSVIERINGEN
Thema: In 2021 begonnen we met het lezen van de psalmen.
We zetten nu, in 2023, de cyclus voort tot aan Advent.

01-10 Voorganger ds. Jan Doelman

08-10 Voorganger ds. Henk Vijver

15-10 Voorgangers Robert Kanning en Harry Steenbergen
22-10 Voorganger ds. Marjanne Dijk

29-10 Voorganger ds. Henk Vijver, Vesper

Aan alle vieringen werken enkele leden van de Michaélscantorij mee.

Christa van Stappen
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COLLECTE-OPBRENGSTEN
Hieronder de opbrengsten van de collecten vanaf 6 augustus t/m
10 september 2023 (stand per 17 september):

06-08 Kerk € 170,00
06-08 Diaconie € 164,80
13-08 ZWO / Kerk in Actie Ghana € 193,00
13-08  Jeugd € 101,10
20-08 Kerk € 157,20
20-08 Diaconie / De Bres € 187,95
27-08  Diaconie / Vluchtelingenwerk Zwolle € 285,95
27-08 Kerk € 190,20
03-09 Kerk € 163,55
03-09 Bloemen € 133,55
10-09 Kerk € 181,00
10-09 Jeugd € 138,00

Naast bovengenoemde doelen en bedragen zijn nog giften
binnengekomen met verschillende bestemmingen:

a. Giften voor de koffie op zondag: € 99,15.

b. Gift voor de Diaconie: € 25,00.

c. Gift voor de Kerk en Diaconie samen: € 15,00.

d. Gift voor het Verjaardagsfonds: € 7,50.

e. Gift voor de goede diensten: € 200,00.

Collectebonnen

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen & € 2,00
(€ 40,00), 20 bonnen a € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen a € 0,50
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.

Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van
de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd.

GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN!

ledereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte
beschikbaar is en vervolgens te reserveren

Kernteam Beheer en Financién,
Gerard Gerritsen
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DUURZAME TIP

Geef geen cadeau, maar een ervaring.
Veel mensen hebben al genoeg spullen,

dus bedenk iets waar je de ander echt blij mee

kunt maken.
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GEBED OM MENSEN VAN VREDE

Vol verlangen bidden we
om mensen van vrede
om mensen die het geluid van oorlog en geweld
overstemmen met woorden en daden van liefde

Heer, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensen die helpen dragen
om mensen die niet alleen voor zichzelf opkomen
maar de gemeenschap in het oog houden

Christus, ontferm U!

Vol verlangen bidden we
om mensenkinderen van God
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken
en met hoop en volharding staande blijven
onderweg naar morgen

Heer, ontferm U!

ds. Rianne Veenstra
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AGENDA

01-10 Michaélsviering, Grote Kerk 17.00 uur
03-10 Lees- en gespreksgroep, de Hoofdhof 09.30-11.30 uur
04-10 Open Kerk 15.00-16.30 uur
7/8-10 Gemeenteweekend, Ichthuskerk en de Hoofdhof

08-10 Michaélsviering, Grote Kerk 17.00 uur
09-10 Moderamenvergadering, de Hoofdhof 20.00 uur
11-10 Open Kerk 15.00-16.30 uur
13-10 Ontmoetingscafé, de Hoofdhof 21.00 uur
15-10 Muziek met een Plus, de Hoofdhof 15.00 uur
15-10 Michaélsviering, Grote Kerk 17.00 uur
18-10 Open Kerk 15.00-16.30 uur
22-10 Michaélsviering, Grote Kerk 17.00 uur
25-10 Open Kerk 15.00-16.30 uur
29-10 Michaélsviering, Vesper, Grote Kerk 17.00 uur
01-11 Open Kerk/Lezing ‘Kameroengangers’ 15.00-16.30 uur
01-11 Dankdagmaaltijd, de Hoofdhof 17.30 uur
10-11 Ontmoetingscafé, de Hoofdhof 21.00 uur
19-11 Land van Verwondering, De Hoofdhof 15.00-16.15 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 2 november 2023 en bevat gegevens
over de maand november 2023.

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 23 oktober 2023.

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren via
e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com
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