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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  

       Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 

       dsmarijnrohaan@gmail.com       tel.    06-11739149  

kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
  phelder@home.nl       tel.    038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.    038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle  tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Neuteboom, 

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle 

       scriba@hoofdhof.nl        tel.  038-3377727 

administrateur:     dhr. W. van der Meulen,     tel.     06-18441966 

                            meulen.wvd@gmail.com  

internet:     www.hoofdhof.nl 

 
WAT TE DOEN  

bij verhuizing, geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden? 
Bij geboorte, huwelijk of mededeling van overlijden kunt u contact 
opnemen met ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149; 
dsmarijnrohaan@gmail.com.  
Bij afwezigheid van de predikant kunt u bij mededeling van overlijden 

contact opnemen met Desiree Lips, tel. 06-42841201.  
Geef uw verhuisbericht en andere wijzigingen ook alstublieft door aan het 
Kerkelijk Bureau: Klazien Helder, Erasmuslaan 29, 8024CT Zwolle, tel. 
038-4533084, 06-40503273, phelder@home.nl   
 
 
 

BANKREKENINGNUMMERS                           

Kerk:         PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:  PGB De Hoofdhof        NL50 RABO 0313 5432 16 
Diaconie:   Diaconie PGB De Hoofdhof   NL58 RABO 0387 3804 42 
ZWO:      ZWO Commissie PGB De Hoofdhof       

NL05 RABO 0373 7109 92 
Jeugd:       PGB De Hoofdhof        NL71 RABO 0377 3508 93 

         o.v.v. Voor het Jeugdwerk 

 
 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
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KERKDIENSTEN  
 

Zondag 29 september   Startzondag - Gezamenlijke kerkdienst  
9.30 uur inloop met koffie  Ichthuskerk 
10.00 uur aanvang dienst ds. Marijn Rohaan 
Verdere informatie via de wekelijkse nieuwsbrief. 
 

Deze dienst wordt uitgezonden via ngk-zwolle-berkum.nl/kijken-en-luisteren  
 

Zondag 6 oktober 

9.30 uur        ds. Bert Aalbers uit Zwolle 
Organist        Robert Helder 
1e Collecte        Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie  / Kerk en Israël 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 
     

Zondag 13 oktober    Groene Kerkdienst 
          Afscheid en bevestigen ambtsdragers 
9.30 uur        ds. Marijn Rohaan 
Organist        Martin van Heerde 
Muzikale medewerking   Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra 
1e Collecte        Voor de Diaconie / Youth for Christ Zwolle 
2e Collecte       Voor de Kerk 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

Zondag 20 oktober Zondag 20 oktober 
9.30 uur        ds. René Mynkong uit Weesp 
Organist        Robert Helder 
1e Collecte        ZWO: Werelddiaconaat: Indonesië, 
          Kerk versterkt werk en positie van boeren 
2e Collecte       Voor de Bloemen 
Jeugd        Oppasdienst en Kindernevendienst 
 

Zondag 27 oktober    Lectorendienst 
9.30 uur        Desiree Lips, liturg 
Organist        Robert Helder 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte Voor de Diaconie / Hulp voor Helden, 

Diaconaal fonds militairen voor geestelijke 
verzorging (voorheen Pro Rege) 

Jeugd        Oppasdienst 
Kinderen van de basisschool mogen een 
tasje uit de hal meenemen de kerk in.  

http://www.ngk-zwolle-berkum.nl/kijken-en-luisteren
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Op zondag 6 oktober a.s. hoopt ds. Bert Aalbers (1946) uit Zwolle voor te 
gaan. Ds. Aalbers heeft eerder de gemeenten Halle, Epe en Maarssen 
gediend. Tevens was hij een aantal jaren docent aan Ned. Bijbel Instituut, 
Hogeschool Theologie Utrecht. Sinds 2010 is ds. Aalbers met emeritaat. 
 

Zondag  20 oktober a.s. zal de dienst worden geleid door ds. René 
Mynkong uit Weesp. Hij is geboren en getogen in Kameroen en hij woont 
sinds het begin van de 21e eeuw in Nederland. Ds. Mynkong is blind 
geworden in zijn puberteit. Hij heeft theologie gestudeerd aan de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. In november 2013 rondde hij zijn studie met 
succes af en gaat hij voor in diensten van de Protestantse Kerk in 
Nederland en ook in diensten van de Waalse gemeenten in Nederland. 
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 
UIT DE GEMEENTE 
Op 15 september was de prachtige feesttent van de Berkumweek gevuld 
met meer dan 400 stoelen uit de Weijenbelt en de beide kerken.  
Alle stoelen waren nodig voor het grote aantal mensen dat was gekomen.  
Cor van de Belt sprak inspirerend n.a.v. de Bergrede, over gelukkig zijn, 
het zetten van de eerste stap in de verbinding met de mensen om je 
heen en de Heilige Geest die ware eenheid kan geven.  
 

             
 
Vanuit de Hoofdhof is Ineke Neuteboom heel druk geweest om de 
tentdienst mogelijk te maken vanuit de Commissie Kerk in de Wijk.  
Wist u dat in deze commissie wijkgenoten uit de Hoofdhof, Ichthuskerk, 
Christelijke Gereformeerde Kerk en de VEZ samen actief zijn?   
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Lezing 
Op 17 september was Frits de Lange in ons midden voor zijn muzikale 
lezing over zijn boek ‘Overweldigend’.  
Veel dank aan Joke Hoekstra voor het organiseren van de lezing.  
 
Gemeenteweekend 
Bij het verschijnen van dit mededelingenblad staat het Gemeente-
weekend voor de deur. “Als nieuw” is het thema, en het is zeker heel 
nieuw dat we als Ichthuskerk en Hoofdhofgemeente samen dit weekend 
mogen organiseren. We gaan samen vieren, wandelen, puzzelen en 
tafeltennissen. Dat het een goed weekend mag worden, dat zorgt voor 
nieuwe inspiratie voor het kerkelijke seizoen. In de viering laten we ons 
aansporen onze gezindheid te laten vernieuwen met de woorden van 
Paulus uit Romeinen 12.  
 
Buurtjes 
Vorige maand kregen we de indeling van de buurtjes in onze brievenbus. 
Dat betekent dat we van start kunnen gaan! Ik heb al leuke reacties 
gehoord van mensen die er zin in hebben om in kleinere kring elkaar 
beter te leren kennen. Anderen vonden hun buurt, zo op het eerste 
gezicht, best wel groot. Dat kan ik me voorstellen. Maar vergeet niet: het 
is maar zelden zo dat iedereen op één datum kan, en een gedeelte van 
de mensen op de lijst heeft misschien geen interesse. Het is eerst even 
afwachten hoeveel mensen er daadwerkelijk zullen komen/meedoen. 
Bovenal is het een kwestie van eerst maar eens beginnen en 
uitproberen. Opsplitsen van erg grote buurten kan daarna, indien nodig, 
zeker nog. Hoe mooi zou het zijn, als dat nodig zou zijn.  
Ik wens iedereen mooie, nieuwe ontmoetingen toe. 
 
Niet alle ziekte is zichtbaar of wordt openlijk gedeeld. Maar het is fijn dat 
er veel medeleven is vanuit de gemeente. Heeft u / heb jij iets om te 
delen in de wekelijkse nieuwsbrief, laat het dan weten.   



6 
 

 

 

Tijdens een fietstocht door Hattem viel mijn oog op de mooie tekst van 
Okke Jager (theoloog en ethicus), ‘Hoe kostbaar is een kwetsbaar mens’. 
 

 
 
Komende periode van afscheid 
Inmiddels is er meer duidelijkheid gekomen over mijn afscheid, daar 
neem ik u graag in mee. Mijn afscheidsdienst zal plaatsvinden op 
zondagmorgen 17 november. Er wordt hiervoor een afscheidscommissie 
gevormd.  Nadere informatie volgt. 
 
De leeskring op donderdagmorgen, over het boek ‘Deuteronomium’ en 
geschreven door Jonathan Sacks, wordt overgenomen door Harm 
Bousema.  
Ik ben heel blij dat hij deze kring zal begeleiden. 
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Land van Verwondering gaat dit seizoen door op de geplande data.  
 
De cursus Contextueel Pastoraat wordt komend winterseizoen door      
ds. Iemke Epema gegeven in de Hoofdhof en in de Oosterkerk.  
Opgave is dus nog steeds mogelijk bij dsiemkeepema@oosterkerk.nl  
 
Het moderamen en de Kerkenraad zijn bezig zich te bezinnen op wat de 
gevolgen zijn van mijn vertrek. Zij zullen de gemeente in de plannen 
betrekken. Hebt u vragen of zorgen, spreek u dan uit tegen een van de 
Kerkenraadsleden. 
Tegenwoordig is er meer dan één manier om een vacante predikants-
plaats te vervullen. Er zijn ook interim-predikanten die veranderings-
processen tijdelijk  kunnen begeleiden, en ambulante predikanten die het 
lopende werk voor vaste perioden kunnen overnemen.  
De Kerkenraad bezint zich op wat er voor de Hoofdhof nodig is en op 
toekomstscenario’s voor de gemeente.  
In het verslag van de Kerkenraad, leest u hierover. 
 
Voor wie het fijn vindt om mijn voetsporen wat te volgen:  
de oecumenische diensten in het St Jansdal-ziekenhuis zijn te volgen via 
www.kerkdienstgemist.nl   
Op 27 oktober zal ik daar voor de eerste keer voorgaan. 
 
Ik ben bezig om mijn kerkelijke zending over te zetten naar de Protestant-
se Gemeente Harderwijk. Als predikant met een bijzondere opdracht zal 
ik mijn werk in het ziekenhuis namens de PKN verrichten. Het zal een 
poosje duren voor dit rond is.  
Op termijn zal er een inzegeningsdienst plaatsvinden. Mijn werkdagen in 
het ziekenhuis zullen maandag, dinsdag en vrijdag zijn. 
 
Ik wil nogmaals de gemeente bedanken voor de fijne en waarderende 
reacties die ik van veel mensen heb ontvangen na het bericht van mijn 
nieuwe aanstelling. 
 
 
 
Bij enkele diensten 
Afscheid en bevestigen ambtsdragers 
Vanwege mijn vertrek heb ik het aftreden en bevestigen van ambtsdra-
gers wat naar voren gehaald.  
Dat zal nu op zondag 13 oktober plaatsvinden.  

mailto:dsiemkeepema@oosterkerk.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Jan Bartels treedt die zondag af als ouderling-kerkrentmeester.  
Gerard Gerritsen zal het ambt van ouderling-kerkrentmeester hervatten. 
We zijn heel dankbaar dat hij als secretaris van het Kernteam Beheer en 
Financiën het ambt op zich zal nemen. Zijn taken blijven ongewijzigd, wel 
zal hij de Kerkenraadsvergaderingen bijwonen en Douwe Klein bij 
afwezigheid vervangen in het moderamen.  
Jan Bartels heeft zijn taken kunnen overdragen aan Gerben Grotenhuis, 
ook daarmee zijn we als gemeente heel blij.  
Op 13 oktober zal het Hoofdhofkoor medewerking verlenen aan de 
dienst. Het is een Groene Kerkdienst. Zo geven we inhoud aan ons 
Groene Kerk-zijn. 
 

Zondag 10 november zullen tijdens de Top-2000 dienst vier mensen 
geloofsbelijdenis doen. Dat zijn Marc van der Meulen, Tijmen Buijs, 
Hannah van Veen en Marjet Zijlstra.  
In de komende periode bereiden zij zich hierop voor.  
Op 3 november wordt een “aannemingsmaaltijd” gehouden waarbij 
enkele ambtsdragers met de vier belijdenis-catechisanten in gesprek 
gaan. Het is een welkomstmaaltijd. 
Ook wordt er al druk geoefend voor deze dienst door de Top-2000-
gelegenheidsband.  
 

Zondag 17 november a.s. vindt het afscheid van ds. Marijn Rohaan 
plaats.  
Meer informatie hierover volgt binnenkort. 
 

Zondag 24 november is Eeuwigheidszondag.  
Dan zullen de namen worden genoemd van de mensen, die in het 
afgelopen jaar zijn gestorven. Zij worden herdacht in Gods Licht.  
Hebt u ook een naam, die u wilt laten noemen? Geef dat dan door aan 
Desiree Lips. Zij leidt deze zondag de dienst.  
De families van de Hoofdhof-leden, die in het afgelopen jaar zijn 
overleden, zullen hiervoor per brief worden uitgenodigd. 

Hartelijke groeten, 
ds. Marijn Rohaan 
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LAND VAN VERWONDERING - LUNCHBIJEENKOMST 

 
 
Op zondag 20 oktober is om 12.00 uur de grote Lunchbijeenkomst voor 
de kinderen van Land van Verwondering en hun ouders/broers/zussen.  
Zij hebben hiervoor een prachtige uitnodiging ontvangen! 
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BREUKLIJNEN IN DE FAMILIE 
Op donderdagavond 14 november organiseren Desiree Lips en            
ds. Marijn Rohaan een avond over ‘breuklijnen in de familie’.  
De avond begint om 19.30 uur. 
 
In veel families lopen breuklijnen, het is iets dat vaak veel verdriet doet, 
en waar je niet gemakkelijk over spreekt. In het contextuele gedachten-
goed zit veel wijsheid over dit onderwerp, zo hebben Desiree Lips en ds. 
Marijn Rohaan ervaren.  
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Voor deze avond hebben zij Annette Melzer bereid gevonden om haar 
kennis te delen. Zij is opgeleid as predikant en was tot voor kort docent 
van de opleiding Contextueel Pastoraat.  
Ze richt zich met haar praktijk ‘Inzicht’ op het aanbieden van leer-retraites 
en individuele begeleidingsvragen. 
 
We hopen met deze avond iedereen, die meer wil begrijpen over breuken 
en hoe je daarmee om kunt gaan, ook in het uithouden ervan, een 
handreiking te bieden. Het is niet nodig om persoonlijke verhalen te delen 
en opgave voor deze avond is niet nodig.  
 
Van harte welkom in De Hoofdhof, Kerkweg 26 Zwolle.  
De toegang is vrij. Neem ook gerust andere geïnteresseerden mee. 
 

ds. Marijn Rohaan, Desiree Lips 
 
 

 

 

OMDRAAIPASTORAAT OF BEHOEFTE AAN GESPREK? 
 
Ds. Marijn Rohaan zal regelmatig een morgen in de Hoofdhof aanwezig 
zijn voor ontmoeting en gesprek. Via de wekelijkse nieuwsbrief zullen 
datums en tijdstippen worden doorgeven. 
 

Heeft u behoefte aan een bezoekje, een gesprek of zomaar even 
bijpraten, dan kunt u/jij contact opnemen met één van de ambtsdragers 
of predikant om een afspraak te maken.  
U/jij mag zelf een keuze maken.  
 
Onze contactgegevens staan hieronder vermeld: 
 

ds. Marijn Rohaan, tel. 06-11739149 / dsmarijnrohaan@gmail.com  
Desiree Lips, tel. 06-42841201 / desireelips@kpnplanet.nl 
Alice Tanis, tel. 06-12030013 / alice-tanis@planet.nl 
Miny Veenema, tel. 06-48945700, / minyveenema@gmail.com 
Madeleen Wagteveld, tel. 06-38197766 / mcjwagteveld@outlook.com 
 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:desireelips@kpnplanet.nl
mailto:alice-tanis@planet.nl
mailto:minyveenema@gmail.com
mailto:mcjwagteveld@outlook.com


12 
 

 

VAN DE DIACONIE 
In de maand oktober 2024 doet de Diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
 
Zondag 6 oktober a.s.  / Diaconie:  Kerk en Israël 
Op deze zondag collecteren we voor een project van Kerk in Actie. 
Joodse en Palestijnse jongeren ontmoeten elkaar zelden. In het reguliere 
onderwijs is weinig aandacht voor conflictoplossing en een gedeelde 
samenleving.  
Kerk in Actie ondersteunt het werk van partnerorganisatie Sedaka-Reut, 
die gezamenlijke activiteiten op middelbare scholen en universiteiten 
organiseert. Ze horen verhalen over elkaars geschiedenis en ontdekken 
dat onderling begrip veel verschillen kan overbruggen. 
Kerk in Actie ondersteunt via het programma Werelddiaconaat onder 
andere jongeren in Israël die bouwen aan een cultuur van vrede. 
 
Zondag 13 oktober a.s. / Youth for Christ Zwolle 
Youth for Christ Zwolle zoekt jongeren op, helpt hen groeien en biedt hun 
hoop. Zij geloven dat elke jongere in Zwolle de kans verdient om Jezus te 
leren kennen en voor Hem te kiezen.  
In de wijken Diezerpoort, Aa-landen en Westenholte gaan ze wekelijks de 
straat op om jongeren te ontmoeten of jongeren binnen uit te nodigen. Ze 
trekken met elkaar op en delen met elkaar het dagelijkse leven: een 
nieuwe bijbaan, examenstress of moeilijkheden thuis.  
Naast het (straat)jongerenwerk, bieden ze jaarlijks een sport- en 
evangelisatieweek aan. 
 
De beweging Youth for Christ (YFC) Zwolle is een beweging van meer 
dan honderd mensen. Een deel van de (vrijwillige) werkers is direct 
betrokken bij jongeren, een ander deel zet zich op de achtergrond in door 
te bidden of te koken. Ook onderling trekken ze veel met elkaar op door 
trainings- en toerustingsmomenten, het vrijwilligersweekend of spontane 
borrels. Ze moedigen elkaar aan in het leven en om te investeren in God 
en jongeren. YFC Zwolle is onderdeel van YFC Nederland en YFC 
International; een wereldwijde beweging die zich inzet voor jongeren en 
Jezus.  
 
Zondag 20 oktober a.s. / Bloemen 
De tweede collecte is bestemd voor de Bloemen. 
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Zondag 27 oktober a.s. / Hulp voor Helden, Diaconaal fonds militairen 
voor geestelijke verzorging (voorheen Pro Rege) 
Al bijna 150 jaar stimuleert, initieert en financiert Hulp voor Helden 
projecten die bijdragen aan het welzijn van militairen, veteranen en hun 
thuisfront, in de vorm van concrete steun of het bevorderen van erken-
ning en waardering. 
De geestelijke verzorging is van onschatbare waarde voor alle militairen. 
Het leven van een militair is uniek en brengt uitdagingen met zich mee 
die vaak niet voorkomen in andere beroepen. 
Militairen gaan op missies die niet altijd zonder risico zijn. Daarbij doen 
ze soms ingrijpende ervaringen op. Regelmatig zijn ze lang van huis, ver 
weg van familie en vrienden. De geestelijke verzorging is er dan bij. Hij/zij 
gaat mee op uitzending of oefening, is aanwezig in de kazerne, verzorgt 
lessen om de militair bij te staan in de vragen en ervaringen die worden 
opgedaan in het werk. De geestelijke verzorger biedt een veilige plek om 
op verhaal te komen en draagt bij aan het welzijn van de militair. 

 
Namens de Diaconie,  

Miny Veenema, tel.06 48945700 
 
ZWO COLLECTE 20 OKTOBER  
Kerk versterkt werk en positie van boeren (Zuid-Sumatra) in Indonesië 
Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water 
te houden. Veel boeren zijn arm en de verbouw van exportgewassen 
heeft de grond uitgeput.  
Yabima, de diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra 
stimuleert boeren om voedselgewassen te verbouwen en hun land zo te 
bewerken dat de grond zich herstelt. 
 

Onder druk van de overheid en het bedrijfsleven zijn veel boeren over-
gestapt van de productie van rijst voor eigen gebruik naar de productie 
van exportgewassen, zoals cacao en rietsuiker.  
Voor de verbouw van deze niet-lokale gewassen zijn veel chemische 
kunstmest en bestrijdingsmiddelen nodig. Dit heeft de grond uitgeput.  
 

Daarnaast heeft het boeren afhankelijk gemaakt van de grillige, vaak 
lage, wereldmarktprijzen.  
Sommige boeren wonen bovendien op grond waar de overheid hen 
graag ziet vertrekken. De overheid biedt op deze plekken weinig publieke 
voorzieningen, zoals water en stroom, om de boeren te ontmoedigen in 
de regio te blijven.  
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Yabima stimuleert boeren om af te stappen van het verbouwen van 
exportgewassen en te kiezen voor het verbouwen van voedselge-
wassen, waaronder rijst, maïs en cassave, voor eigen gebruik en voor 
verkoop op lokale of regionale markten.  
Yabima leert boeren om dit ecologisch te doen, zodat de grond zich kan 
herstellen.  
Boeren leren zelf zaden en organische mest en bestrijdingsmiddelen te 
produceren. Doordat zij niet langer zaden of chemische middelen hoeven 
te kopen, dalen hun kosten en stijgt hun inkomen.  
Yabima geeft deze trainingen via boerengroepen en brengt deze groepen 
met elkaar in contact, zodat zij van elkaar kunnen leren.  
 
Helpt u boeren in Zuid-Sumatra om een beter bestaan te kunnen 
opbouwen? Uw gift is meer dan welkom in de collecte.  
Hartelijk dank. 

Namens de commissie ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser 
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HET LEVEN BINNEN EN BUITEN DE GEVANGENIS 

De gevangenis….. voor velen van ons is dit een instelling waar we niet 
teveel mee te maken willen hebben. Een ver-van-mijn-bed-show.  
We hebben allemaal wel een mening over het nut en de noodzaak van 
het bestaan van een Penitentiaire Inrichting (PI, een gevangenis).  
Over dat het bijna een hotel is, of dat daders wel of geen recht hebben op 
enige luxe of…………….. en vul dat maar in.  
Veel mensen denken te weten hoe het zit. Maar hoe is het nu werkelijk 
om voor lange tijd te moeten leven binnen de muren van een PI?   
Wat doet dat met een mens?  
 
Forensisch therapeutisch werker Christa Bloemert komt op donderdag 24 
oktober over haar werk in de PI vertellen. Hoe ziet het leven binnen de 
gevangenis eruit. Wat betekent het als je leven daadwerkelijk stil gezet 
wordt omdat je een straf moet uitzitten? Wat zijn de mogelijkheden voor 
de gedetineerden en wat is onmogelijk? Waar lopen de mensen 
tegenaan die er moeten leven en ook zij die er mogen werken?   
  
Wij, als Hoofdhof, zijn Kerk met Stip.  
Dat wil zeggen dat wij als gemeente mensen, die hun straf hebben 
uitgezeten en een nieuw leven willen beginnen, welkom heten in ons 
midden.  
Dat wij willen proberen een handje te helpen bij een nieuw begin.  
Maar het betekent b.v. ook dat  wij bijdragen aan de ‘bloemenpot’ van de 
PI, zodat hun  drie kerkdiensten op zondagmorgen opgesierd worden met 
een mooi boeket bloemen.  
Christa kan u vertellen wat o.a. die kleine bijdragen van ‘Kerk met Stip’ 
betekenen voor de gedetineerden.  
En natuurlijk kunt u haar alles vragen wat u zou willen weten.  
 
U bent van harte welkom op 24 oktober om 19.30 uur in de Hoofdhof. 
Voel u vrij om vrienden, familie of buren mee te nemen.  
 
We hopen op een goede opkomst!  
 

Christa Bloemert 

Desiree Lips  
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HET ONTMOETINGSCAFÉ 
Na de opening op 13 september jl. is het eerstvolgend ontmoetingscafé 
op 11 oktober a.s. En we gaan iets vroeger de deur openen dan 
gebruikelijk, namelijk om 20.30 uur. Dat is op 13 september jl. goed 
bevallen.  
 

We nodigen jullie hierbij, gasten van de Ichthuskerk en de Hoofdhof, van 
harte uit op vrijdag 11 oktober aanstaande. 
 

Met vriendelijke groeten, 
          gastheer resp. gastvrouw Ontmoetingscafé 

 

HOOFDHOF – OPEN KERK 
OKTOBER  

Op woensdagmiddag 
van 15.00-16.30 uur 

 
Elke woensdagmiddag bent 
u van harte welkom in De 

Hoofdhof voor ontmoeting, gesprek of om een spelletje te doen. 
 

Er is altijd een gastvrouw of gastheer die u verwelkomt en een kopje thee 
aanbiedt. 
Ook kunt u de expositie bekijken. 
 

Op de 2e woensdag in oktober, 9 oktober is er een speciale middag, 
gewijd aan de situatie van de Oekraïners. 
Een kleine groep is nog gehuisvest aan de Kerkweg, maar zal medio 
december verhuizen naar een grotere locatie. 
Het programma is nog niet helemaal bekend, maar geprobeerd wordt om 
ook Oekraïners erbij te betrekken met een muzikale bijdrage. 
Henk Overweg (Ichthuskerk) zal iets vertellen over de huidige situatie van 
de Oekraïners. 
 

Op de 5e woensdag van oktober, 30 oktober, zal de accordeongroep 
weer van zich laten horen. 
Verder is er muziek onder voorbehoud.  
Actueel nieuws komt in de wekelijkse nieuwsbrief. 
 

Van harte welkom! 
 

Namens de Open kerk, Hans Veenema 
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OOST-EUROPA NIEUWS 
Woensdag 9 oktober vanaf 15.00 uur zal in De Hoofdhof de toestand in 
Oekraïne besproken worden.  
Peter de Jong van de Stichting Oekraïne Projecten uit Hattem vertelt over 
de situatie aldaar en de hulp die verleend wordt.  
Onze ‘brei-dames’ laten zien wat zij gemaakt hebben en meegeven voor 
dit doel.  
 
Verder zal de heer Overweg van de Ichthuskerk ons meer vertellen over 
de Oekraïense vluchtelingen, die opgevangen worden in de Oosterenk 
aan de Dokter van Deenweg.                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Allen van harte uitgenodigd in ‘De Kerk is Open’! 
 

Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra 
 

 
DE VUURVOGEL JEUGDSYMFONIEORKEST 

met cellist Valentijn Jeukendrup 
 

Zondag 13 oktober 2024 om 15.00 uur  
De Hoofdhof 

 
Het magistrale Jeugd-symfonieorkest De Vuurvogel brengt een wervelend 
concert met muziek van Beethoven, Mahler en Dvorak.  
Ook wordt filmmuziek ten gehore gebracht. 
 

De bekende cellist Valentijn Jeukendrup, winnaar van het Prinses  
Christina Concours 2022 speelt met orkest werk van Dvorak. 
 

Laat u verrassen door het 85-koppige orkest. Het bestaat al 22 jaar en 
staat onder leiding van Albert Dam.  
Een fantastisch programma! 
 

Kaarten kunt u verkrijgen bij de kassa of zijn te bestellen online op 
www.muziekmeteenplus.nl/kaarten .  
Toegangsprijs € 17,50 incl. consumptie.  
 
Graag tot 13 oktober 2024.  

 

Namens het bestuur van Muziek met een Plus, 
Andries Westerholt, Peter Bareman, Peter van Zwieten,  

Jaap Drupsteen, Mark Heideveld en Jaap Wagteveld 

http://www.muziekmeteenplus.nl/kaarten
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ZWO DANKDAGMAALTIJD 
 

Thema: Kinderen en ouderen worden gezien in Moldavië 
 
U bent van harte welkom om samen de Dankdagmaaltijd te vieren.  
Deze vindt plaats op woensdag 6 november om 17.30 uur in de 
Hoofdhof. 
 
Na het eten vertelt Martin Zoer van KerkinActie over de laatste status van 
ons project in Moldavië.   
 

 
 

In de loop van de maand oktober zal er een intekenlijst liggen in de hal 
van de kerk.  
Opgave kan ook door een mail te sturen naar ondergetekende. 
 
 
 
 
 
 
 
Een maaltijd kan niet zonder koks! 
Bent u bereid voor een aantal mensen te koken?   
In dat geval kunt u eveneens contact opnemen met ondergetekende. 
 

Namens de commissie ZWO,  
Ineke Neuteboom-Visser  

(inekenv@gmail.com; 06-29525659) 

mailto:inekenv@gmail.com
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~    ~    ~   
 

 
           
 

GROENE KERK - DUURZAME TIP 
 

SAMEN GROEN DOEN? 
Heeft u een groene tip om te delen met anderen of één die nog  
niet eerder is genoemd? 
We zijn benieuwd wat u zoal doet in het dagelijks leven om het 
milieu te sparen. 
 

Zijn er groene activiteiten die u graag zou willen ondernemen, 
maar die u alleen niet snel gaat doen? 
 

Mail of bel naar: 
       Jantine Kramer jantine.kramer@ziggo.nl , tel. 420 28 19  

of Klazien Helder, phelder@home.nl , 
tel. 453 30 84.  

 
                

mailto:jantine.kramer@ziggo.nl
mailto:phelder@home.nl
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MICHAËLSVIERINGEN EN – VESPERS 
Dit najaar openen we in de Michaëlsvieringen en -vespers weer het rijke 
boek met de Psalmen. Het is voor de vierde keer dat wij dit doen.  
We laten ons in de komende tijd leiden door de verzameling die de Van 
der Leeuwstichting rond het jaar 2000 in de bundels ‘Voor de kinderen 
van Korach’ uitbracht.  
 
‘Van de Korachieten’ (NBV21). Dit opschrift slaat waarschijnlijk op de 
zingende priesterkoren die de liturgie gaande hielden door te klagen en 
te loven. En, of zij er zich bewust van waren of niet: telkens wordt de 
enkeling in verband gebracht met God, en met dingen die alle mensen 
treffen. Ja, psalmen kun je hoogst individualistisch lezen en zingen, maar 
ze zijn nooit egoïstisch.  
Binnen een psalm wordt voortdurend ‘gereflecteerd’ op het verlangen van 
een enkeling om verbonden te mogen blijven met God, en met elkaar of 
anderen: bondgenoten, lotgenoten. 
 
Tot en met oktober lezen we uit de bundel ‘De weg van de rechtvaardige’, 
de Psalmen 1-8 en 42-49, waarvan de Psalmen 1-8 al aan bod zijn 
geweest. Het gaat dus om de Psalmen 42-49.  
Vanwege de thematiek laten we Psalm 46 voorafgaan aan Psalm 45 
omreden van het feit dat 46 goed bruikbaar is op de laatste zondag van 
de vredesweek. 

 
06-10  17.00 uur Voorganger ds. Iemke Epema, Psalm 45 
13-10  17.00 uur Voorganger ds. Bert Schüssler, Psalm 47 
20-10  17.00 uur Voorganger ds. Harm Bousema, Psalm 48 
27-10  17.00 uur Voorganger ds. Bert Aalbers, Psalm 49 
 

Christa van Stappen 
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VAN HET KERNTEAM BEHEER & FINANCIËN 
Naast de gebruikelijke informatie over de collecten zijn er nog een aantal 
dingen te melden vanuit dit kernteam. 
Het zal u vast opgevallen zijn dat de verlichting in de toiletten ook 
vervangen is door LED, met minder armaturen hebben we nu toch meer 
lichtopbrengst en tegen lagere kosten; de plaatverlichting is dezelfde als 
die we eerder in de hal en de grote zaal hebben toegepast; de oude 
armaturen hebben we deels laten zitten, dat scheelde het aanbrengen 
van nieuwe wandtegels. Een bescheiden stap maar wel passend in onze 
doelstelling een Groene Kerk te zijn.  
 

Nog een maatregel die daarin past is de herinrichting van het Hoofdhofje, 
u weet wel de moestuin achter de fietsenstalling.  
Nu die niet meer gebruikt wordt door o.a. onze Oekraïense gasten 
hebben we bedacht daar een echte bloementuin van te maken met een 
grote verscheidenheid aan insectvriendelijke soorten.  
Passend daarbij is het insectenhotel: de plaatsing bij de hoofdingang 
leidde tot nu toe tot veel lege kamers, waarschijnlijk omdat er ook weinig 
bloeiende planten en bloemen in de directe omgeving zijn. We 
verplaatsen dat hotel daarom ook naar de nieuwe bloementuin en hopen 
zo een bijdrage te leveren aan een diervriendelijke omgeving. 
 

Binnen het kernteam hebben we een wisseling van de wacht: Gerben 
Grotenhuis is Jan Bartels opgevolgd en neemt geleidelijk aan zijn taken 
over; Gerben: Welkom! En Jan: Bedankt! En mooi dat je bij het 
dinsdagmorgenklusteam blijft! Tijdens de vergadering in augustus 
hebben we die dank al laten blijken; half oktober volgt ook het afscheid 
van jou als ambtsdrager. 
 

Tot slot de melding dat we begonnen zijn met het opstellen van de 
begroting voor het jaar 2025; altijd een uitdaging en met de komende 
vacaturetijd een extra puzzel. Dus fijn dat zoveel gemeenteleden ook 
financieel bijdragen en regelmatig iets extra’s willen doen, dat maakt het 
werk van en in de gemeente mogelijk. 
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COLLECTE OPBRENGSTEN 
Hieronder het overzicht van de opbrengsten van de collecten vanaf 4 
augustus jl. (stand per 8 september); voor eerder gehouden collecten zijn 
geen nieuwe bedragen meer binnengekomen: 
 
04-aug  Diaconie  € 143,45 
04-aug  Kerk  € 138,30 
11-aug  ZWO / Pakistan  € 217,63 
11-aug  Kerk in de Wijk  € 199,40 
18-aug  Kerk  € 149,00 
18-aug  Diaconie / Stichting Fakkel 2000  € 165,30 
25-aug  Diaconie / Stichting Voedselbank Zwolle  € 313,80 
25-aug  Kerk  € 170,30 
01-sep  Kerk  € 125,70 
01-sep  Diaconie / Noodfonds  € 194,45 
 
Er is naast de collecten nog een andere gift ontvangen: 
- voor Kerk en Diaconie, samen € 15,00 
 
Hartelijk dank voor alle bijdragen! 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00           
(€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50         
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde. 
 
Bestellingen vanaf € 50,- door overboeking op de Rabobankrekening van 
de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
 
GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN! 
Iedereen die gebruik wil maken van ruimte in De Hoofdhof, dient tevoren 
bij onze beheerder (hoofdhof@gmail.com) te controleren of er ruimte 
beschikbaar is en vervolgens te reserveren 

 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

 

 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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AGENDA 
02-10  Open Kerk                 15.00-16.30 uur 
06-10  Michaëlsviering, Grote Kerk             17.00 uur 
07-10  Moderamenvergadering, de Hoofdhof          20.00 uur 
09-10  Open Kerk, Situatie Oekraïne           15.00-16.30 uur 
10-10  Lees- en Gespreksgroep Jonathan Sacks       9.30-11.30 uur 
11-10  Ontmoetingscafé, De Hoofdhof            20.30 uur 
13-10  Muziek met een Plus, de Hoofdhof                  15.00 uur 
13-10  Michaëlsviering, Grote Kerk             17.00 uur 
16-10  Open Kerk                 15.00-16.30 uur 
20-10  Lunchbijeenkomst voor gezinnen, De Hoofdhof   12.00-14.00 uur  
20-10  Michaëlsviering, Grote Kerk             17.00 uur 
23-10  Open Kerk                  15.00-16.30 uur 
24-10  Lees- en Gespreksgroep Jonathan Sacks       9.30-11.30 uur 
24-10  Kerk met Stip, De Hoofdhof             19.30 uur 
27-10  Michaëlsviering, Grote Kerk               17.00 uur 
30-10  Open Kerk, accordeonmuziek         15.00-16.30 uur 
 
06-11  Dankdagmaaltijd, de Hoofdhof            17.30 uur 
14-11  Breuklijnen in de familie, de Hoofdhof                19.30 uur 
 
 
 
 
 
 
  

 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 31 oktober 2024 en bevat gegevens 

over de maand november. 

 

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,  

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 21 oktober 2024. 

 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

 

 
 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

