
 

 

STILLE WEEK 2024  
 

Onvoorwaardelijke  

liefde 
 

Stille Zaterdag -  "In uw handen beveel ik mijn geest"  

Voorganger: ds. Marijn Rohaan 
Ouderling: Johan Neuteboom 

Diaken: Jan Visscher   
Lector: Marianne Gerritsen 

Organist: Gert de Jong 
Muzikale medewerking: Amicanto 

 

De Hoofdhof, aanvang 21.00 uur 

~    ~    ~ 
Vanuit de stilte 
 

Zingen: Lied 610: 1 t/m 5 wisselzang (1 allen, 2 Amicanto, 3 allen, 4 Amicanto, 5 allen)  

 

2   
God, zie ons dan 
teloor gegaan, 
versteend en dood gezwegen, 
levend waar geen dag meer is, 
nacht aan nacht geregen. 
 
3  
Zijt Gij het, Heer, 
die weet wanneer 
wij ooit zullen herleven? 
Met uw adem kunt Gij toch 
ons het leven geven? 
 

4 Kom dan en spreek      5 Wek ons voorgoed!     
uw woord en breek       Zet met uw gloed       
zo onze graven open.      ons recht op onze voeten.    
Wil ons met de geesteskracht   Vol van leven zullen wij    
van uw adem dopen.      ‘t morgenlicht begroeten.  

 

Stilte 



INTOCHT VAN HET LICHT 
 

We vormen een pad – staande zingen we ‘Als alles duister is’ (Taizé) 

 
 

De Paaskaars wordt binnengebracht, het licht wordt aan elkaar doorgegeven 
 

Zingen: Lied 600: 1, 2 en 5 

 
 

2 Licht, geschapen, uitgesproken, 

licht, dat straalt van Gods gelaat, 

licht uit licht, uit God geboren, 

groet ons als de dageraad! 

5 Licht, straal hier in onze ogen, 

licht, breek uit in duizendvoud, 

licht, kom ons met stralen tooien, 

ga ons voor van hand tot hand!   
 

Allen nemen weer plaats 



GANG DOOR DE SCHRIFT 
 

Voorganger en jongere 
 

Antwoord allen:  DIT IS DE NACHT WAARIN WIJ GEDENKEN  
HOE GOD HET LICHT UITRIEP OVER DE AARDE.  
SCHEPPING DIE UIT HET DUISTER KOMT,  
EN IN HET LICHT VAN DE EEUWIGE STAAT. 

 

Lezing:  Genesis 1: 1 - 5    
 

Zingen: Lied 839   

 

 
 

2    De dans werd vergeten en het ritme verstoord; 
het lied van de schepping werd zelden nog gehoord. 
Ik kwam hier op aarde om een gloednieuw begin, 
in Bethlehem zette de dans weer in. 

Refrein:  Dans, dans, ………….. 
 

3    Ik danste voor blinden die mij riepen om licht. 
Ik gaf aan verschopten een stem, een nieuw gezicht. 
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk. 
Ik danste het lied van gerechtigheid. 

Refrein: Dans, dans, ………….. 



4    De dans leek te breken, maar Ik deelde het brood. 
Ik danste uit liefde veel sterker dan de dood. 
Die liefde leeft in je nu Ik dans met jou, 
de dans van de schepping, de dans van trouw. 

Refrein: Dans, dans, ………….. 
 

Lezing:  Jesaja 35: 1 - 7  
 

Zingen:  Lied 608: 1  

 
Lezen: Romeinen 6: 3 en 4 
 

  



Zingen: Psalm 33: 2  
 

2  Zing al wie leeft van Gods genade  
Want waarheid is al wat Hij zegt.  
Op trouw gegrondvest zijn zijn daden,  
Op liefde rust zijn heilig recht.  
Die zich openbaarde overal op aarde,  
Alles spreekt van Hem.  
Hemelen hoog verheven,  
vol van blinkend leven,  
Schiep Hij door zijn stem.  

 

DOOPGEDACHTENIS 

 

GELOOFSBELIJDENIS (staande) 

 

Voorganger:  Wilt u God dienen en leven naar Gods Woord van liefde?  
ALLEN:     JA, DAT WIL IK  
 
Voorganger:  Wilt u zich verzetten tegen alle machten en mensen die liefdeloos heersen 

over anderen en uzelf?  
ALLEN:     JA, DAT WIL IK  
 
Voorganger:  Wilt u leven in de vrijheid, waarin God ons iedere dag weer stelt?  
ALLEN:     JA, DAT WIL IK  
 
Voorganger:  Ik-zal-er-zijn heet onze God.  

Hij is als zijn naam,  
Schepper van hemel en aarde,  
die ons de aarde heeft toevertrouwd,  
hij vraagt ons te zorgen voor zijn schapen.  
God - Vader van zijn volk onderweg,  
Moeder van alle levenden –  

ALLEN:    JA, DAT GELOOF IK  
 
Voorganger:  Gods rijk van vrede is onder ons komen wonen in Jezus van Nazareth,  

mens onder mensen. Hij roept ons Hem in dienstbaarheid te volgen  
ALLEN:    JA, DAT GELOOF IK  
 
Voorganger:  Gods Geest is het die levend maakt, die ons leidt in waarheid,  

die ons doet groeien in geloof en hoop en liefde  
en met ons mee gaat op de weg van de vrede.  

ALEN:    JA, DAT GELOOF IK  
 



Doopgedachtenis  

terwijl eerst Amicanto en daarna de gemeente Lied 833 zingt 

 

 

GEBEDEN    

Voorbeden    

Na ‘Zo bidden wij’  

ALLEN: GOD VAN LEVEN EN LICHT, MAAK ALLES NIEUW. HALLELUJA.  

Stil Gebed 

 

Lezing:   Paasevangelie Marcus 16: 1 - 8   

Het Paasevangelie lezen we uit het midden van de gemeente, tussen de 

mensen in. Daar is de plek van de opstanding. 

 

Zingen: Lied 619: 1, 2 en 4 
 

2     
Des morgens op de derde dag,  
toen voor het graf de steen nog lag,  
verrees de Heer op Gods gezag.  
Halleluja, halleluja, halleluja!  
 
4     
Hij is verrezen en Hij leeft.  
De dood heeft voor het eerst 
gebeefd.  
Komt, zie waar Hij gelegen heeft.  
Halleluja, halleluja, halleluja!  
 
 

 



Wegzending en zegen 

Antwoord: ‘U zij de glorie’ (Lied 634) 
 

2 

Licht moge stralen  
in de duisternis, 
nieuwe vrede dalen  
waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven  
in het nieuwe licht, 
wil het woord ons geven  
dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, 
U zij de victorie, U zij alle eer! 
 

  

 


