
 

 

STILLE WEEK 2024  
 

Onvoorwaardelijke  

liefde 
 

Witte Donderdag - ‘Ik heb dorst’ 
 

Maaltijd van de Heer 
 

Voorganger: ds. Marijn Rohaan 
Ouderling: Johan Neuteboom 

Diaken: Alice Tanis  
Lector: Theo Zijlstra 

Organist: Robert Helder 
 

De Hoofdhof, aanvang 19.30 uur 
~    ~    ~ 

Bij binnenkomst Taizé-muziek    
 

Welkom 
 

Bemoediging en Groet 
 

Zingen: Lied 556: 1, 2 en 5 

 
2 
Gods schepping die voor ons gesloten bleef  
ontsluit Gij weer, Gij opent onze harten,  
die Zoon van David zijt en man van smarte,  
koning der Joden die de dood verdreef.  
 

5 
Dit is uw opgang naar Jeruzalem  
waar Gij uw vrede stelt voor onze ogen,  
vrede aan allen die uw naam verhogen:  
heden hosanna, morgen kruisig Hem! 



Gebed 
 
Zingen: Lied 558: 1, 2, 3 en 4 

 
2 
Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison.  
 
 
 
 
 

3  Om de zalving door een vrouw, 
  vreugdeolie, geur van rouw, 
  teken van wat komen zou, 
  Kyrie eleison.  

4 Om het brood, Heer, dat Gij breekt, 
  om de beker die Gij reikt, 
   om de woorden die Gij spreekt, 
   Kyrie eleison. 

 
Bijbellezing: Johannes 13:1 - 17 (NBV 21) 
 
Zingen: Lied 998  

 
2  
Je vroeg hen:  
doe als Ik en ga naar buiten, 
en blijf elkaar met dit gebaar verrassen 
in plaats van je in kerken op te sluiten. 
Je moet steeds anderen de voeten 
wassen.  
 
 
 
 

 

3  
Het stof van al de wegen van ons leven, 
kom, was het van de stukgelopen voeten. 
Kom, geef dat onze handen hen genezen 
die ver van huis geen goede vriend ontmoeten. 
 

 
 

4  
Het helder water stromend uit jouw bronnen 
wast onze voeten, zuivert onze wonden 
Als boden van jouw vrede, hier begonnen, 
zo worden wij de wereld in gezonden.

Als kruiswoord klinkt: ‘Ik heb dorst’  
Lezen: Johannes 19: 28 



Meditatie  
 
Luisterlied: ‘Leer mij geven’ van Sela 

 
Laat mij een vredestichter zijn  
waar de onrust heerst.  
Laat mij een liefdebrenger zijn  
waar de haat regeert.  

 
Leer mij vergeven, leer mij troosten;  
vol van uw Geest, uw koninkrijk.  
Leer mij verliezen, leer mij geven;  
geven uit liefde, dat maakt rijk.  
 

Laat mij een waarheidspreker zijn  
waar de leugen is.  
Laat mij een samenbinder zijn  
waar verdeeldheid is. 

Stilte 
 
Zingen: Lied 392: 1, 2, 3 en 4 

2  
Er is een kind bereid tot delen, 
het komt met brood, het komt 
met vis, 
het geeft zijn voedsel aan de 
velen, 
een weldaad in de wildernis. 
 
 

 

3 Er staat tot ons geluk geschreven 
dat God zeer overvloedig is, 
wij zijn geschapen om te geven, 
zo tonen wij zijn beeltenis. 

 
 

4 Er is een mens ons bijgebleven, 
bij brood en wijn hoor ik zijn stem, 
als water vloeit zijn kostbaar leven, 
een vis is tekenend voor hem. 

 
We vormen een kring 
 

Tafelgebed – Onze Vader 
 

Breken en delen 
 

We zingen:  ‘Ubi caritas et amor’ (Daar waar vriendschap heerst en liefde, daar is God) en  
‘Dona nobis pacem’  (Geef ons vrede op aarde)  

 

Dankgebed 
 

We eindigen de dienst in de kring  



Zingen: Lied 247: 1 en 3 

                   
3  U heb ik nodig, uw genade is 

mijn enig licht in nacht en duisternis. 
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij? 
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.  

Luthers avondgebed (allen) 
 

Heer, blijf bij ons, 
want het is avond 
en de nacht zal komen. 
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 
aan de avond van de dag, 
aan de avond van het leven, 
aan de avond van de wereld. 
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, 
met uw troost en zegen, 
met uw woord en sacrament 
Blijf bij ons, wanneer over ons komt 
de nacht van beproeving en van angst 
de nacht van twijfel en aanvechting 
de nacht van de strenge, bittere dood. 
Blijf bij ons in leven en in sterven 
in tijd en eeuwigheid. 
Amen. 

 
We verlaten de kerk in stilte 
 
 
 


