
 
 

PASEN 2025  

Samen op weg naar het Licht 
 

Paaszondag 

Voorganger: Desiree Lips 
Ouderling: Theo Zijlstra; Diaken: Geke Kombrink 

Lector: Wiepkje Mensink   
Organist: Martin van Heerde 

Muzikale medewerking: Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra 
 

De Hoofdhof, 20 april 2025, aanvang 9.30 uur 

~    ~    ~ 
 

Voor de dienst zingen wij: 

‘Daar juicht een toon’ (Lied 46 uit Zingend op Weg) 

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 
de Zoon van God is opgestaan!  

 

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 
Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

3  Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 
want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 

 

4  Want nu de Heer' is opgestaan, 
nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 
een leven in Zijn heerlijkheid. 

                

‘Christus, onze Heer verrees, halleluja’ (Lied 624: 1, 2 en 3) 

 

1 Christus, onze Heer verrees, halleluja!  
Heil’ge dag na angst en vrees, halleluja!  
Die verhoogt werd aan het kruis, halleluja, 
bracht ons in Gods vrijheid thuis halleluja!  

 
2 Prijs nu Christus in ons lied, halleluja,  

die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,  
die aanvaarde kruis en graf, halleluja,  
dat Hij zondaars ’t leven gaf, halleluja! 

 
3 Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,  

heeft verzoening ons bereid, halleluja!  
Nu is Hij der hemelen Heer, halleluja!  
Engelen jubelen Hem ter eer, halleluja.  



Welkom en moment van stilte 
 

Het Hoofdhofkoor zingt samen met de gemeente 
‘Onze Heer is opgestaan’ 

 

Koor: Onze Heer is opgestaan Halleluja! 
Mensen, eng’len zingen saam: Halleluja. 
Onze Heer is opgestaan Halleluja. 
Jezus leeft: komt, prijst Zijn Naam Halleluja! 

 
Allen: 

 

Koor: Dood, waar is uw prikkel thans? Halleluja! 
Ja, gekeerd is nu de kans Halleluja. 
’t Is met satans macht gedaan Halleluja. 
Nu de Heer is opgestaan. Halleluja. 

 
Allen: 

 
 
Groet en bemoediging  
 



Zingen: Lied 118: 1   

 
 
Gebed  
 
In samenzang met de gemeente zingt het Hoofhofkoor  

‘Dat een nieuwe wereld komen zal’   
 

Koor: Dat een nieuwe wereld komen zal  
waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 

 
Allen: 

 
 



 
Koor: Daar bouwen wij veilige buurten,  

wonen dooreen in wijken van vrede in schaduw van bomen.  
Geen kinderen zullen daar sterven,  
oude mensen maken hun dagen vol en  
jonge mensen zullen pas op hun honderdste sterven. 
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen, geen kinderen baren voor de 
verschrikking. De wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren de oorlog af. 

 
Allen: 

 

Koor: Dat een nieuwe wereld komen zal  
waar brood genoeg en water stroomt voor allen. 

 
Allen: (2x) 

 
 
 
De kinderen worden uitgenodigd om eitjes te gaan zoeken in de kerkzaal  
 
Gebed bij de opening van het Woord  
 
Schriftlezingen  

Jesaja 51: 9 – 11    
Johannes 20: 1 – 18  

 
 



Zingen: Lied 637: 1, 2, 3 en 4  
2 
De Vader laat niet in het graf 
zijn kind dat zoveel vreugde gaf,  
Hij tilt het uit de kille grond  
het loopt als vuur de wereld rond 
 
3 
De oude nacht voorgoed gedood,  
de toekomst kleurt de morgen rood;  
Ziehier hoe God vergevend is  
en hoe zijn liefde levend is.  
 

4  Ziehier het licht van lange duur,  
Ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
o vlam van Pasen, steek ons aan  
De heer is waarlijk opgestaan! 

 

Overweging  
 

Muzikaal intermezzo   
 

Het Hoofhofkoor en gemeente in beurtzang  
‘Ik zeg het allen, dat Hij leeft’ (Lied 642) 

 

Allen: 
2 Allen: 
Ik zeg het allen, en de mond 
van allen zegt het voort, 
tot over ’t ganse wereldrond 
de nieuwe morgen gloort. 
 
3 Koor: 
Nu schijnt ons deze wereld pas 
der mensen vaderland: 
een leven dat verborgen was 
ontvangen w’uit zijn hand. 
 

4 Vrouwen:  
Ten onder ging de sterke dood, 
ten onder in de vloed; 
nu straalt ons in het morgenrood 
zijn toekomst tegemoet. 

5 Mannen:  
De donk’re weg die Hij betrad 
komt uit het hemelrijk, 
en wie Hem volgen op dat pad, 
worden aan Hem gelijk. 

 

6 Koor:  Wees nu, wie rouw draagt, eens vooral 
getroost en wanhoop niet: 
een weerzien zonder einde zal 
verzoeten uw verdriet. 



7 Allen: 
Nu is op aard geen goede daad 
meer tevergeefs gedaan, 
want wat gij goed doet is als zaad, 
dat heerlijk op zal gaan. 

 

8 Allen: 
‘t Is feest, omdat Hij bij ons is, 
de Heer die eeuwig leeft 
en die in zijn verrijzenis 
alles herschapen heeft. 

Aandacht voor de collecte 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie / Vakantie met aandacht’ 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 

 

Mededeling van overlijden 
Zingen: ‘Abba Vader’ vers 1 
 

Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe, 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen, 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 

Voor- en dankgebed   
 

Kinderen komen terug uit de kindernevendienst  
 

Gemeente gaat staan 
 

Zegen  
 

Slotlied ‘U zij de glorie’ door gemeente en het Hoofdhofkoor  
 

U zij de glorie, opgestane heer, 
U zij de victorie, u zij alle eer. 
Alle mens’-lijk lijden hebt Gij ondergaan 
Om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, u zij alle eer. 
 

Licht moge stralen in de duisternis, 
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 
Wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 
U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de victorie, u zij alle eer. 
 

*      *     * 

Een Gezegend Paasfeest toegewenst. 
_____     

 
U wordt uitgenodigd na dienst koffie of thee te drinken.  

Ook komt de Ichthuskerkgemeente bij ons koffiedrinken. 


