
Liturgie voor zondag 11 juni 2023 in De Hoofdhof 
 

Voorganger: ds. Anco tol uit Dalfsen  
Ouderling van dienst: Joke Hoekstra; Diaken: Geke kombrink en lector: Marianne Gerritsen 

Orgel: Robert Helder  
  

~    ~    ~ 
Orgelspel  
 

Welkom, stilte en aansteken kaarsen Oekraïne  
 

Zingen: Lied 8b: 1, 4 en 5  

 
 
 

4 Voel je hart, voel je huid, 
voel je adem als je fluit. 
Mensen ontelbaar, overal vandaan. 
Onvoorstelbaar wonderlijk gedaan. 
Heer, hoe heerlijk is uw naam! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Bemoediging en groet  
 
Gebed om ontferming 
 



Zingen: Lied 146c: 1, 2 en 4 
 

2  
Vorsten zijn mensen uit aarde geboren, 
zij keren eens tot aarde weer; 
rijkdom en macht, het gaat alles 
verloren, 
niemand gedenkt hun daden meer. 
Machtigen wank’len in hun waan, - 
roepen wij dan de Here aan. 
Halleluja! Halleluja! 
 
4  
Hij is ‘t. die hemelen, zeeën en aarde. 
die al wat is tot aanzijn riep, 
de enige God die zijn macht 
openbaarde, - 
Hem is gehoorzaam wat Hij schiep. 
Hij, die het al heeft in zijn hand, 
houdt ook ons zwak geloof in stand. 
Halleluja! Halleluja! 
 

 
 

Gebed van de zondag 
 

Voor de kinderen: Een eigen bijbel - het verhaal van Mary Jones    
      

                                        
                                            
Lied van de maand 
We luisteren of zingen mee met het lied ‘Gebed om zegen” (Opwekking 710)   
 



Zegen mij op de weg die ik moet gaan 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt 
O God, zegen mij alle dagen lang 
 
 
 
 

Vader, maak mij tot een zegen 
Ga mij niet voorbij 
Regen op mij met uw Geest, Heer 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven 
Die ontspringt, diep in mij 
Breng een stroom van zegen 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij 
 

 
Zegen ons waar we in geloof voor leven 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven 
Zegen om de ander tot zegen te zijn 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid 
 
 
 

Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
1e Schriftlezing: Psalm 1: 1 - 3 (NBV21) 
 
Zingen: Lied 310  

 

2  
Houd zijn Naam hoog, houd die in ere, 
veracht, misbruik de hemel niet; 
dankbaar zal ieder respecteren 
zijn dag, zijn rust – gedenk, geniet!  
 
3  
Sla wat het voorgeslacht ons leerde 
niet onnadenkend in de wind. 
Dood nooit wie zich niet kan verweren - 
wie drift bemint wordt ziende blind.  
 
 

4 Breek geen verbond, voorgoed gesloten, 
blijf trouw aan wie u liefde gaf. 
Diefstal kan geen geluk vergroten; 
neem niet uw naaste vreugde af.  

5 Leugen en laster? Valse goden! 
Begeerte baart slechts bitterheid. 
Ga op de weg van Gods geboden –  
er is geen god die zo bevrijdt!   

 

 

2e Schriftlezing: Handelingen 8: 26 - 40 (NBV21) 
 
Zingen: Lied 313: 1 en 2  
 



 

2     
God opent hart en oren,  
opdat wij in geloof  
zijn roepstem zouden horen,  
voor and’re stemmen doof.  
Gods woord gordt mensen aan,  
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan  
en stil het kruis te dragen  
achter hun Heiland aan.  
 
 
  
  

Overdenking 
 

Meditatief orgelspel 
 

Zingen: Lied 422  
2  
Laat ons weten, 
nooit vergeten 
hoe U tot ons spreekt: 
sterker dan de machten 
zijn de zwakke krachten, 
vuur dat U ontsteekt. 
 
3  
Laat ons hopen, 
biddend hopen, 
dat de liefde wint. 
Wil geloof ons geven 
dat door zo te leven 
hier Gods rijk begint. 
 
 



Gebeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Collecte oproep 

De eerste collecte van deze zondag is bestemd voor de Kerk en de 2e is voor de Jeugd 
  
  Bij het verlaten van de kerkzaal staan mandjes klaar voor uw gaven 

 
 
Slotlied (staande): Lied 425  
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
Zegen,  
door gemeente beantwoordt met  
 
 
Orgelspel 

______ 
 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 
 


