
Liturgie Lezingendienst  
 

Zondag 12 oktober 2025 om 9.30 uur in de Hoofdhof 
 

Liturg: Desiree Lips 
Lectoren: Ab Kasper,  

Wiepkje Mensink en Ewold Mensink 
 

Organist: Robert Helder  
~    ~    ~  

Welkom   
 

Moment van stilte  
 
Aanvangslied: Psalm 31: 1  

 
 

Groet en bemoediging  
 
Als Kyriëgebed zingen we Lied 1010: 1 en 4     
 



 
4  
Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed bij de opening van de Schriften  
 

We kijken naar en zingen mee met het kinderlied “Dapper als David’  
en daarna gaan de kinderen naar de kindernevendienst.  
 

Refrein:  Ik ben dapper, dapper, dapper net als David 
En niet bang, bang, bang om door te gaan 
Ik ben dapper, dapper, dapper net als David 
Samen met mijn God, samen met mijn God, kan ik elke reus verslaan 

 

Als ik speel op het schoolplein en ik word gepest 
Loop ik toch niet weg al ben ik kleiner dan de rest, want 
 

Refrein:  Ik ben dapper, dapper, dapper net als David …….. 
 

Als ik lig in het donker en ik zie een spin 
doe ik gauw het licht aan ik ben klein maar ik ben slim, want 
 

Refrein: Ik ben dapper, dapper, dapper net als David ……… 
 

Wil je overwinnen maar je bent niet sterk 
Met geloof beginnen is het halve werk, want  
 

Refrein: Ik ben dapper, dapper, dapper net als David ……. 
 



Inleiding op de lezingen  
 
1e lezing: 1 Samuël 17: 58 tot en met1 Samuël 18 – 27   
 
Zingen:  Lied 171: 1 

 
 

2e Lezing: 1 Samuël 18: 28  tot en met 1 Samuël 19: 17     
 
Zingen:  Lied 171: 2  
  

2  David kwam als kleinste helemaal vooraan;  
    hij mocht koning worden, koning in Gods naam.  
 
3e lezing: 1 Samuël 19: 18 tot en met 1 Samuël 20: 11     
 
Zingen: Lied 171: 3 
 
   3  David heeft gezongen, David speelde harp,  
    en hij heeft gesprongen vrolijk voor de ark. 
 
4e lezing: 1 Samuël 20: 12 tot en met 1 Samuël 21: 1    
 
Verteller  
 

5e lezing: 2 Samuël 1: 17 tot en met 2 Samuël 1: 27    
 
Zingen: Lied 171: 4 
 
  4  David gaf de toon aan; David zong ons voor 
    en die oude woorden zingen nog steeds door.   
 
Aandacht voor de collecte  

De 1e collecte is bestemd voor de Bloemen 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 

 
Bij de uitgang van de kerkzaal staan de mandjes op de statafel 
 
Dankgebed, voorbede en Onze Vader  



Slotlied: Lied 791: 1, 4 en 6  

 

 
4 Liefde waagt zichzelf te geven,  

ademt op van goede trouw.  
Liefde houdt ons in het leven,  
daarop hebt Gij ons gebouwd. 

 
6 Liefde boven alle liefde,  

die zich als de hemel welft 
over ons: wil ons genezen,  
bron van liefde, liefde zelf!  

 
Zegen, 
door de gemeente beaamd met Lied 431c. 

 
 

 
Orgelspel 

____________ 
 

Namens de kerkenraad wordt u een goede zondag toegewenst. 


