
 
 

Liturgie voor zondag 15 maart 2026 in de Hoofdhof, aanvang 09.30 uur 
 

Voorganger: ds. Martin van der Klis uit Nijkerk 
Ouderling van dienst en lector: Theo Zijlstra 

Collectant: Anne Schippers  
 

Organist: Gert de Jong 
~      ~      ~ 

Orgelspel  
 

Welkom en moment van stilte  
 
Zingen: Psalm 84: 1, 2 en 3 

 

2 
Het heil dat uw altaar omgeeft 
beschermt en koestert al wat leeft. 
De mus, de zwaluw vindt een woning. 
Haar jongen zijn in veiligheid. 
Mij is een schuilplaats toebereid 
in het paleis van U, mijn Koning. 
Heil hen die toeven aan uw hof 
en steeds zich wijden aan uw lof. 
  
3  
Welzalig die uit uw kracht leeft, 
die naar uw tempel zich begeeft, 
zijn hart wijst hem de rechte wegen. 
Zij trekken op van overal 
en, gaat het door het dorre dal, 
dan valt op hen een milde regen. 
Ja, in het hart van de woestijn 
ontspringt een heldere fontein. 
 
 
 
 
 

Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
 



 
 

Zingen: Lied 556: 1 ,2 en 3 
2  Gods schepping  

die voor ons gesloten bleef 
ontsluit Gij weer,  
Gij opent onze harten, 
die Zoon van David zijt  
en Man van Smarte, 
Koning der Joden  
die de dood verdreef. 

  

3 Jezus, de haard van uw        
   aanwezigheid 

zal in ons hart een vreugdevuur     
ontsteken. 
Gij gaat vooraan,  
Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij Hogepriester in der eeuwigheid. 

 
Gebed 
 
Zingen: Lied 833 (ned. / eng. / ned.) 

 
 

Take, o take me as I am; 
summon out what I shall be; 
set your seal upon my heart and live in me. 
 

Neem mij aan zoals ik ben, 
wek ik mij wie ik zal zijn, 
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij. 

 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst 
 
 



 
 

Bijbellezingen 
    Jesaja 55: 1 (NBV21) en Johannes 4: 1 - 14 (NBV21)  
 

Zingen: ‘Als een hert dat verlangt naar water’ (Hemelhoog 16) 
We zingen dit lied tweemaal 

    
Overdenking  
 

Muzikaal intermezzo 
 

Zingen:  Zingende Gezegend 301: 4 en 5 
we zingen dit lied op de melodie van Psalm 62 

 

4  Ik roep, ik smeek vol ongeduld: 

  O Geest, als Gij mijn leven vult, 
  o overvloed, o milde regen, 
  dan wordt mijn hart verrassend rein, 
  dan drink ik fris uit uw fontein: 
  water des levens, zuiver zegen! 
 

 

5  Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, 
  uw komst, de grote ommekeer; 
  hoe vrolijk zal ik U ontvangen! 
  Gij die mijn allerliefste zijt, 
  kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt, 
  vervul mijn allerdiepst verlangen! 

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader  
 

Aandacht voor de collecte  
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle 
De 2e collecte is voor de Kerk 
 

 

De collecte vindt plaats tijdens het verlaten van de kerkzaal. 
Er staan mandjes op de sta-tafel bij de uitgang.  



 
 

Zingen: Lied 146c: 1, 5 en 7 

 
  

5 
O gij verdrukten, die onrecht moet lijden, 
Hij die u recht verschaft is hier! 
Hong'rige, Hij wil u spijze bereiden, 
dorstige, zie de heilsrivier! 
Zijt gij geboeid, Hij maakt u vrij; 
God schenkt genade velerlei. 
Halleluja! Halleluja! 
  

7 
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heil'ge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 

Zegen, 
door de gemeente beaamd met  
Lied 431c 
 
 

______ 
 

Orgelspel 
 

Wij wensen elkaar een mooie zondag en een goede week toe. 
 


