
 
 

Liturgie voor zondag 17 mei 2026 in De Hoofdhof,  
aanvang 9.30 uur 

 

Voorganger: dhr. Dirk Jan Steenbergen uit Zwolle 
Ouderling van dienst: Madeleen Wagteveld  

Collectant: Bart ten Have   
Lector: Jantine Kramer  

 

Organist: Gert de Jong   
~      ~      ~ 

 

VIERING VAN DE VRIJHEID  
KOM VANAVOND MET VERHALEN OF OP HUGO DONKER MAG JE SLAAN 
 

Opening:  ‘Kom vanavond’ 
 

Kom vanavond met verhalen 
dat de oorlog is verdwenen 
en herhaal ze 100 malen 
100 malen zal ik wenen 

Slotregels gedicht ‘Vrede’ van Leo Vroman 
 

Welkom 
 

Zingen:  Lied 9: 1, 2, 3 en 4 uit Geroepen om te zingen 
(Melodie ‘Daar is uit ’s werelds duist’re wolken’) 

 

1    Uit honderd huizen hier gekomen 
uit eigen zorgen opgestaan 
is ieder met zijn eigen dromen 
tot hier zijn eigen weg gegaan. 
Hier hopen we elkaar te vinden 
hier tellen de verschillen niet; 
hier zingen vreemden zich tot vrinden. 
Op hoop van zegen: zing een lied! 

 

Groet 
 

Zingen: Lied 9: 2  
 

2  Wij willen bij elkander schuilen; 
verdriet alleen is vaak te groot. 
Een schouder om op uit te huilen, 
een hand die droeve tranen droogt. 
Wij zoeken wegen uit dit heden. 
Geloof in wat je nog niet ziet. 
De toekomst tegemoet gebeden. 
Op hoop van zegen: zing een lied! 



 
 

Bijbel en kaarsen 
 

Zingen: Lied 9: 3  
 

3  Want hier en alom in den lande 
gaan mensen vaak en fel tekeer; 
ze maken vuisten van hun handen 
en nodeloos doen wij ons zeer 
baan liever wegen uit dit heden, 
geloof in wat je nog niet ziet 
en sluit je aan bij onze beden: 
op hoop van zegen: zing een lied 

 

Kindermoment 
De kinderen gaan naar de kindernevendienst  

 

Verhaal deel 1  
Op Hugo Donker mag je slaan 

 

Zingen: Lied 9: 4  
 

4  Door onze wereld snijden grenzen 
staan muren en loopt prikkeldraad 
aan beide kanten wonen mensen 
verknipt door aangeleerde haat 
en op het scherpste van de snede 
daar leven wij, maar eig’lijk niet 
ons bidden blijft een roep om vrede 
op hoop van zegen zing een lied. 

 

Inleiding, over de dienst 
 

Verhaal deel 2 
De meute en het pispaaltje 

 

Zingen:  ‘Blijf dicht bij mij’  (melodie: ‘Blijf mij nabij’) 
 

1  Blijf dicht bij mij, ’t wordt donker om me heen. 
Zekerheid wankelt, laat me niet alleen. 
Als alles lijkt of niemand me meer ziet, 
blijf dan heel dicht bij mij, vergeet mij niet. 

 

2  Blijf naast me staan, mijn veiligheid verdween. 
Als alles weg is, waar kan ik dan heen? 
Help me bij ’t dragen van mijn groot verdriet. 
Blijf heel dicht naast me staan, verlaat mij niet. 

 

Gebed 



 
 

Psalm 22 : 1 - 12  
Gezongen en gelezen 

 

Zingen: Psalm 22: 1  
 

Mijn God, Mijn God, waarom verlaat Gij mij 
en blijft zover terwijl ik naar U schrei, 
en redt mij niet, maar gaat aan mij voorbij? 
Hoe blijft Gij zwijgen? 
Mijn God ik doe tot U mijn kreten stijgen 
bij dag, bij nacht, tot U slechts kan ik vluchten, 
maar krijg geen rust, geen antwoord op mijn zuchten 
in klacht op klacht 

 

Lezen:   Psalm 22: 3 – 6 (Basisbijbel) 
 

Ik geef niet op, maar U antwoordt mij niet. 
Toch bent U de Heilige God. 
Heel Israël eert U met zijn liederen als Koning! 
Onze voorouders hebben op U vertrouwd. 
Ze hebben op U vertrouwd en U heeft hen gered. 
Ze hebben U om hulp geroepen, en U heeft hen bevrijd. 
Ze hebben op U vertrouwd, en U heeft hen niet teleurgesteld. 

 

Zingen: Psalm 22: 3 
 

Maar ik, mijn God lig machteloos terneer. 
Ik wordt vertrapt, ik heb geen leven meer. 
Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 
al die U smaden. 
Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 
‘Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 
Hij zal u redden naar Zijn welbehagen’, 
zo klinkt hun spot. 

 

Lezen:   Psalm 22: 10, 1 en 12 (Basisbijbel) 
 

U heeft mij gemaakt. 
Toen ik geboren was, legde U mij rustig in mijn moeders armen. 
Vanaf mijn geboorte was ik van U. 
Ja, al vóór mijn geboorte was U mijn God. 
Laat me dan nu niet in de steek! 
Want ik ben in nood en niemand komt mij helpen. 

 

Verhaal deel 3 
De wending door de oorlog 

 



 
 

Zingen:  ‘Lied tegen de derde wereldoorlog’ (melodie: ‘Geef vrede heer, geef vrede’) 
 

Wij die met eigen ogen de aarde zien verscheurd, 
maar blind en onmeedogend ontkennen wat gebeurt: 
dat oorlog is geboden en vrede niet mag zijn, 
dat mensen mensen doden, dat wij die mensen zijn. 

Wij die nog mogen leven van hoop en vrees vervuld, 
aan machten prijsgegeven, aan meer dan eigen schuld, 
wij die, God weet hoe verder, tot hiertoe zijn gespaard, 
dat wij toch nooit erkennen het recht van vuur en zwaard. 

Dat wij toch niet vergeten waartoe wij zijn gemaakt, 
dat diep in ons geweten opnieuw het licht ontwaakt, 
dat in ons wordt herschapen de geest die overleeft, 
dat onze lieve aarde nog kans op redding heeft. 

Lezingen:  
Psalm 1 (Basisbijbel) 

 
Markus 15: 1 - 32 (Basisbijbel) 
 

Gedicht  
‘Executie wetering plantsoen’ 

 
Overdenking  
 

Zingen: Lied ‘Die vrede willen stichten’  
(uit: Zingenderwijs 29; melodie: ‘Geef vrede Heer) 

 
Die vrede willen stichten en wegbereider zijn, 
betrekkingen herstellen, gezegenden zijn zij. 
Die bruggen willen bouwen, waar afgronden bestaan, 
en kloven helpen dichten, gezegend zij hun naam. 

 
Die hulp en bijstand bieden, waar mensen zelf nog niet 
de weg terug hervinden, gezegend zij hun ziel. 
Die woorden willen spreken die ongezegd nog zijn, 
om starheid te doorbreken, gezegenden zijn zij. 

 

Die steeds opnieuw proberen om mensen tot elkaar 
en tot zichzelf te brengen, gezegend zij hun naam. 
Is dan de weg geopend, komt vrede dichterbij. 
Vervolgen zij hun weg weer, gezegenden zijn zij. 



 
 

Gebed 
 
Aandacht voor de collecte 

De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie/Hulp voor Helden (PIT Pro Rege) 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 
 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan de mandjes op de statafel 
 

Wat laatste woorden 
 

Slotlied: ‘Een droom van alle mensen’ (Zingenderwijs 39; melodie ‘Jerusalaim’) 
 

Een droom van alle mensen samen  
in een grote kring. 
Armen, rijken en voornámen, en ook de vreemdeling  
En de zieken en gezonden  
delen lief en leed:  
Zij zijn met elkaar verbonden  
door iets wat liefde heet.  

Refrein:  Er is een droom, een toekomstdroom,  
breng die tot leven en maak hem waar,  
De toekomstdroom dat mensen leven gaan voor elkaar.  

 

De droom dat saamgedeelde vreugde  
dubbel op kan gaan,  
en dat de gedeelde tranen  
dan nog maar half bestaan.  
Blinden kijken met de ogen  
van wie wél kan zien. 
En zo komen toekomstdromen  
wat dichterbij misschien.  

Refrein: Er is een droom,  …………… 
 
Slotgedicht:   ‘Goede Vrijdag’ van Rikkert Zuiderveld 
 

Zegenbede, 
door de gemeente beantwoord met Lied 415: 3 

 

Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus Onze Heer, 
amen God Uw naam ter eer! 
 

______ 
Orgelspel 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


