
Orde van dienst zondag 29 juni 2025 in de Hoofdhof, aanvang 9.30 uur 
 

Voorganger: ds. Rianne van der Nagel-Meter uit Nijkerk 
Ouderling van dienst en lector: Desiree Lips 

Diaken: Miny Veenema   
Organist: Robert Helder 

_______ 
Welkom en moment van stilte 
 
Aanvangslied (staande): Psalm 33: 2 en 8 

 

8     
Wij wachten stil op Gods 
ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem 
verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft 
bescherming,  
zijn heilige naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde  
uwe liefde ons leiden,  
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemoediging en groet  

 
Zingen: ‘U bent mijn schuilplaats, Heer’ 2 x (ELB 230)   



 
 

Gebed  
 

Leefregel:  Tien Geboden in vraagvorm  
 

1   Ben ik echt de belangrijkste voor jou, elke dag van je leven?  
2   Laat je zien wie ik ben, en vereer je mij op de manier die ik wil?  

En als je vader of moeder bent: wijs je daarin ook je kinderen de goede weg?  
3   Hoeveel is mijn goede naam je waard? Zoveel, dat je altijd voor mij opkomt,  

ook tegenover anderen?  
4   Maak je tijd voor mij? Leef je om te werken of werk je om te leven?  

Ik ben de God die jou iedere week de vrijheid wil laten vieren samen met mij.  
Hoe geef je daaraan vorm?  

5  Hoe ga je om met gezag? Met je ouders en met anderen die je iets te zeggen hebben? 
Laat je daarin merken dat je respect hebt voor mij als de God die de leiding heeft in 
jouw leven?  

6   Gun je een ander zijn of haar plek en zoek je echt het goede voor hem of haar?  
7   Hoe ga je om met liefde, relaties en seksualiteit?  

Ben je daarin zuiver, zoals ik het bedoeld heb?  
8   Respecteer je het bezit van een ander, en ben je tevreden met wat ik je geef?  
9   Ben je zuiver en eerlijk in wat je tegen een ander zegt? Of wat je óver een ander zegt? 
10  Vertrouw je mij in mijn zorg voor jou? En is jouw hart echt een plek waar ik royaal 

kan wonen? 
 

Zingen: Lied 912: 1, 2 en 6    
2   Neem mijn handen, maak ze sterk,  

trouw en vaardig tot uw werk.  
Maak dat ik mijn voeten zet  
op de wegen van uw wet.  

      
6   Neem ook mijne liefde, Heer,  
     'k leg voor U haar schatten neer.  
     Neem mijzelf en voor altijd  
     ben ik aan U toegewijd. 



De kinderen gaan naar de kindernevendienst  
 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 

Lezing: Marcus 2: 23 – 3: 6  
 

Zingen: Lied 886   
 

1 Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 

 

2 Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Overdenking 
 

Een moment van stilte  
 

We luisteren naar ‘Wij zijn uw kerk’ van ADEM Project   
 

Gebeden, stil gebed en het gezamenlijk gebeden Onze Vader 
 

Collectemoment (vindt plaats bij de uitgang)  

De 1e collecte is bestemd voor ZWO / Moldavië / project Bethanië 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 

 

De kinderen komen terug uit de kinderdienst 
 

Slotlied (staande): Lied 418    

 
 



2  Niemand kan alleen, / Heer, uw zegen dragen; 
zegen drijft ons heen / naar wie vrede vragen. 
Wat Gij  schenkt wordt meer / naar gelang wij delen, 
horen, helpen, helen, - / vruchtbaar in de Heer. 

 
3 Vrede, vrede laat / Gij in onze handen, 

dat wij die als zaad / dragen door de landen, 
zaaiend dag aan dag, / zaaiend in den brede, 
totdat in uw vrede / ons hart rusten mag. 

 
4  God, schenk ons de kracht / dicht bij U te blijven, 

dan zal ons geen macht / uit elkander drijven. 
Zijn wij in U een, / samen op uw wegen 
dan wordt ons tot zegen / lachen en geween. 

 

Zegen, 
door de gemeente beantwoord 
met Lied 431c 
 
 

______ 
 

Orgelspel 
 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 
  

 


