
Orde van dienst zondag 3 december 2023, De Hoofdhof, aanvang 10.00 uur 
 

EERSTE ADVENT 
 

Voorganger: ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen  
Ouderling: Desiree Lips, Diaken: Jan Visscher 

Lector: Wiepkje Mensink 
Organist: Gert de Jong 

 

~    ~    ~ 
VOORBEREIDING 
 

Orgelspel 
 

Welkom 
 

De eerste Adventskaars wordt aangestoken 
 

Moment van stilte 
 

Zingen: Psalm 122 : 1 en 2 
 
 

2     
Hoe zijn de stammen opgegaan! 
Hier gingen ons de voeten voor 
der pelgrims, die de Heer verkoor, 
hier, waar uw heil’ge muren staan! 
Jeruzalem, dat ik bemin, 
wij treden uwe poorten in 
naar 's Heren woord,  
om zijns naams ere! 
Zo is het Israël gezegd; 
hier zijn de zetels van het recht, 
de troon, waar David zal regeren! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Bemoediging  
 

Voorganger:  Onze hulp is de Naam van de Heer 
Allen:     die hemel en aarde gemaakt heeft 
Voorganger:  Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat,  
Allen:     zij de naam des Heren geloofd.   
Voorganger:  Wie is als de Heer, onze God,  

         die hoog woont boven de hemelen 
Allen:     die laag neerziet,  

           in de hemel en op de aarde.   
Voorganger:  die de geringe opricht uit het stof,  

           de arme optilt uit het slijk 
Allen:     want hij is trouw  

           aan zijn mensenkinderen  
Voorganger:  Hij laat niet varen wat hij heeft beloofd 

           een wereld van recht en vrede  
Allen:     Amen 

 
Drempelgebed 
 

Zingen: Lied (melodie Lied 441) 
 
Heer, om uw lieve vrede 
en om uw goede recht 
kom toch met rasse schreden 
en baan ons weer de weg, 
om al uw hoge woorden 
die Gij niet vallen laat: 
roep ons tot uw geboorte 
en menselijke staat. 

 
Kyrie-gebed, aansluitend gezongen:  
 

Kyrielied 561 : 4 en 5 
 
5  
opdat ook wij o Heer U niet 
verlaten in uw diep verdriet 
maar bij U zijn in al de pijn 
waarmee de mensen mensen zijn. 
  
 
 
 
 
 
 



ADVENTSPROJECT ‘Weet jij hoe laat het is’ 
Wij zingen het projectlied    

 

 
Als je weet dat hij zal komen, 
maar je weet nog niet 
wanneer: 
houd dan steeds je ogen open 
voor de komst van onze Heer. 
 
 
De kinderen gaan naar de 
Kindernevendienst 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

Groet: 
Voorganger: De Heer zij met u 
Gemeente:  Ook met u zij de Heer     

 

Gebed van de zondag 
 

Schriftlezing uit het Eerste Testament: Jesaja 40 : 1 -11  
 

Zingen: Lied 158a 
 
2  
Bevrijding uit de vijandschap 
de hand van die ons haten, 
gelijk Hij eens gezworen had 
Abraham onze vader, 
opdat wij in rechtvaardigheid 
de Here God zijn toegewijd 
ons leven lang op aarde. 
Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 
een stem die Hem de toegang baant: 
bereidt Hem alle wegen!  
 
3  
Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de opgang uit de hoge. 
Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 



Evangelielezing: Marcus 13 : 24 - 37 
 

Zingen: Lied 462 
 

2  
Zal er ooit een blijvend heden 
vol van goede vrede zijn 
waar geen pijn meer wordt geleden 
en het leven nieuw zal zijn? 
 
3 
Zie de takken aan de bomen 
waar het jonge groen ontluikt 
tot een stralend nieuwe zomer 
waar de vredebloesem ruikt. 
 

4 Zie de sterren aan de hemel 
waar het duister van de nacht 
door hun schijnsel wordt verdreven 
tot een nieuwe dag die lacht. 

 

5 Zoals bomen mensen tonen 
dat er kracht tot groeien is 
zal  de zoon der mensen komen 
die de boom des levens is. 

 

6 Zoals de sterren mensen melden 
dat geen nacht te donker is 
zal een kind ons komen redden 
dat het licht der wereld is. 

Uitleg en verkondiging 
 

Muzikaal intermezzo 
 

Zingen: Lied 433 
2  
Kind dat uit uw kamer klein  
als des hemels zonneschijn  
op de aarde wordt gesteld,  
gaat uw weg zoals een held.   
 
3  
Gij daalt van de Vader neer 
tot de Vader keert Gij weer,  
die de hel zijt doorgegaan  
en hemelwaarts opgestaan.   
 
 

 

4  Uw kribbe blinkt in de nacht  
  met een ongekende pracht.  
  Het geloof leeft in dat licht  
  waarvoor al het duister zwicht.   

5 Lof zij God in ’t hemelrijk,  
Vader, Zoon en Geest gelijk,  
nu en overal altijd,  
nu en tot in eeuwigheid.    



Mededeling van overlijden 
Zingen:  Psalm 43: 4 
 

4     Dan ga ik op tot uw altaren,  
      tot U, o bron van zaligheid. 
      Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
      en dankbaar ruisen alle snaren 
      voor U die al mijn vreugde zijt 
      en eind’loos mij verblijdt. 

 

Dienst van gebeden en gaven 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed en het “Onze Vader” 

 

Collecte oproep 
De eerste collecte is bestemd voor de Diaconie / Bloemen en  
de tweede collecte is voor de Jeugd 

Slotlied: Lied 439 : 1, 2 en 3 
 

2     
Bereid dan voor zijn voeten  
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten,  
zo maak voor Hem ruim baan.  
Hij komt, - bekeer u nu,  
verhoog de dalen, effen  
de hoogten die zich heffen  
tussen uw Heer en u.  
  
3 
Een hart dat wacht in ootmoed  
is lieflijk voor de Heer,  
maar op een hart vol hoogmoed  
ziet Hij in gramschap neer.  
Wie vraagt naar zijn gebod  
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken  
het heil, de Zoon van God.  
 
 
 
 

 

Zending en zegen, 
door gemeente beantwoord met   

 
 

Orgelspel 
______ 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 


