
Orde van dienst zondag 6 juli 2025 in de Hoofdhof, aanvang 9.30 uur 
 

Voorganger: ds. Jan Muis uit Deventer 
Ouderling van dienst: Madeleen Wagteveld 

Diaken: Miny Veenema   
Lector: Wiepkje Mensink 

Organist: Martin van Heerde 
_______ 

Welkom en moment van stilte 
 
Zingen: Psalm 134  

2  
Die in het huis des Heren zijt, 
zegen zijn naam en majesteit, 
zing tot zijn eer met luider stem 
en hef uw handen op naar Hem.  
3  
Uit Sion, aan de Heer gewijd, 
zegene u zijn heiligheid. 
Hij die hemel en aarde schiep, 
Hij is ’t die u bij name riep. 
 

 

Aansluitend Klein Gloria (Lied 195) 

 
 

Votum en groet 
  

Gebed van verootmoediging 
 



Genade-verkondiging 
 
Samenvatting van de wet 
  
We zingen:  Lied 317  

2  
Heer, uw boodschap staat 
geschreven, 
ons ten leven, 
maak uw schrift het levend woord. 
Zie het boek van uw behagen 
opgeslagen; 
spreek Heer, uw gemeente hoort.  
 
3  
Roep ons uit de doodse dalen 
waar wij dwalen, 
door een vreemde stem bekoord. 
Breng ons naar de heil´ge stede 
van uw vrede. 
Spreek Heer, uw gemeente hoort. 
 

 
 
 
 

Onder het naspel van Lied 317 gaan de kinderen naar de Kindernevendienst 
 

Lezen: Numeri 22: 36 t/m 23: 12 
 

Zingen: Lied 321: 1, 2, 3, 4 en 7  
2     
Maar als een glimp van de zon  
een groene twijg in de winter,  
dorstig en hard deze grond - 
 zo is het koninkrijk Gods.  
  
3     
Stem die de stilte niet breekt, 
woord als een knecht in de wereld,  
naam zonder klank zonder macht,  
vreemdeling zonder geslacht.  
  
 
 



4   Kinderen armen van geest, 
     mensen gelouterd tot vrede,  
     horen de naam in hun hart,  
     dragen het woord in hun vlees.  

7   Hier in dit stervend bestaan  
     wordt Hij voor ons geloofwaardig  
     worden wij mensen van God,  
     liefde op leven en dood. 

 

Overdenking 
 

We luisteren naar pianospel  
 

Zingen: Lied 1005: 1, 4 en 5  

 
 

4 Zoekend naar troost zijn velen dakloos, 
zoekend naar warmte zijn velen koud. 
Maak ons een huis van levende stenen, 
schuilplaats door U gebouwd. 
Refrein: Christus, ons licht, 
 

5 Met zoveel gaven aan ons gegeven,  
voor zoveel leed, zoveel gemis. 
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen, 
totdat uw rijk hier is. 
Refrein: Christus, ons licht,

Gebed 
 

Aandacht voor de collecten 
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie / Stichting het Passion 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 
 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan de mandjes op de statafel. 
  
 



Staande zingen wij het slotlied: Lied 415: 1 en 2 
 

 
 
2   Stort, op onze bede,  
     in ons hart uw vrede,  
     en vervul ons met de kracht  
     van uw Geest bij dag en nacht.  

  
Zegen 
 
We zingen als “Amen” Lied 415: 3  
 
3   Amen, amen, amen!    
 Dat wij niet beschamen  

Jezus Christus onze Heer,  
     amen, God, uw naam ter eer!  
 

______ 
 

Orgelspel 

 

De kerkenraad wenst u een goede zondag. 

  

 
 
 


