
 

Liturgie Zondag 19 oktober 2025 om 9.30 uur in de Hoofdhof 
 

Wát, als de gulden middenweg afgesloten is... 
 

Voorganger: ds. Pieter Dekker uit Meppel 

 

Ouderling van dienst: Madeleen Wagteveld 

Collectant: Jan Visscher 

Lector: Jantine Kramer 
 

Organist: Gert de Jong 

~    ~    ~  

Orgelspel 
 
Welkom en moment van stilte 
 
Aanvangslied: Psalm 18:9 

 
 

Bemoediging en groet 
 

Inleiding op het thema van de dienst 
Spreuken 4: 27 – Wát, als de gulden middenweg afgesloten is... 

 
Lied: ‘Heer, wijs mij uw weg’ van Sela 



 

 
                       Heer, wijs mij      uw weg,                 en  leid     mij als   een kind                 dat 

 
 

 
 

 
            mij      dan      lief- de  -vol    en    moe - dig       mij      weer       aan. 
 

2  Heer, leer mij uw weg, / die zuiver is en goed. 
  Uw woord is onderweg / als een lamp voor mijn voet. 
  Als mij het zicht ontbreekt, / het donker is, 
  leid mij dan op uw weg, / de weg die eeuwig is. 
 

3  Heer, leer mij uw wil / aanvaarden als een kind 
dat blindelings en stil / U vertrouwt, vrede vindt. 
Als mij de wil ontbreekt / uw weg te gaan, 
spreek door uw Woord en / Geest mijn hart en leven aan. 

 

4 Heer toon mij uw plan; / maak door uw Geest bekend 
hoe ik U dienen kan / en waarheen U mij zendt. 
Als ik de weg niet weet, / de hoop opgeef, 
toon mij dat Christus heel / mijn weg gelopen heeft. 

 

Verootmoediging  
 

Genadeverkondiging  
 

Zingen: Psalm 78: 5 

 

dat heel  de le -   vens -weg          slechts in U     rich  -  ting vindt.            Als mij de 

 moed      ont  -       breekt                 om        door         te          gaan,               troost  

 



 

Zingen: Lied 835: 1 

 
 
Leefregel - Hoor, volk van God... Deuteronomium 5 ... 
 
Zingen: Lied 914: 1 

 
 

Gebed om de Heilige Geest bij de opening van het Woord 
 



 

Schriftlezing  
Spreuken 4: 20 - 27 (NBV21)  
 

Zingen: Psalm 34: 5 en 6 
 
 
 
6  
Wie houdt het rechte spoor, 
Gods oog is hem een vriend’lijk licht, 
en wie zich smekend tot Hem richt, 
vindt bij Hem open oor. 
Maar Gods geducht gelaat 
treft alle bozen met zijn vloek. 
Hij delgt hun namen uit zijn boek, 
hun heugenis vergaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Preek 
 
Muzikaal intermezzo 
 
Zingen: Lied 340b 
 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 
Schepper des hemels en der aarde. 
En in Jezus Christus, 
zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 
die ontvangen is van de heilige Geest, 
geboren uit de maagd Maria, 
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 
is gekruisigd, gestorven en begraven, 
nedergedaald ter helle, 
ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 



 

opgevaren ten hemel, 
zittende ter rechterhand Gods, 
des almachtigen Vaders, 
vanwaar Hij komen zal om te oordelen 
de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest, 
ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 
de gemeenschap der heiligen, 
vergeving der zonden, 
wederopstanding des vleses 
en een eeuwig leven.  
Amen, amen, amen.   
 

Pastorale mededeling 
 
Zingen: Psalm 139: 1 en 2 

 

2  
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij: 
wie weet mijn wegen zoals Gij? 
Gij kent mijn leven woord voor 
woord, 
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord. 
Ja overal, op al mijn wegen 
en altijd weer komt Gij mij tegen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aandacht voor de collectes 
De 1e collecte is bestemd voor ZWO/Bangladesh 
Wij kijken naar een filmpje over dit collectedoel 

 
De 2e collecte is bestemd voor de Kerk 
 

Bij de uitgang van de kerkzaal staan de mandjes op de statafel 
 

 
Gebeden 
 
 

 



 

Slotlied: Lied 769: 1 

 
 

Zegen, 
door de gemeente beaamd met 
Lied 431c. 

 

 

Orgelspel 
____________ 

 
Namens de kerkenraad wordt u een goede zondag toegewenst. 


